
Studie: De boog van Elam gebroken (Jeremia 49:34-39)   

                              Is Iran vandaag: een echo van Elam? 
            
                                Jeremia’s profetie en Iran vandaag 
“Hetgeen als het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen is tegen 
Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van Juda…’’ 
(Zedekia regeerde het Zuidelijke Koninkrijk van 597-586 v.Chr.) 
Onze aandacht gaat momenteel uit naar de onrust in het Midden-Oosten, in het 
bijzonder in het licht van de voortdurende tweezijdige aanvallen tussen Israël en Iran. 
Sommige bijbelteksten lijken eeuwenlang te sluimeren, totdat de actualiteit ze 
plotseling wakker maakt. Jeremia 49:34-39 is zo’n passage. Deze profetie werd 
uitgesproken tegen het oude Elam – een rijk dat lag in het huidige zuidwesten van 
Iran, gelegen aan de grens met Sumer en het Babylonische rijk. 
Deze passage spreekt over de gebroken boog, de macht van Elam. Daar, ver van 
het oude Israël. Klinkt deze dreigende boodschap. Op het eerste gezicht lijkt dit 
een historisch fragment, een voet noot uit een ver verleden. Maar als we dieper 
kijken, zien we opvallende parallellen met vandaag. Iran staat in 2025 opnieuw 
centraal in geopolitieke spanningen. Het land beschikt over duizenden ballistische 
raketten, en verrijkt uranium al tot boven de 60% - gevaarlijk dicht bij kernwapen 
niveau, en stuurt actief conflicten aan via proxymilities zoals Hezbollah in Libanon, 
de Houthi’s in Jemen en Hamas in Gaza. Die laatste wordt door Iran niet alleen 
ideologisch gesteund, maar ook bewapend en gefinancierd – met als doel Israël 
structureel te ondermijnen. Iran heeft een rijk Bijbels erfgoed. Iran, of Perzië, wordt 
vaak genoemd in de Bijbel en speelt een sleutelrol in Gods plannen voor Zijn volk. In 
het Oude Testament kwamen de verhalen van Esther, Ezra, Nehemia en Daniël. uit 
het Perzische Rijk. Hun fysieke bewijs is te zien in de graven van Esther en 
Mordechai in Hamadan, Iran. En eveneens het graf van Daniël in Susa, Iran.    
   
“Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht. Ik zal over 
Elam doen komen vier stormwinden, van de vier einden van de hemel, en Ik zal hen 
verstrooien naar al deze windstreken. Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen 
uit Elam niet zullen komen. Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van  hun 
vijanden, ten overstaan van wie hen naar het leven staan. Ik zal onheil over hen 
brengen: Mijn brandende toorn, spreekt de Heere. Ik zal het zwaard achter hen 
zenden, tot Ik aan hen een einde zal hebben gemaakt. Ik zal Mijn troon opstellen in 
Elam en koning en vorsten van  daar verdelgen, spreekt de Heere. Maar het zal in 
later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, 
spreekt de Heere.”                         (Jeremia 49:34-39) 

                                               De betekenis van de boog 
Het meest opvallende beeld in deze profetie is dat van de boog, In de oudheid stond 
de boog niet alleen voor een wapen, maar voor militaire superioriteit, behendigheid 
en strategisch overwicht. De Elamieten stonden in die tijd bekend als uitstekende 
boogschutters, net zoals de Meden en Perzen later bekend zouden staan om hun 
cavalerie. De oude “boog  van Elam”, destijds het symbool van hun militaire kracht, 
roept vandaag onmiskenbaar associaties op met Irans                                                                                                                              
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raketprogramma’s en nucleaire dreiging. Wanneer de Heere zegt: “Ik breek de boog 
van Elam, het voornaamste van hun macht”, dan betekent dat niets minder                                                                                                                            
dan: Ik maak hun belangrijkste verdedigingslinie krachteloos.  M.a.w God 
kondigt aan dat Hij Zélf hun kernwapen figuurlijk gesproken – zal breken. 
Terwijl de spanningen in het Midden-Oosten toenemen en de wereldpolitiek zich 
razendsnel herschikt, vragen steeds meer gelovigen zich af: is deze profetie bezig 
zich te voltrekken? 

                            Maar eerst een stukje bijbelse geschiedenis 
Sem, een zoon van Noach, was de vader van alle semitische volken (voornamelijk 
Joden en Arabieren). Elam was de oudste zoon Sem (Gen.10-22).                                                                                                                             
Hij werd geboren na de zondvloed en was de patriarch van de Elamieten. Zijn 
nakomelingen vestigden zich in de vallei tussen de noord-oostelijke kust van de 
Perzische Golf en het Zagros gebergte. (Genesis 11:2 zegt dat na de zondvloed                                                                                                                             
de nieuwe bevolking zich over de aarde verspreidde vanuit het oosten. Zij vonden een 
vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Deze vlakte is daar waar de Tigris en Eufraat 
parallel aan elkaar stromen in de richting van de Perzische Golf. Het werd bekend als 
Mesopotamië terwijl de berg Ararat, de traditionele locatie van de Ark van Noach, 
enkele mijlen naar het noorden ligt.) De hoofdstad van Elam was Susa, een van ’s 
werelds eerste steden na de overstroming, en was een regionaal centrum voor vele 
eeuwen, totdat het werd vernietigd door Ashurbanipal, de laatste van de grote 
Assyrische koningen, in 647 v.Chr. Zoals het de gewoonte was van de Assyrische 
koningen, verwijderde hij veel van de overlevende Elamieten uit hun thuisland. Hij 
nam ze mee naar het voormalige noordelijke koninkrijk van Israël, dat 74 jaar eerder 
door Assyrië  werd veroverd, waar ze werden gehuisvest onder de Israëlieten die daar 
waren gebleven. Maar dit was nog niet de vervulde profetie van Jeremia, die nog niet 
gegeven was en nog minstens 50 jaar later kwam. Susa werd herbouwd, slechts om 
opnieuw veroverd te worden, dit keer door de Perzische koning Cyrus. Het werd 
opnieuw verbouwd en gerenoveerd door koning  Darius de Grote om te dienen als de 
hoofdstad  van het Perzische Rijk. Susa wordt ook in Daniël 8:2 genoemd als de 
plaats waar de profeet een visioen kreeg, dat is opgetekend in Daniël 8 over de latere 
verovering van het Perzische Rijk door Alexander de Grote. Deze profetie ging 
tweehonderd jaar later in vervulling. Met als bijzonderheid, dat Daniël is begraven 
in Susa en zijn graf is bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, want hij is 
altijd zeer vereerd onder het Perzische volk. 
                                                 
     Zijn de “Perzische” en ”Elamietische”  namen voor dezelfde mensen? 
Nadat Perzië, Elam had overwonnen, werd Perzië de opvolger van Elam, waarvan de 
oorspronkelijke bewoners, zoals Jeremia’s  profetie weergeeft, verstrooid zijn naar de 
vier windstreken en in de geschiedenis al meer dan 2500 jaar afwezig. Het bewijs van 
het verschil in herkomst tussen de Elamieten en de Perzen kwamen  uit de mond van 
niemand minder dat de Perzische koning  Darius de Grote, die zei: Ik ben Darius, de 
grote koning, de koning der koningen, de koning van vele landen en vele mensen, de 
koning van dit uitgestrekte land, de zoon van Wishtaspa van Achaemeniden, Perzisch, 
de zoon van een Perzische, ‘Arisch’, van het Arische ras’’ (Afkomstig uit Darius de  
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Grote Inscriptie in Naqshe-e-Rostam). Ook de moedertaal van de twee groepen waren 
verschillend. Dit is tevens de verklaring waarom Ezechiël, die schreef vanuit Babylon 
en tegelijkertijd met Jeremia in Jeruzalem aan het schrijven was, dat een van de 
belangrijkste deelnemers aan de Slag van Ezechiël 38 Perzië is, en niet Elam. De 
Heere zou hem hierover hebben geïnformeerd, zoals Hij deed voor Jeremia, dat de 
Elamieten zouden worden overwonnen en verstrooid naar de vier windstreken door 
hun Perzische buren. Historisch gezien is deze verstrooiing letterlijk gebeurd. Elam 
werd overspoeld door buitenlandse machten, zijn identiteit raakte vermengd met die 
van de Meden en Perzen, en het volk verloor zijn zelfstandigheid. Er bleef weinig 
over van de ooit zo trotse boogschuttersnatie. Maar wat toen gold, lijkt zich opnieuw 
te herhalen:: miljoenen Iraniërs zijn in de afgelopen decennia gevlucht naar Europa, 
Amerika en andere delen van de wereld – gedreven door oorlog, repressie, armoede 
of verlangen naar vrijheid. Dit kan ons ook helpen te begrijpen waarom de Arabieren 
van het Midden-Oosten vandaag de dag zo gekant zijn tegen de                                                                                                          
Iraniërs in het verkrijgen van welke vorm ook van politiek of militair voordeel t.o.v. 
van hen. De moslimgemeenschap in Iran bestaat voornamelijk uit Sjiieten. Terwijl in 
de omliggende landen (zoals Saoedi-Arabië) veelal Soennitische moslims wonen. 
Een van de belangrijkste verschillen is de toekomstverwachting. Beide stromingen 
verwachten de twaalfde imam, een islamitische messias. Hun toekomstverwachting 
heeft heel wat Bijbelse trekken, o.a.. uit het boek Openbaring. De Perzen zijn geen 
Arabieren. Als voorbeeld: de Saoedische functionarissen die hebben aangekondigd 
dat als gevolg van het Amerikaanse streven naar een meer coöperatieve relatie met 
Iran, het Saoedische koninkrijk voortaan haar interactie met de VS zal beperken en 
haar eigen weg gaan, waar het de Midden-Oosten zaken betreft. Maar Jeremia 49:39 
is een vers dat ons verhindert om nu al te verkondigen dat de profetie van Jeremia 
volledig in de  geschiedenis is vervuld. Dit vers zegt:  “Maar het zal in later tijd 
gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de 
Heere.”    
Iran heette heel lang Perzië, genoemd naar Parsis, een deel van het huidige Iran. 
Perzië was eigenlijk een zuidelijke provincie van het huidige Iran en was lang de kern 
van het Perzische rijk. Ongeveer 100 jaar geleden heeft de toenmalige sjah van Perzië 
die naam veranderd in Iran. Iran betekent land van Ariërs. De term Áriërs werd 
oorspronkelijk gebruikt als aanduiding voor de Iraanse volkeren en de Noord Indiërs 
(Indo-Ariërs), een voor de ruimere etnische groep waartoe deze volken behoren. 
Sinds de Islamitische Revolutie in 1979, waarbij de Sjah werd verdreven en de 
Islamitische Republiek Iran werd opgericht, richt hun vijandschap zich vooral op 
Israël. Een religieuze vijandschap, want vanaf die tijd ligt de macht bij de ayatollahs, 
de geestelijke leiders. Zij bepalen in Iran wat er gebeurt op religieus, maar ook op 
politiek gebied. De huidige president van Iran is gematigder dan de vorige president 
Achmadinijad, die heel openlijk sprak over de vernietiging van Israël dat hij als een 
verlengstuk van Amerika (aangeduid als de grote satan) zag. Als Islamitische 
Republiek wil Iran de ‘zuivere’ leer van de Islam verspreiden en steunt daarvoor 
Islamitische terroristische bewegingen zoals Hezbollah en Hamas. Daarnaast steunt 
Iran de Palestijnen in door het zogenoemde bezette gebieden, wat duidelijk werd na 
de dood van generaal Soleimani. Voor veel Palestijnen was hij een held die het voor 
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hen opnam. Iran heeft een soort cordon om Israël gelegd: in het noorden door 
Hezbollah, in het oosten door aanwezigheid in Syrië en Jemen, in het zuiden door de 
steun aan Hamas in Gaza. Die omsluiting kan voor Israël benauwend zijn. Het zal 
Israël echter nooit kunnen vernietigen, want er is Iemand, Die over Zijn volk de 
Joden waakt, zoals staat in Psalm 121:4;  
           “Zie de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen”. 

                                          Wat gebeurde er met Elam? 
Er is geen verslag bekend over een hernieuwde opkomst van de Elamieten sinds de 
Perzische verovering zo’n 2500 jaar geleden. Er wordt wel gesproken dat Jeremia 
49:39 momenteel is vervuld door de Iraniërs. En dat dit mede is vanwege de primaire 
nucleaire installaties van Iran, die in het gebied staan dat ooit Elam werd genoemd. 
De in 2023 voltooide kernreactor in Bushehr ligt aan de oostelijke kust van de 
Perzische Golf in het hart van het oude Elam. De populaire opvatting is, dat de 
volledige vervulling van de profetie van Jeremia voor onze tijd zal plaatsvinden via 
een Iraanse nederlaag in de Slag van Ezechiël 38. Maar als dat waar is, dan zal het 
Iraanse volk moeten worden verstrooid onder alle volken na hun nederlaag en dan 
Gods gunst herwinnen tijdens Daniëls 70ste  Week om zo aan het laatste vers te 
voldoen. Na een korte verwijzing in Ezechiël 38:5, wordt de toekomst van Perzië niet 
meer in de Bijbel genoemd. Niet iedereen ziet in Jeremia 49 enkel een terugblik op 
een verdwenen rijk. Steeds meer bijbelgetrouwe waarnemers herkennen er een                                                                                                                             
patroon in dat zich opnieuw ontvouwt – traag maar onmiskenbaar. De parallellen zijn 
niet subtiel: Iran roept bijna dagelijks op tot de uitroeiing van Israël, noemt Amerika 
“de grote satan” en spendeert miljarden aan raketten die bedoeld zijn voor 
confrontatie, niet ter afschrikking. Dit is geen gewone diplomatieke wrijving, maar 
een diepgewortelde ideologische strijd, gevoed door islamitische theocratische 
ambities. Als je dan leest over een “boog” die gebroken zal worden, en een oordeel 
dat vanuit alle windstreken komt, is het niet lastig om dat los te koppelen van het 
heden. Jeremia’s woorden echoën in een wereld waar oude vijandschappen nieuwe 
vormen aannemen – en profetie ineens minder ver weg klinkt dan gedacht. De 
spanningen rond Iran staan niet op zichzelf. Ze passen in een veel groter patroon van 
conflict, chaos en coalitievorming  in het Midden-Oosten. Zoals het 
bondgenootschap tussen Iran en Rusland, en de steeds intensievere strijd rond Israël. 
De profetie over Elam zou hierin wel eens een voorspellend voorbeeld kunnen zijn 
van hoe God met naties handelt die zich sterk wanen in eigen macht. Iran bouwt aan 
ondergrondse Raketsilos, paradeert met ballistische raketten op het Vrijdagplein in 
Teheran, en profileert zich als de ‘beschermer van de islamitische wereld’. Maar 
Jeremia laat zien: het is geen wapen, geen alliantie en geen ideologie die stand kan 
houden tegenover de Heere. Wanneer een volk zijn kracht zoekt in wapens en macht, 
in plaats van in Hem, is de uitkomst onvermijdelijk. Die boog hoe indrukwekkend 
ook – zal breken. Niet per toeval. Niet door mensenhanden alleen. Maar Gods 
soevereine besluit om trots te buigen en plannen te verijdelen. Want Hij alleen regeert 
over de volken, toen én nu. Op dit moment zien we de Schrift  tot bloei komen. Er 
zijn talloze valse interpretaties van bijbelse profetieën, maar dit is er niet één van. We 
kunnen er zeker van zijn dat God Zijn troon zal vestigen in Iran, omdat de Bijbel ons 
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dat vertelt. Alleen al in de afgelopen 45 jaar is God begonnen met het vestigen van 
Zijn troon in Iran, en de bekering van meer dan 1 miljoen Iraniërs. God beweegt 
duidelijk in de natie Iran. Hij werkt in de harten van individuele Iraniërs  d.m.v. 
dromen en visioenen. Hij ontwikkelt de steeds groter wordende ondergrondse kerk op 
het gebied van evangelisatie, gemeenschap en discipelschap. Hij bereikt ziele d.m.v.  
bijbelvertalingen in de landstaal, die nooit eerder bestonden, nu in regionale Iraanse 
talen het Farsie die mensen kunnen begrijpen en op manieren die tot hun hart 
spreken. Ondanks de oorlog, zowel binnen hun land als met externe krachten, wendt 
Iran zich tot Jezus.  Tijdens een bijeenkomst  in Putten van Stichting Steun 
Mesiasbelijdende Joden zei Farshid Seyed Mehdi, directeur van Transform Iran, 
Er zijn geen cijfers beschikbaar, omdat de Iraanse kerk ondergronds is, maar  ,, Ik 
geloof dat er al meer dan 5 miljoen christenen in Iran zijn” ,, God heeft beloofd dat 
Hij Zijn troon in Elam zal bouwen.” , aldus Mehdi. “Een deel van de Elamieten 
woont in Iran. In Jeremia  49, vanaf  vers 34, is geprofeteerd wat er met hen zal 
gebeuren. God is vertoornd op het volk en zegt dat  Hij ze over de hele wereld zal 
verstrooien. Maar daaraan verbindt Hij de belofte dat Hij Zijn troon in Elam zal 
bouwen. Ik denk dat dit een belangrijke tekst is om de huidige situatie in Iran te 
duiden.”   Als directeur van Transform Iran en dankzij zijn betrokkenheid bij  
Trans World Radio staat Mehdi in contact met Iraniërs. Zij zijn het regime zat, vertelt 
hij. ,,Zo’n 70 procent van de Iraniërs wil af van het Islamitische regime. Ze willen 
geen moslim meer zijn. In de toename van het christendom in Iran ziet Mehdi de 
vervulling van de profetieën. ,,Toen Daniël uit de leeuwenkuil gehaald  werd, zei 
koning Darius  dat de God van Daniël in zijn land geprezen zou worden. Dat land is 
Perzië, het huidige Iran. 

In de afgelopen weken hebben Iran en Israël de meest beslissende en ingrijpende 
stappen tegen elkaar gezet die we tot nu toe hebben gezien. Er is veel gesproken, 
zowel in politieke analyses als in de uitleg van Bijbelteksten over de eindtijd. Maar 
wat gebeurt er nu na deze wederzijdse oorlog in Iran? 

                           “Angst heeft onze gemeenschap in zijn greep” 
De eerste aanvallen leidden in Iran tot een golf van blijdschap omdat de Iraniërs 
hoopten op echte en blijvende verandering van het  islamitische regime. Maar toen de 
gevechten aanhielden, werd de bittere werkelijkheid van oorlog duidelijk: een tekort 
aan benzine, voedsel, water en elektriciteit, problemen met toegang tot contant geld 
en dagen zonder Internet. Na het staakt het vuren ging de situatie van kwaad tot erger. 
De gewonde en vernederde regering keerden zich tegen het volk van Iran: 
communicatie werd streng gecontroleerd en afgeluisterd, voertuigen en mensen 
werden willekeurig gecontroleerd en zij die beschuldigd werden van het bedreigen 
van de nationale veiligheid werden gearresteerd, verhoord en zelfs geëxecuteerd. In 
burger geklede troepen vielen ‘nachts woonwijken binnen en arresteerden 
verschillende mensen. De sfeer is gespannen. In deze moeilijke  tijden denken we aan 
de woorden uit 1 Johannes 4:18 waar staat dat “de volmaakte liefde de vrees 
uitdrijft.” Laten wij als wereldwijde gemeenschap van gelovigen de vrede en liefde 
van Christus uitspreken over onze broeders en zusters in Iran. Bid voor hun 
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bescherming. Bid dat zij de moed hebben om het licht en zout van God te zijn in hun 
omgeving. Bid dat de verlorenen de boodschap van hoop zullen horen en zich tot 
Christus zullen keren. 

                                                                                            John Bakker 
                                                                                             30-07-2025 
 Geraadpleegde bronnen:  
■ Gods Woord, de Bijbel 
■ Nieuwsbrief van Transform Iran 
■ A Prophecy About Elam - Gracethrufaith 
■ Update van de kerk in Iran
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