
Het Opstandingslichaam van Jezus 

Opstanding is het tegenovergestelde van sterven. Bij het sterven houdt het lichaam op 
te leven en leeft het onstoffelijke deel van de mens verder in de geestelijke wereld. 
Bij de opstanding ontvangt de onstoffelijke mens weer een materieel lichaam. Ons 
nieuwe lichaam zal in veel opzichten lijken op ons vroegere aardse lichaam, want we 
zullen onze persoonlijkheid behouden.


De eerste persoon, die een opstandingslichaam had, was Jezus na Zijn opstanding uit 
de dood. Bij alle geschiedenissen rondom de opstanding valt het op dat de mensen 
Hem wel herkenden, maar meestal niet meteen. Enkele voorbeelden vanuit de Bijbel 
in Marcus 16:12, Lucas 24:16 en Johannes 20:14-15.

Marcus 16:12 En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van 
hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Stv. 

Marcus 16:12 Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op den 
weg, terwijl zij zich naar het land begaven. NBG 

Lucas 24:16 En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. Stv.

Lucas 24:16 Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden NBG.

Johannes 20:14-15 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag  

Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat

weent gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij

Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem 
wegnemen. Stv.

Johannes 20:14-15 Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij 
wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent 

gij?  Wien zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als 
gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd

en ik zal Hem wegnemen. NBG 


Maria dacht eerst dat Jezus de hovenier was en herkende Hem pas aan zijn stem, niet 
aan zijn uiterlijk. De Emmaüsgangers, herkenden Hem pas bij het breken van het 
brood, mogelijk toen ze de littekens in Zijn handen zagen. (Lucas 24:35)

Deze voorbeelden laten zien dat de Here Jezus kennelijk veranderd was vergeleken 
met vroeger. Dat kwam door Zijn nieuwe lichaam, doordat dit lichaam geen enkel 
spoor van vergankelijkheid toonde, zo’n volmaakt lichaam had niemand nog nooit 
eerder gezien. Met het opstandingslichaam zal dat dus anders zijn. Het zal andere 
wetmatigheden en ordeningen kennen. Een geheel gesloten vertrek was voor de Here 
Jezus geen beletsel om toch, zonder iets te forceren, lichamelijk en tastbaar bij de 
discipelen binnen te komen (Joh.20). Dat lichaam kan zich bewegen waarheen de 
geest wil gaan, zonder daarin door de ziel gehinderd te worden. Het kan zich binnen 
zowel als buiten dit ‘’ruimte-tijd-materiesysteem” bewegen. Volgens Handelingen 1 
en Lucas 24 en 1 Thess. 4 is dat lichaam ontheven aan de zwaartekracht en aan de 
noodzaak van een aardse atmosferische toestand. Dit laatste houdt o.a. in, dat ook een 
eventuele vloeistofcirculatie in dit lichaam niet langer aan aards-atmosferische 
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toestanden gebonden moet zijn. Dat  is echter met “bloed” zeer duidelijk wel het 
geval. De samenstelling ervan is gericht op het opnemen van zuurstof uit – en het 
afstaan van koolzuur aan de aardse atmosfeer. Die functie is voor het 
opstandingslichaam niet langer nodig. Anders zou een lichamelijke “ruimtevaart’’, 
zoals beschreven in Lucas 24, Handelingen 1 en 1 Thess. 4 voor dat lichaam tot de 
onmogelijkheden behoren!

We kunnen hier nog aan toevoegen, dat er nog een andere functie van het bloed is, 
waaraan in het opstandingslichaam vrij zeker geen behoefte zal bestaan – nl. het 
transporteren van bouwstoffen naar die plaatsen in ons lichaam, waar door afsterven 
of door verwonding cellen zijn weggevallen en door nieuwe vervangen moeten 
worden. In een “onverderfelijk’’ en “onsterfelijk’’ lichaam (zie Korinthe 15:54) zal 
vrij zeker ook geen sprake meer zijn van afstervende cellen. Ook de witte 
bloedlichaampjes, die als soldaten de vreemde indringers – bacterie en virussen in 
ons lichaam bestrijden, zullen in een onvergankelijk lichaam niet nodig zijn.. Dus dan 
is het geen wonder, dat 1 Korinthe 15:50 ons zegt dat wij in onze tegenwoordige 
bestaanswijze, d.w.z. in ons bestaan door “vlees en bloed’’ het koninkrijk Gods niet 
zullen beërven. Want deze combinatie van vlees en bloed is aan de wet van het verval 
onderworpen. Daarom volgt er ook op: “de vergankelijkheid beërft de 
onvergankelijkheid niet’’.


Het opstandings lichaam is ontheven aan het verval

Het tegenwoordige universum en ook ons tegenwoordige lichamelijke bestaan, dus 
ons “zielelichaam’’, is onderworpen aan een algemeen geldend principe. In de 
wetenschap noemen we dat het “entropiebeginsel’’, Dat komt hier op neer, dat in de 
hele natuur ieder proces, elke verandering, uiteindelijk resulteert in een toenemende 
mate van wanorde. Zo is het heelal als het ware een opgewonden klok, die afloopt. 
Ook in ons lichaam is dat het geval. Al vóór onze geboorte zet dit afbraakproces in. 
In het vruchtwater treffen we al de afgestorven huidcellen van het embryo aan. Niet 
alleen de gestalte van ons lichaam, maar ook zijn substantie wijzigt zich al gedurende 
ons leven. Elke zeven jaar heeft ons gehele lichaam zich vernieuwd door een 
voortdurende stofwisseling.  De Bijbel zegt, dat ons lichaam “sterfelijk’’ en 
“vergankelijk’’ is. Het kan in zijn huidige samenstelling niet eindeloos en  
onveranderlijk blijven voortbestaan. Maar het opstandingslichaam zal aan deze wet 
van verval ontheven zijn. We lezen dat “dit sterfelijke ontsterfelijkheid’’ en dit 
‘ “vergankelijke onvergankelijkheid’’ zal aandoen, en dat onze sterfelijke lichamen 
zullen veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van de heerlijkheid 
van onze Here Jezus (1 Korinthe 15:53 en Filippi 3:21).         

                                                                                                                         

Net zoals Jezus opstandingslichaam

In de Bijbel lezen we dat wij uiteindelijk net zoals Jezus zullen worden, d.w.z. niet 
gelijk in glorie of positie, maar in ieder geval met net zo’n opstandings- en 
verheerlijkt lichaam als dat van Jezus. “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is 
nog niet geopenbaard, wat  wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij 
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is’’.  (1 Johannes 3:2) NBG Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan 
zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle 
dingen Zich kan onderwerpen (Philipp. 3:21) NBG    


Ons lichaam zal dan, evenals dat van Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt zijn.

Zo kon Jezus in de materiële wereld verschijnen waar Hij wilde en was Hij plotseling 
in een kamer, die op slot was (1 Joh. 20:19,26). Bij de Emmaüsgangers verdween Hij 
ook op een mysterieuze wijze uit beeld (Luc.24:31). Bij de Hemelvaart vertrok Jezus 
uit de materiële wereld om verder te leven in de geestelijke wereld, bij Zijn Vader in 
de Hemel.


Paulus noemt vier machtige veranderingen op, die het lichaam in het proces van 
dood, begrafenis en opstanding zal ondergaan – 

■ van verderfelijkheid tot onverderfelijkheid; 

■ van oneer tot heerlijkheid; 

■ van zwakheid tot kracht; 

■ van het natuurlijke tot het geestelijke.


Uitgaande van bovengenoemde vier veranderingen, waarover Paulus spreekt, en 
Christus opstandingslichaam als model nemend, kunnen wij zeggen:


1. Het is een onverderfelijk lichaam. De dood is te niet gedaan. Het zal ook niet 
‘verdorven’ worden. Het zal nimmer zijn glans verliezen. Het is een eeuwig 
lichaam, een lichaam waarin geen zonde woont. 


2. Het is een verheerlijkt lichaam. Christus ontving een lichaam zo heerlijk, dat 
het straalde als de zon. Drie discipelen hebben een glimp van de heerlijkheid 
opgevangen, toen zij met Hem op de berg der verheerlijking waren. Johannes 
heeft Zijn heerlijkheid aanschouwd op Patmos, en hij zegt.”Zijn aangezicht 
was gelijk de zon in haar kracht’’. Zo zullen ook onze lichamen zijn, 
‘schitterend in schoonheid en pracht’ tot in alle eeuwigheid. De engelen Gods 
zullen met verbazing ons aanschouwen. Ja, ‘de leraars zullen blinken als de 
glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en 
eeuwig’ (Dan. 12:3).


3. Het is een krachtig lichaam. Thans kunnen wij zwak, ziek, en vermoeid zijn. 
Ook al is onze geest wel gewillig, toch ervaren wij telkens weer, dat ons vlees 
zwak is. Wij kunnen oververmoeid en zelfs uitgeput raken.                                                                                                                      


    Wij  hebben veel slaap nodig en brengen een groot deel van ons leven   

    ‘onbewust‘ door. Maar in ons nieuwe lichaam zullen wij nimmer moede en

    mat worden. ‘Schoon zij wandelen, worden zij niet moe!’ Wat een heerlijkheid, 

	 nooit meer vermoeid te zullen zijn. Nooit meer behoeven te rusten Geestelijk 

	 en lichamelijk honderd procent te zijn om God te kunnen dienen. 

4. Het is een geestelijk lichaam. Een geestelijk lichaam, is een lichaam, dat     


niet gebonden is aan natuurlijke wetten. Het is een zelfstandig, onafhankelijk 
lichaam, vrij van stof, ruimte en tijd, het kan eten, zonder het te moeten 
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(Luc.24:41). Vrij van ruimte, het kan door gesloten deuren binnenkomen (Joh. 
20:19). Vrij van tijd, het is onsterfelijk in eeuwigheid.

(1 Kor.15:42). Het is ook vrij van de zwaartekracht, het kan van een hoge toren 
stappen, zonder te vallen. Het is niet ‘uit de aarde aards’, maar uit de hemel 
hemels’, en kan zich zonder bezwaar door Gods heelal bewegen, sneller dan 
het licht.


Het is een genezen lichaam

De opgestane Here spreekt niet over “de wonden’’, maar over “de tekenen’’ in Zijn  
handen en in Zijn zijde. Om redenen die wel geen nadere verklaring zullen behoeven, 
heeft God gewild, dat de herinnering aan het kruislijden ook na Zijn opstanding van 
de Here Jezus bewaard bleef. Echter niet als “wonden’’, maar als (lid)tekenen. Het 
was een genezen  lichaam! Welnu, die God die het lichaam van de Here Jezus heeft 
opgewekt, zal “ook uw sterfelijke lichamen levend maken wegens zijn Geest, die in 
uw woont’’ (Rom.8:11).


Een verheerlijkt lichaam

Het lichaam waarin de Here Jezus aan de discipelen verscheen, was wel een 
opstandingslichaam dat niet onderworpen was aan alle wetten van de tegenwoordige  
aardse schepping, maar het was nog niet verheerlijkt. Wel kon de Here zich binnen 
gesloten kamers begeven zonder door deuren of muren gehinderd te worden. De 
beperkingen die het “ruimte-tijd-materie-systeem’’ , waarin wij leven,  aan onze 
bestaanstoestand oplegt, bestonden niet voor Zijn lichamelijke bestaanstoestand. 
Maar zijn verschijning was nog niet dezelfde als die, welke gezien werd op de berg 
van de verheerlijking (Matth.17:1-8; Markus 9:1-8; Lukas 9:28-36). Jezus gelaat 
begon te stralen gelijk de zon en Zijn klederen werden wit als het licht. Dat is niet 
metaforisch maar letterlijk. Als Christus later vanuit de hemel aan Saulus op de weg 
naar Damascus verschijnt, verscheen Hij in “licht, schitterender dan de glans der 
zon’’ (Hand.26:13). Dat licht was zo fel, dat Saulus drie dagen lang verblind was. Zo 
waren Adam en Eva voor de zondeval  in de hof ook bekleed met een mantel van 
licht. Toen zij van de verboden vrucht hadden gegeten, merkten ze ineens op dat ze 
naakt waren. Ze zondigden en verloren daardoor “het lichaam van de heerlijkheid” 
van                              

Christus (Filip. 3:21). Petrus verzekerd ons dat hij op de berg van de verheerlijking 
“ooggetuige” is geweest van de majesteit, die gezien zal worden                                                                                                                

bij de verschijning van de Here Jezus in zijn wederkomst. Tot die majesteit behoort 
dus ook, dat de gelovigen met Hem “in heerlijkheid verschijnen!’’  Dus ook met 
verheerlijkte lichamen.

                                                                                           John Bakker  21-04-2020   

   Geraadpleegde bronnen:

■ Gods Woord, de Bijbel

■ TEC: Theologisch Exegetische Compilatie 

■ Adam en Eva voor de zondeval (JB 23-03-2016)
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