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                                          Het getal zeven in de Bijbel 
                                                                                          
                                                                                       HOOFDSTUK 1  
                                                                                  Het Oude Testament 
 
A. De Schepping 
 Genesis 1:1‐2:7 
De Bijbel , Het Woord van God begint met de Schepping van het licht: “Laat er licht zijn! En er was licht”  (Gen. 1:3) 
In feite het fundament voor alles wat er volgt in de Scheppingsweek – 7 dagen van 24 uur. 
 
Schijnbaar heeft dit niets te maken met het onderwerp waar we mee bezig zijn. Want het getal 7 komt in deze zin 
niet voor. Zoals we echter later zullen zien behoort het bij het onderwerp:  Verborgen in de Bijbel en in de schepping 
waar het dan behandeld wordt op blz.: 13  
 
Op deze plaats willen we echter opmerken:  
1ste  De schepping  van het licht is één van de grootste scheppings daden van God. 
 Ik zeg dit met grote eerbied want waar zou ik, bij alle grote en machtige schepping daden van God, van nog groter 
mogen spreken. Er is n.l. geen wetenschapper die ook maar bij benadering kan verklaren hoe dit licht er kwam. 
Buiten de hemel en de aarde, waarvan gesproken wordt in vers 1, is er geen bron aan te wijzen waar het licht uit zou 
kunnen komen. Ik heb zelfs een uitspraak gelezen van een christelijke wetenschapper die schreef: “Ik kan het niet 
begrijpen want de zon werd pas op de 4de scheppingsdag geschapen”. Over het geheim van het licht is al eeuwen 
gediscussieerd in de natuurwetenschap. En tot op vandaag kan niemand een bewijs leveren dat:  
A. Het licht een straling is, dus van één punt uitgaat, óf  
B. Het  een golfbeweging is, dus zich voortplant zoals het geluid. 
In de praktijk van het licht onderzoek gaat men bij berekeningen, gemakshalve uit van het meest voor de hand 
liggende! Zie het boek : “Spelen met licht”. Auteur:  Hans Hooijmaijers, uitgegeven door “Museum Boerhaave” 
Leiden 2006. 
 
1ste dag – het licht; scheiding tussen het licht en de duisternis 
2de dag – het uitspansel en het gewas (begroeiing) 
3de dag – scheiding tussen het water en het droge (land) 
4de dag – de zon, maan en sterren 
5de dag – vissen en vogels 
6de dag – de dieren en de mens (man en vrouw) 
7de dag – de rustdag   
 
Voor alle duidelijkheid:  de schepping omvat 7 dagen van nacht en dag met elk een duur van 24 uren = aan de 
evenaar,  12 uur nacht en 12 uur dag. Opmerking: deze orde is nooit meer verstoord,  ook niet tijdens de zondvloed. 
Onze zondag is en blijft de eerste dag van de week! Er zijn wel wijzigingen in de jaarrekening voorgekomen,  
Juliaanse en Gregoriaanse, maar het Oude Testament is van het moment van “Daar zij licht” tot de boodschap van 
de laatste profeet van Israël , de enige en volmaakte kalender (chronologie)! 
Er zijn twee dagen die verlengd zijn (Jozua 10: 12) of verkort ( 2 Koningen 20: 11) 
 
B. De Zondvloed  
     Genesis 6:5 – 9:7 
* 7 paar reine dieren, 7 dagen wachten, na het sluiten van de Ark.  
* In de 7de maand de landing van de Ark op vaste grond. 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C.  Het Beloofde Land   
De verwoesting van Jericho   
 Jozua 6 
* 7 dagen rond de stad lopen (één maal per dag). 
* 7de dag – 7 maal rond de stad. 
* 7 priesters. 
* 7 rams bazuinen. 
 
De wetten van het Beloofde Land 
* 7 goddeloze volken uitroeien. 
* om de 7 jaar het land één jaar braak laten liggen – Exodus 23: 11. 
* na 7 x 7 jaar moest ieders erfdeel weer terug komen bij de oorspronkelijke eigenaar. Dus in het 50ste jaar. 
* elk 7de jaar moest al het geleende weer terug gegeven worden – Deuteronomium 15: 1. 
* een melaatse moest  7 dagen afgezonderd leven, en indien nodig nog weer  7 dagen (incubatie tijd). 
* elk 7de jaar – bij het Loofhuttenfeest – moest de Wet voor het gehele volk worden voorgelezen en onderwezen –    
   Deuteronomium 31: 9 – 13.  
 
Geschiedenissen 
Droom van Farao 
Genesis 41: 2‐7 
* 7 vette koeien en 7 magere koeien. 
* 7 volle aren en 7 lege aren. 
 
Na de rampen over het huis van Job en zijn ziekte 
Job 2: 13 
Toen kwamen zijn drie vrienden en zaten 7 dagen en 7 nachten bij Job, zonder één woord te spreken. 
 
Het gebed van Daniël 
Daniël 9: 24‐27 
De zeventig weken = 10 x 7 weken = om de overtredingen te sluiten,  om de zonden te verzegelen, en om de 
ongerechtigheden te verzoenen over het volk Israël. 
 
De inwijding van de Tempel 
1 Koningen 8: 65 
Koning Salomo gaf het volk een feest van 7 dagen en nog eens 7 dagen. 
 
De genezing van Naäman 
2 Koningen 5: 10 
Hij moest zich 7 maal baden in de rivier de Jordaan. 
 
Elia bij de berg Horeb 
1 Koningen 19: 18 
“Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van 
wie de mond hem niet gekust heeft”. 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Teksten (Herziene Staten Vertaling) 
 
Genesis 4: 15 “Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden!”. 

Genesis 29: 18 “Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel”. 

Job 5: 19 “In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen”. 
 
Psalm 12: 7 “De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes,  
gezuiverd zevenmaal”. 

Spreuken 6: 16 – 19 “Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse 
tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om 
naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt”. 
 
Spreuken 9: 1 “De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt”.  
 
Spreuken 24: 16 “want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in 
onheil”. 
 
Spreuken 26: 16 “Een luiaard is in zijn eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig weerwoord geven”. 
 
Spreuken 26: 25 “Geloof hem niet als hij met vriendelijke stem spreekt, want er zijn zeven gruwelen in zijn hart”. 
 
Prediker 11: 2 “Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal”.  
 
Jesaja 4: 1 “Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten  
en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!”.   
 
Jesaja 30: 26 “Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal 
zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal 
verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen”. 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HOOFDSTUK 2 
Het Nieuwe Testament 

De Evangeliën en Handelingen  
Teksten (Herziene Staten Vertaling) 
 
Mattheüs 12: 45 
 “Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij 
naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook 
met dit verdorven geslacht zijn”.  

Mattheüs 15: 34 
 “En Jezus zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: Zeven, en enkele visjes”.  

Mattheüs 15: 37 
 “En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden vol”. 

Mattheüs 16: 10 
 “En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?”. 

Mattheüs 18: 21 – 22 
 “Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem 
vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal”.  

 
Markus 8: 5 
 “En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt u? En zij zeiden: Zeven”.  

Lukas 11: 26 
 “Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar 
binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin”. 

Lukas 17: 4 
 “En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan 
zult u hem vergeven”. 

Handelingen 6: 3 
 “Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de 
Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen”. 

Handelingen 21: 8 
 “En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar 
het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem”. 

Openbaring 
Teksten (Herziene Staten Vertaling) 

Openbaring  1: 4 
“Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, 
en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn”. 

Openbaring  1: 11 
“Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 
zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia 
en naar Laodicea”. 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Openbaring 1: 12 
“En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven 
gouden kandelaren”. 

Openbaring  1: 16 
“En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn 
gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht”. 

Openbaring  1: 20 
“Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: 
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven 
gemeenten”.  

Openbaring 5: 1 
“En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, 
verzegeld met zeven zegels”. 

Openbaring 5: 5,6 
“En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, 
heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag, en zie: te midden van de 
troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en 
zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde”. 
 
Openbaring 8: 2 
“En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven”. 

Openbaring 8: 5,6 
“En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen 
stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, 
gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen”. 

Openbaring 10: 3,4 
“En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun 
stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te 
schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken 
hebben en schrijf dat niet op”. 
 
Openbaring 15: 1 
“En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want 
daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn”. 

Openbaring 15: 7 
“En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot 
in alle eeuwigheid”. 

Openbaring 17: 1 
“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u 
het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” 

Openbaring 17: 9 
“Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit”. 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HOOFDSTUK 3 
                                                   Het getal zeven verborgen in de Bijbel en in de Schepping 
In de Bijbel 
De Naam van God 
1) Elohim                   = Eeuwige 
2) El                            = Kracht of Macht 
3) El Shaddaï             = De Almachtige 
4) Jahweh (Jehova) = IK BEN DIE IK BEN HEERE 
5) Adonaï                   = Heere 
6) Jahweh Zebaoth  = Heere der Heerscharen 
7) El ‐ Eljon                = De Allerhoogste 

Het Verbond des Heeren 
1) Het verbond met Noach – Genesis 9: 8‐ 17  (Het teken van de regenboog) 
2) Het verbond met Abraham – Genesis 17: 1‐27  
3) Het verbond met Izaäk – Genesis 26: 2‐5  
4) Het verbond met Jakob – Genesis 28: 10‐22  
5) Het verbond met Israël – Exodus 19: 1 – 25 (Gesloten op de berg Sinaï) 
6) Het verbond met David – 2 Samuël 7: 11 – 16 
7) Het verbond van de Heere Jezus – Lukas 22: 20 (Het laatste avondmaal) 
    Mattheüs 26: 27,28 en Marcus 14: 23,24 
 
De feesten van Israël – Leviticus 23 
1) Het pascha (Paasfeest) 
2) Het feest der ongezuurde broden 
3) Het feest der eerstelingen 
4) Het wekenfeest (Pinksterfeest) 
5) Het feest van het geklank 
6) Het feest van de grote verzoendag 
7) Het Loofhuttenfeest 
 
De opstandingen in hun orde – 1 Korinthe 15: 20 – 23 
1) De Heere Jezus Christus 
    De Eersteling op de Paasmorgen. Hij stond op uit de doden – “ tussen de doden uit” staat in de grondtekst –  
2) De Gemeente van Jezus Christus  “Die van Christus zijn”  1 Korinthe 15: 51,52 
    In twee groepen 
    a) die op dat ogenblik leven 
    b) die reeds gestorven zijn 
3) De grote schare ‐ Openbaring 7: 9 ‐17 
4) De twee getuige ‐ Openbaring 11: 1‐14 
5) De 144.000 ‐ Openbaring 14: 1‐5 
    Wie dit zijn lezen we in Openbaring 7: 1‐ 8   
6) De opstanding op de laatste dag ‐ Openbaring 20: 4 
    De opstanding der rechtvaardigen ten leven – Johannes 5: 29 
    Deze aan het begin van het duizendjarig vrederijk van onze Heere Jezus. 
7) De opstanding op de laatste dag ‐  Openbaring 20: 5 
    De opstanding der onrechtvaardigen  ten dode – Johannes 5: 29 
    Deze aan het einde van het duizendjarig vrederijk van onze Heere Jezus. 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In de Evangeliën  
De gelijkenissen van het Koninkrijk – Mattheüs  13  
1) De Zaaier 
2) Het goede zaad en het onkruid 
3) Het mosterdzaad 
4) Het zuurdesem 
5) De schat in de akker 
6) De schone parel 
7) Het sleepnet 

Jezus oordeel over de Schriftgeleerden en de Farizeeën – Mattheüs 23  
Het zevenvoudig: “Wee u Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars”. 
In de verzen: 13, 14, 15, 23, 25, 27 en 29 

De Lijdensweek van de Heere Jezus 
Zeven dagen ging Hij in en uit van Jeruzalem. 

De zeven kruiswoorden 
1) “Vader vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen” – Lukas 23: 34 
2) “Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” – Lukas 23: 43 
3) “Vrouw, zie uw zoon … Zie, uw moeder” – Johannes 19: 26,27 
4) “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” – Mattheüs 27: 46 
5) “Mij dorst” – Johannes 19: 28 
6) “Het is volbracht!” – Johannes 19: 30 
7) “Vader, in Uw handen beveel  Ik Mijn geest” – Johannes 23: 46 
 
In de brieven van Paulus 
De geestelijke wapenrusting – Eféze 6: 14 – 18  
1) De lendenen omgord met de waarheid. 
2) Het borstwapen der gerechtigheid. 
3) De voeten geschoeid met bereidheid. 
4) Het schild des geloofs. 
5) De helm der zaligheid. 
6) Het zwaard des Geestes – Gods Woord. 
7) Het gebed. 
 
De Bedelingen – Eféze 1: 10 
Onze Schepper heeft de mensen meerdere keren een “nieuw beginpunt” gegeven, Hem te dienen en te eren. 
Gehoorzaamden zij, dan volgde Zijn zegen. Waren ze ongehoorzaam, dan volgde straf c.q. een oordeel en het einde. 
 
1) Vanaf Adam in de Hof van Eden, tot de verdrijving uit de Hof – Genesis 2: 8 
    Overtreding: eten van de boom van kennis van goed en kwaad (vers 17) 
    Straf: verdrijving uit de Hof van Eden. 
    Genoemd: Bedeling van de onschuld. 
2) Vanaf Adam en Eva en hun gezin buiten de Hof van Eden tot de zondvloed. 
    Overtreding: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de   
    gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” – Genesis 6: 5. 
    Opmerking: Uitgesloten Noach en zijn gezin. 
     Straf: de zondvloed 
    Genoemd: Bedeling van het geweten. 
3) Vanaf Noach en zijn gezin na de zondvloed tot de torenbouw van Babel. 
    Overtreding: “Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten  
    we voor ons een naam maken” – Genesis 11: 4  
    Straf: spraakverwarring en verstrooiing over de aarde. 
    Genoemd: Bedeling van de menselijke heerschappij. 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4) Vanaf de roeping van Abram: “Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land   
    dat Ik u wijzen zal” – Genesis 12: 1   
    Overtreding: Het willen uitroeien van Gods volk Israël, door de Farao van Egypte. 
    Straf: de tien plagen 
    Genoemd: Bedeling van de belofte.  
5) Vanaf de uittocht uit Egypte tot de kruisiging van de Messias Jezus Christus. 
    Overtreding: het telkens weer dienen van vele afgoden, ook met kinderoffers door het volk Israël. 
    Straf: de verstrooiing van het volk Israël over de gehele aarde (de diaspora) 
    Genoemd: Bedeling van de wet. 
6) Vanaf de Opstanding van Jezus Christus tot Zijn komst op de wolken van de hemel, om Zijn gemeente tot Zich te  
    nemen. “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.  
    Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb,  
    kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” – Johannes 14: 2,3 
    “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God      
    neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden  
    die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in  
    de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn” – 1 Thessalonicenzen 4: 16,17  
    Overtreding: het volgen (dienen) van het beest, de antichrist en de valse profeten, door de goddeloze wereld  
    bevolking – Openbaring 19: 20 
    Straf: een grote verdrukking waarvan vele profeten gesproken hebben. Als laatste de profeet Maleachi. 
    “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid  
    doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten,  
    Die van hen wortel noch tak zal overlaten” – Maleachi 4:1 
    Genoemd: Bedeling van de genade. 
7) Vanaf de wederkomst van Jezus Christus op deze aarde, op de olijfberg,  tot de overwinning op de satan. 
     “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel   
    hebt zien gaan” –  Handelingen 1: 11 “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en  
    een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor  
    duizend jaar” – Openbaring 20: 1,2 " En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen is, zal de satan uit  
    zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van  
    de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de    
    zee” – Openbaring 20: 7,8  
    Overtreding: De laatste strijd van de afvallige volken tegen God. 
    Genoemd: Bedeling van het Koninkrijk van Christus. 

 
De Tempel van God 
Gods woonplaats te midden van Zijn volk. 
1) De Tempel van Salomo – 1 Koningen 6 
2) De Tempel van Ezra en Nehemia 
3) De Heere Jezus Christus – Johannes 2: 19, 21 
4) De  Gemeente van Jezus Christus – Efeze 2: 19‐22  
5) De 144.000 Israëlieten op de berg Sion in Jeruzalem – Openbaring 7: 1‐8 en 14: 1‐5 
6) De Tempel die, in een visioen, aan de profeet Ezechiël is getoond – Ezechiël 40 t/m 46 
7) Het Nieuwe Jeruzalem – Openbaring 21: 9‐27 
 
Nu we de 5de en toekomstige, Tempel noemen, is het mijns inziens nodig en nuttig een kort overzicht van de ons 
bekende Tempels te geven. 
 
De Heere heeft bij de bevrijding van Zijn volk Israël uit Egypte, en bij Zijn Verbondssluiting op de berg Sinaï, Israël 
verkozen tot Zijn Heilsorgaan. Dat betekende dat zij de hoge roeping ontvingen om Zijn Naam bekend te maken aan 
alle andere volken. Tevens moest Mozes Israël meedelen dat Hij wilde wonen te midden van Zijn volk. 
En dat daartoe een woonplaats voor Hem zou worden gemaakt. De Tabernakel. 
Deze Tabernakel werd veertig jaar van plaats tot plaats gebracht en naar het Beloofde Land gebracht. 
Ten tijde van Koning David wees God de berg Sion aan als Zijn vaste woonplaats. Koning Salomo bouwde daarna de 
Tempel. De roeping van Israël als Heilsorgaan werd door God beëindigd bij de verwerping van zijn Messias en 
kruisiging op Golgotha. 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De verwoesting van de Tempel volgde in het jaar 70 van onze jaartelling door de Romeinen. 
Toen openbaar werd dat de Farizeeën en Wetgeleerden Jezus wilden doden, sprak Hij de woorden: “Breek deze 
tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen” – Johannes 2: 19  
Toen had Zijn Vader Hem dus reeds aangewezen als de volgende (geestelijke) Tempel.  
Na Zijn Hemelvaart volgde, na een wachttijd van tien dagen, de uitstorting van de Heilige Geest op 120 apostelen en 
discipelen. Volgens de apostel Petrus was dit het eerste deel van de vervulling van de profetie van Joël.  
“Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten 
van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien 
en uw ouderen zullen dromen dromen.  En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de 
grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal 
aanroepen, zalig zal worden” – Handelingen 2: 16‐21 (dit was dus de vroege regen)  
Na het visioen van Petrus en de uitstorting van de Heilige Geest in het huis van de heidense hoofdman Cornelius – 
Handelingen 10; onderwees God de apostelen dat de uitstorting van de Heilige Geest niet beperkt werd tot Israël 
maar ook de heidenen omvatte. Dus de gemeente van Jezus Christus. Daarom kan de apostel Paulus in de brief aan 
de Efezieërs schrijven “namelijk dat de heidenen zijn mede erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijn er belofte in Christus, door het Evangelie” – Efeze 3:6   
In deze geestelijke Tempel woont God tot op dit ogenblik. En daarin zal Hij blijven wonen tot op het moment dat het 
woord van de Heere Jezus zal vervuld worden. “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.  
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult 
zijn waar Ik ben” –  Johannes 14: 2,3 
Uit dit alles verstaan we dat vanaf de Pinksterdag tot nú de Gemeente van Jezus Christus het Heilsorgaan is. 
En onze grote opdracht is: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb” – Mattheüs 28: 19 
 
Na deze inleiding verstaan we dat als de Gemeente van Jezus Christus van deze aarde zal worden weggenomen, dat 
dan Israël weer Gods Heilsorgaan zal worden. Immers na de tweeduizend jaar dat de Gemeente nu Heilsorgaan is, de 
Bedeling van de genade, komt de Bedeling van het Koninkrijk van Christus (blz.: 7,8) 
En gezien God dan weer verder gaat met Israël zoals de profeet Zacharia heeft geprofeteerd. “Het zal gebeuren, 
spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde 
ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. 
Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren.  
Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God” – Zacharia 13: 8,9 
 
En zo verstaan we dat de 144,000 dienstknechten van God het nieuwe Heilsorgaan worden. En nu lezen we in 
Openbaring 7: 1‐8 niet dat de Heilige Geest over hen wordt uitgestort en vurige tongen worden gezien zoals op de 
Pinksterdag in Jeruzalem. Maar we lezen hier dat ze verzegeld worden, wat we ook lezen van de Gemeente “in Hem 
bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte” – Efeze 1: 13 
Van het moment dat de Spade Regen op hem wordt uitgestort lezen we dus niets. Maar we lezen hier van de volheid 
van de Heilige Geest en de vruchten van de Heilige Geest in deze 144.000 dienstknechten. 
*Zij waren één met het Lam “144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven” –    
  Openbaring 14:1c 
*Zij stonden op de berg Sion “het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.00 mensen” – Openbaring 14: 1a 
  Dus op de berg des Heeren de plaats van de Tempel van Salomo. 
*Zij waren vrijgekocht van de aarde dus vrij van de zonde van deze wereld “de 144.000, die van de aarde gekocht  
  waren” – Openbaring 14: 3c 
*Alleen zij zongen een nieuw gezang voor de Troon (van God) en de vier dieren en de ouderlingen – 
  Openbaring 14: 3a 
*Zij volgden het Lam waar het ook gaat – Openbaring 14: 4b 
*Zij zijn maagden en niet met vrouwen bevlekt – Openbaring 14: 4 
  Dit is zuiver geestelijk bedoeld, want daar spraken alle profeten van: het afhoereren van Israël, het dienen van de   
  afgoden van de heidense volken waarbij ze de God van Israël verlaten hadden. Voor deze grote zonde waren ze 
  70 jaar verbannen geweest in Babel.  
*Daarom was in hun mond geen bedrog en waren ze onberispelijk voor de Troon van God – Openbaring 14: 5 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We zien hier in deze 144.000, 12.000 van elke stam, dus geheel Israël, het werk van de Heilige Geest in Zijn volheid. 
 
Nogmaals: niet het moment van de uitstorting van de Heilige Geest maar de Vrucht van de Spade Regen. 
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, 
uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de 
dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: 
bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de 
HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, 
behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, 
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal” – Joël 2: 28‐32 
 
Hiermede heeft de Heere Zijn Volk weer als Heilsorgaan aangesteld. 
Duidelijk is dat dit laatste Heilsorgaan een “geestelijke tempel” is evenals de Gemeente. “dan wordt u ook zelf, als 
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die 
God welgevallig zijn door Jezus Christus” – 1 Petrus 2: 5 en 6 
 
En zoals de 120 apostelen en discipelen , op de Pinksterdag, de voorloper waren van de Gemeente van Jezus 
Christus. Zo zullen ook “de 144.000” de voorloper zijn van een derde deel van de Israëlieten dat zal overblijven uit de 
grote verdrukking c.q. de benauwdheid van Jacob. 
 “Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal 
geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver 
loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal 
zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God” – Zacharia 13: 8,9 
 
Ten einde alle “onzekerheid” van de toekomstige Tempel weg te nemen moge het volgende dienen: 
a) het verbond met Abraham, en 
b) de boodschap van de Engel Gabriël aan Maria. 
 
“Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, 
spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk 
zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de 
zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de 
aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent” – Genesis 22: 15‐18 
 
“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal 
over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” – Lucas 1: 31‐33 

 
De zesde Tempel die we uitvoerig beschreven vinden zowel qua bouwstijl, als maten en de bediening die er in 
verricht zal worden, lees in Ezechiël hoofdstuk 40‐46, kan pas gebouwd worden, dus de zesde tempel, als de profetie 
van de twee mannen in witte kleding, die bij de apostelen en discipelen stonden, toen de Heere Jezus opgenomen 
werd bij Zijn Hemelvaart: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” – 
Handelingen 1: 11, in vervulling is gegaan. Deze terugkomst vindt plaats als Jezus Christus Zijn koningschap aanvaart 
heeft en op deze aarde Zijn taak van “Koning der koningen en Heere der heren” zal vervullen – Openbaring 19: 11‐21 
Dit betekent dat deze Tempel die Ezechiël in een visioen heeft gezien gebouwd zal worden in de zevende Bedeling. 
 
Schijnbaar ben ik de tempel vergeten waar we al jaren van lezen in de kranten en tijdschriften. De tempel die de 
orthodoxe Joden willen bouwen op de tempelberg en waar ze liever vandaag dan morgen mee willen beginnen.  
Het grote probleem is dat daar twee moskeeën van de Islamieten op staan.  
Toch ben ik deze tempel niet vergeten waar ook de bijbel op een paar plaatsen van spreekt,  maar niet in gunstige 
zin. De mens , orthodoxe Joden, wil deze tempel bouwen en niet de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
Nog sterker, in deze tempel zal iets plaats vinden wat God een gruwel is! De Heere Jezus spreekt hierover als Hij op 
verzoek van de discipelen spreekt over het einde der tijden – Mattheüs 24. 
 “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam 
en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” – Mattheüs 24: 4,5. 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Hij waarschuwt dan voor vele verleiders. En verder, wanneer Hij spreekt over de grote verdrukking “ Wanneer u dan 
de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – 
laat hij die het leest, daarop letten!” – Mattheüs 24: 15 
 
Waar de Heere Jezus naar verwees is het woord in Daniël 8: 25 “Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand 
doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten.  
Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden”. 
De apostel Paulus verduidelijkt dit met het woord uit de 2de Thessalonicenzen brief hoofdstuk 2: 4 
“De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de 
tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”. 
Duidelijk is nu dat het wijst op de grote verleider, degene die zich tegen Jezus Christus stelt, de Koning der koningen 
en de Heer der heren. 
Dus de antichrist. Die zich in de tempel die men nu gaat bouwen, zal zetten in het heilige en laat aanbidden alsof hij 
God zelf is! In deze verleiding vallen de orthodoxe Joden, die de waarschuwing van de Heere Jezus niet achten. 
Waarbij ze nog zeggen, volgens de berichten die we lezen, dat ze deze tempel zo gauw mogelijk willen bouwen, want  
in deze tempel zal dan de Messias komen! 
 
Uit dit teken, dat onze Heiland Zijn discipelen gegeven heeft over het einde der tijden, de grote verdrukking en Zijn 
komst, verstaan wij dat de komst van de Zone Gods als de Koning der koningen en de Heer der Heren vlak bij is! 
 
Over de zevende Tempel kunnen we kort zijn. 
1) Reeds de Naam spreekt duidelijke taal. “De Grote stad, het heilige Jeruzalem” – Openbaring 21: 10 (ook wel   
    genoemd “het nieuwe Jeruzalem”) Dus ook een Tempel in Jeruzalem, de plaats waar God wil wonen. 
    Maar dan in de Hemel. En waar we een uitvoerige beschrijving van lezen in Openbaring 21: 9‐27 
2) Dit is het huis des Vaders, waar onze Heiland van gesproken heeft tot Zijn discipelen aan het einde van Zijn leven.  
    “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een  
    plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal  
    u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” –  Johannes 14: 2,3 
3) Even als van de Tempel van Salomo, en de Tempel die de profeet Ezechiël in een visioen heeft gezien, zijn ook van  
    het nieuwe Jeruzalem nauwkeurig de maten aangegeven. Zie Openbaring 21: 9‐27 
 
Maar van deze Tempel worden ook als toekomstige bewoners met heilige eerbied genoemd; de Hoofdbewoner onze 
Grote God, de Almachtige, Schepper van Hemel en Aarde; Jezus Christus, het Hoofd der Gemeente en de Gemeente 
van Jezus Christus. En van deze plaats lezen wij dat er geen rouw noch geween zal zijn, maar eeuwige blijdschap! 
 
De mens 
Geboorte 
De geboorte, dus de tijd van ontvangenis tot bevalling is 40 weken,  40 maal 7 dagen. 
Dit is niet toevallig. Onze Schepper heeft hier een diepe geestelijke bedoeling mee.  
In de getallen symboliek van de bijbel  is n.l. het getal 40 de tijd van (af)wachten. We vinden dit op vele plaatsen.  
Enkele voorbeelden:  
a) Israël moest, als straf, 40 jaar in de woestijn rondtrekken voor het volk het beloofde land mocht binnengaan. 
b) Na de doop in de Jordaan werd de Here Jezus 40 dagen door de Heilige Geest in de woestijn geleid vóór Hij door   
     Satan werd verzocht. 
c) Na de Opstanding (Pasen) verscheen de Here Jezus 40 dagen aan Zijn discipelen, tot de Hemelvaart. 
 
Zo is dus de geestelijke betekenis bij de geboorte van een kind, waar (en met name de ouders) met verwachting 
wordt uitgezien naar de geboorte van hun kind, terecht  de tijd van verwachting genoemd! 
 
Na de geboorte van “een welgeschapen kind”, volgt:  
Op de 7de dag (1 maal 7) het restant van de navelstreng valt eraf. 
Op de 14de dag (2 maal 7) kan een baby een lichtpunt volgen 
Op de 21ste dag (3 maal 7) kan een baby zijn hoofdje draaien.  
Na 7 maanden krijgt een baby z’n eerste tandjes. 
 
 
 



 
12 

7 Jaar. (1 maal 7)  
In de eerste helft van de 20ste eeuw, luidde de wet op de leerplicht, dat een kind op zijn 7de jaar “schoolrijp” was. 
Uiterste grens 6 jaar en 9 maanden. 
WO 2 (1940‐1945) bracht daar verandering in. Nu zit een kind van 7 jaar in groep 3 van het basis onderwijs. 
Volgens onderwijs deskundigen is het resultaat dat het onderwijs destijds op hoger niveau stond dan nu. 
Met name de fundamentele vakken: Taal (lezen) en Rekenen. 
 
21 Jaar (3 maal 7)  
Dan is de mens volwassen. 
 
70 Jaar (10 maal 7) 
Dit is de leeftijd die de mens door de Schepper is gegeven. 
 “Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren”.  Psalm 90: 10 
 
Onze lichaamscellen 
Onze lichaamscellen hebben een levensduur van 7 jaar. 
Dit betekent dat we elke 7 jaar een “nieuw lichaam” hebben.  
Dit afsterven c.q. vernieuwen verloopt echter geleidelijk, zodat voor het blote oog er niets van te zien is.  
Verder gaat het verouderingsproces gewoon door.  
En dat is wel te zien! Grijs worden van ons haar, rimpelen van de huid enz.  
 
Onze hartspier 
Onze hartspier (hart) heeft een periode van 7 dagen.  
Op de 7de dag is de samentrekkende kracht minder dan op de zes andere dagen.  
Dit is onze “ingebouwde” tijdklok. Als we daar geen gehoor aan geven, dus geen rust nemen, krijgen we na enige tijd 
te maken met overspanning, stress, burn out. 
We moeten = en ik heb dit ook verschillende keren tegen mijzelf gezegd, want ik ben ten minste drie keer 
overspannen geweest = dus goede aandacht geven aan onze tijdklok!  
En dat brengt ons bij het bekende scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2, waar we lezen dat op de zevende dag onze 
Schepper rustte “van al zijn werk dat Hij gemaakt had”. 
En dit heeft God gedaan ter onderwijzing van ons allemaal! 
 
Onze identiteit 
Onze identiteit = vertaald uit het Frans: onze eenheid van wezen/persoon  = is door onze Schepper in 7 
herkenningstekens vastgelegd. Welke na de ontdekking van het DNA compleet werd gemaakt. 
Met deze 7 onderscheiden tekens is nu elke persoon uit de ganse mensheid te herkennen. 
 
Hieronder volgen deze zeven herkenningstekens en hun toepassing             
1) Het uiterlijk 
2) De huid  
3) De stem    
4) Het oog  
5) Het haar 
6) De lichaamsgeur 
7) Het DNA                        
                                                                           

Pasfoto 
Vingerafdruk 
Inspraak apparaat 
Iris scan 
Misdaad onderzoek 
Speurhond  
Misdaadbewijs 

 
Tenslotte, waar we meestal niet bij stilstaan, is het feit dat ons persoonlijk leven vol is van het getal 7. 
Ik bedoel nu ons handelen in ons persoonlijk – en gezinsleven. We maken voor onszelf en ook gezamenlijk afspraken:  
per week, per twee weken, op dinsdag avond of op zaterdag morgen, vaste maaltijden enz. enz.  
Zo is ons leven vol van het getal 7!! 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Het licht 
“En God zeide: Daar zij licht! En daar was licht”. Genesis 1 : 3 
 
We leren op onze scholen, bij de natuurkunde lessen, dat het licht uit 7 kleuren bestaat. 
En met behulp van twee proeven wordt dat door de leraar getoond. 
De eerste proef is zonlicht door een prisma laten vallen en dan zien we inderdaad 7 kleuren. 
De tweede proef is een ronde schijf, waarop in 7 segmenten de 7 kleuren zijn aangebracht, snel te laten 
ronddraaien. En dan zien we tot onze verwondering een volkomen witte schijf! 
 
God heeft, na de zondvloed, Noach Zijn boog in de wolken, de regenboog, getoond. 
En in Genesis 9 de verzen 8 t/m 17, lezen we dat God deze regenboog heeft gebruikt als teken, van Zijn verbond met 
Noach en zijn drie zonen, en het ganse menselijke geslacht, dat deze aarde niet meer door het water zou worden 
vernietigd.  
 
Eveneens niet zo eenvoudig als het ging om het licht te scheiden in 7 kleurenbundels, was het om de wijze van 
voortplanting van het licht te ontdekken. Al eeuwen lang zijn onderzoekers bezig, met behulp van proeven en 
berekeningen, vast te stellen of het licht nu een golfkarakter of een deeltjes karakter heeft. Als het een golfkarakter 
heeft dan is het vergelijkbaar met het geluid. Als het een deeltjes karakter heeft m.a.w. een straling is, dan is het 
vergelijkbaar met de bekende röntgenstraling. 
 
Maar na eeuwen van onderzoek, waarbij we denken aan onze Nederlandse onderzoeker Christiaan Huijens (1629 ‐  
1695),  die het hield op de golftheorie; en aan Isaac Newton (1642‐1727), de bekende ontdekker van de 
zwaartekracht, die het hield op de stralingstheorie, kwam men er toch niet uit. Tot op de dag van vandaag moeten  
de geleerden erkennen dat ze het niet weten. Bij hun proeven en berekeningen gaan ze nu uit van de theorie die het 
meest overeenkomt met hun berekeningen. Met de zekerheid dat de uitkomst toch hetzelfde is! 
 
Voor hen die de Bijbel kennen zijn deze twee totaal verschillende eigenschappen van het aardse licht, een duidelijk 
Bijbels gegeven. We mogen namelijk, met grote eerbied gesproken, het volgende zeggen. 
Toen God sprak: “DAAR ZIJ LICHT!” wist Hij dat in de volheid des tijds, Zijn Zoon zou getuigen: “IK BEN HET LICHT DER 
WERELD”.  En omdat God het licht dat Hij schiep een heen wijzing wilde doen zijn naar Zijn Zoon, heeft Hij dit licht 
twee totaal  verschillende kenmerken gegeven, die heen wijzen naar de twee naturen van Zijn Zoon. 
 
Immers onze Heiland is:  én  de Zone Gods én  de Zoon des mensen. 
En dit wonder noemen wij in ons spraakgebruik “de twee naturen van Jezus Christus”. 
Ook deze twee naturen zijn totaal verschillend en in één Persoon verenigd. 
 
De Tijd  
“En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis 
noemde Hij nacht”.  Genesis 1: 4,5 
En zo ontvangen wij de indeling van onze tijd; dus dag en nacht. De dag om te werken en de nacht om te rusten c.q.  
te slapen. En deze tijd indeling is het fundament voor het leven op de aarde, de wereld waarin wij door onze 
Schepper zijn geplaatst. Immers buiten onze aarde is er geen tijdsindeling! Alleen de aarde heeft een zon en een 
maan tot lichten voor de dag en de nacht. Waar nog bij komt dat ze de functie hebben: ”tot  tekenen in gezette tijd 
en tot dagen en jaren”. Genesis 1: 14 We merken hierbij op dat God dit instelde op de vierde scheppingsdag.  
Dit houdt dus in dat de eerste drie scheppingsdagen, waarbij ook de vermelding staat;  “Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest”, dit drie dagen waren zonder zon en maan. Dit getuigd van Gods Almacht.  
Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er! Het is goed op te merken dat:  
a) In deze tijdsindeling is geen enkele onderbreking geweest naar het Woord van God tot Noach gesproken. 
    (zie Genesis 8: 22) Dus onze eerste dag van de week, zondag, is dezelfde als die van Noach. Er zijn alleen twee    
    bijzondere dagen geweest. Eén bij Jozua in de strijd bij Gibeon.  “ Zon sta stil te Gibeon , en gij maan, in het dal van  
    Ajalon!” Jozua 10: 12  En één bij koning Hizkia als teken van zijn genezing. “ Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd:  

   Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal   
   gaan? Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft,   
   doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan? Toen zei Hizkia: Het is voor de  
   schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.  En Jesaja, de  
   profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden  
   van Achaz' zonnewijzer naar beneden was gegaan”.  2 Koningen 20: 8‐11 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b)Dat het Bijbels gesproken onmogelijk is te spreken van “de planeet aarde”. De zon en de maan draaien om de  
    aarde heen om die te verlichten en niet andersom! Alleen na Copernicus, denkt de mensheid dat  het anders is   
    dan in de bijbel staat! Onze tijd is dus gefundeerd op de 7 dagen van de scheppingsweek. Dus eerste dag, tweede   
    dag tot en met de zevende dag. En zo worden de dagen dan ook nog steeds genoemd door Joden. 
    Als we dit naast het bovenstaande leggen wat over onze hartspier bekend is (zie blz.: einde 12), dan verstaan we 
    dat we zowel lichamelijk als geestelijk verbonden zijn met de door onze Schepper ingestelde tijd. 
 
Tenslotte.  
Tijdens de Franse Revolutie (1795) heeft men de week van 7 dagen willen veranderen in een week van 10 dagen. 
Maar dit plan is volkomen mislukt. De lastdieren ‐muilezels‐ die  hieraan als eerste werden onderworpen, vielen er 
na enige tijd dood bij neer. En gezien het er niet één was maar alle ezels betrof was dit het einde van de week van 10 
dagen! En de les die onze Schepper ze toen te leren gaf over Zijn geboden was toen gauw geleerd!! 
 
Het geluid 
Omdat de aarde, bij haar schepping een atmosfeer heeft ontvangen, is het mogelijk geluid voort te brengen. 
Immers alleen door middel van het medium lucht is het mogelijk geluid voort te brengen, over te brengen en te 
ontvangen. Vóór alles moet worden vastgesteld dat dit alleen op onze aarde mogelijk is. Nergens in het heelal is n.l. 
een hemellichaam te vinden dat een atmosfeer heeft als de aarde, of kan hebben! 
Het bewijs hiervoor vinden we in de bijbel.  
In het eerste vers lezen we: “In den beginnen schiep God de hemel en de aarde.” Genesis 1: 1  
En los van deze schepping lezen we: “En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel van de hemel om scheiding te 
maken tussen de dag en tussen de nacht”. Genesis 1: 14 
Dit was op de vierde dag van de scheppingsweek. Dus een volkomen andere gebeurtenis dan wat eerst plaats had. 
En daarin mogen wij, die de bijbel kennen als het Woord van God, verstaan dat alles op de aarde volkomen anders is 
dan op de hemellichamen in het heelal. De wetenschappers die de bijbel niet geloven zijn dan ook nog steeds in het 
heelal aan het zoeken naar een plekje waar de condities hetzelfde zijn als op aarde. Maar tot nog toe is het niet 
gelukt. En volgens de bijbel zal ze dit ook nooit lukken. En omdat de mens geschapen is met stembanden (ook weer 
de mens alleen) kan de mens een harmonisch geluid voortbrengen, dus spreken en zingen.  
Dit harmonische geluid bestaat uit  7 grondtonen.  
De benaming van deze grondtonen, we spreken hierbij van een toonladder, is: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. 
Deze benaming gebruiken we echter alleen in de wereld van de zang, dus zangkoren enz. 
In de instrumentale muziek wereld wordt terug gegrepen op het alfabet, dus: A, B, C, D, E, F, G. 
 
De elementen 
De elementen zijn alle vaste ‐, vloeibare ‐ en gasvormige stoffen waaruit de aarde en al wat er op leeft bestaat. 
Bijv. ijzer, alcohol en zuurstof. Dus ook de mens! Want God heeft de mens geformeerd uit het stof van de aarde.  
“Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo 
werd de mens tot een levend wezen”.  Genesis 2: 7 
Deze elementen kunnen nu in zeven groepen worden ingedeeld met hun overeenkomstige eigenschappen. 
De ontdekker hiervan was een Russische scheikundige, Mendelejev  (1834 – 1907)  
Hij publiceerde zijn ontdekking in 1869 onder de benaming “Periodiek systeem der elementen”.  
Hij werd eerst voor idioot uitgemaakt. Maar nu leert elke leerling in het voortgezet onderwijs bij de vakken natuur 
en scheikunde, dit onmisbare “Periodiek systeem der elementen”. 
 
Omdat in de loop der jaren de kennis van de bouw van het atoom onvoorstelbaar is toegenomen ‐en nog toeneemt‐  
zijn hier en daar wel kleine correcties in dit systeem aangebracht. Maar de indeling in 7 groepen is niet veranderd. 
 
In dit verband is het goed eraan te herinneren, dat Mendelejev er op wees dat in zijn systeem een aantal elementen 
ontbraken, maar dat hun eigenschappen en bijzonderheden reeds bekend waren! 
Inderdaad zijn deze elementen na 1869 dan ook bijna allemaal ontdekt. 
In februari 2011, verscheen in de pers het bericht, dat twee scheikundigen het element nr. 117 hadden ontdekt. 
De betrokken scheikundige was opgedragen dit element een naam te geven. 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HOOFDSTUK  4 
                                                                          De betekenis van het getal zeven 
 
Wanneer we ons nu de vraag stellen: wat is de betekenis van het getal 7 in de bijbel, dan is het eerste wat we doen, 
nagaan in welke Bijbelgedeelten het getal  7 overwegend voorkomt. 
Dit blijken 3 gedeelten te zijn: 
1) Genesis 1: 1 tot Genesis 2: 7.  
    Dus bij de Schepping 
2) Exodus 3 tot 1 Samuël 8: 7.  
    Samenvattend: 
    De uittocht uit Egypte.  
    De tocht door de woestijn (met als hoogtepunt het verblijf bij de berg Sinaï en de Verbondssluiting). 
    De intocht in het Beloofde Land. 
    De tijd van de Richteren. 
    De tijd van de Profeten. 
    Tot we lezen: “Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet  
    verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn”. 1 Samuël 8: 7 
    Dus de tijd dat God Koning over Zijn volk Israël was. 
3) Openbaring 1: 1 tot Openbaring 22: 21 
    Gods oordeel als Rechter over de ganse mensheid. 
    
Kort gezegd, zijn het dus drie onderwerpen.  
    a) Gods Scheppend Werken 
    b) Gods Koningschap 
    c) Gods Rechterlijk Handelen 
 
In één woord: GODS WERKEN 
En dit Bijbelse gegeven is nu het antwoord op de vraag: wat is de betekenis van het getal 7 in de bijbel? 
Namelijk: God heeft al Zijn Werken voorzien van het getal 7. 
We kunnen het ook zo zeggen: Elk Werkstuk dat God, de Grote Schepper aller dingen, heeft geschapen is herkenbaar 
aan het getal 7. Dus: Het getal 7 is  GODS  SIGNATUUR! (Gods handtekening in Zijn scheppingswerk, Kunstwerk!) 
Zoals een kunstenaar kenbaar is aan de ondertekening van zijn kunstwerken, zo heeft God elk Kunstwerk dat Hij 
heeft gemaakt, voorzien van Zijn Handtekening. Echter met dit verschil, dat Rembrandt en alle andere kunstenaars 
het hebben moeten doen met een handtekening aan de buitenkant van hun kunstwerk, waardoor het vervalst, of 
verwijderd kon worden. Zo niet bij Gods Kunstwerken, daar is het doorheen verweven! 
 
Ten  slotte 
Nu wij de betekenis van het getal zeven kennen, is dit tevens de sleutel om de werken van God, te ontsluiten. 
Alle onderwerpen in de Bijbel waar het getal zeven aan ten grondslag ligt zijn namelijk werken van God. 
In hoofdstuk drie zijn elf voorbeelden van de verborgen Werken van God in de Bijbel en acht voorbeelden van de 
verborgen Werken van  God in de schepping genoemd. Maar dit zijn ze niet allemaal. En lezende in de Bijbel en 
rondkijkende in de schepping zullen we er nog vele ontdekken. En dit nu is onze sleutel zoals in het begin van dit 
hoofdstuk is aangegeven. Nogmaals, alle onderwerpen, zaken of dingen waar het getal zeven aan ten grondslag ligt 
zijn Werken Gods. 
Een veel voorkomende vraag bij de Bijbellezers is: 
Moet ik dit symbolisch – zinnebeeldig – verstaan of niet? 
Nu zijn er veel onderwerpen in de Bijbel die zinnebeeldig moeten worden verstaan, maar: 
1ste  Al Gods Werken zijn reële – wezenlijk bestaande – voorwerpen of zaken en kunnen dus nooit zinnebeeldig   
       worden opgevat. 
2de  Elke zin, of woord, in de Bijbel is waar, is echt! Denk aan de woorden van onze Heere Jezus in het    
       Hogepriesterlijk gebed, waar Hij tot Zijn Vader zegt:  “Uw woord is de waarheid”. Johannes 17: 17b 
Moet dus iets symbolisch worden verstaan dan wordt dat duidelijk vermeld of is het uit de samenhang van de zinnen 
duidelijk gemaakt (men noemt dit: de context). 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