
Het getal zeven in de Bijbel

HOOFDSTUK 1

Het Oude Testament

A. De Schepping
Genesis 1:1‐2:7
De Bijbel , Het Woord van God begint met de Schepping van het licht: “Laat er licht zijn! En er 
was licht” (Gen. 1:3)
In feite het fundament voor alles wat er volgt in de Scheppingsweek – 7 dagen van 24 uur.

Schijnbaar heeft dit niets te maken met het onderwerp waar we mee bezig zijn. Want het getal 7 
komt in deze zin niet voor. Zoals we echter later zullen zien behoort het bij het onderwerp: Verbor-
gen in de Bijbel en in de schepping waar het dan behandeld wordt op blz.: 13

Op deze plaats willen we echter opmerken:
1ste De schepping van het licht is één van de grootste scheppings daden van God.
Ik zeg dit met grote eerbied want waar zou ik, bij alle grote en machtige schepping daden van God, 
van nog groter mogen spreken. Er is n.l. geen wetenschapper die ook maar bij benadering kan ver-
klaren hoe dit licht er kwam.
Buiten de hemel en de aarde, waarvan gesproken wordt in vers 1, is er geen bron aan te wijzen waar 
het licht uit zou kunnen komen. Ik heb zelfs een uitspraak gelezen van een christelijke wetenschap-
per die schreef: “Ik kan het niet begrijpen want de zon werd pas op de 4de scheppingsdag gescha-
pen”. Over het geheim van het licht is al eeuwen gediscussieerd in de natuurwetenschap. En tot op 
vandaag kan niemand een bewijs leveren dat:
A. Het licht een straling is, dus van één punt uitgaat, óf
B. Het een golfbeweging is, dus zich voortplant zoals het geluid.
In de praktijk van het licht onderzoek gaat men bij berekeningen, gemakshalve uit van het meest 
voor de hand liggende! Zie het boek : “Spelen met licht”. Auteur: Hans Hooijmaijers, uitgegeven 
door “Museum Boerhaave” Leiden 2006.

1ste dag – het licht; scheiding tussen het licht en de duisternis
2de dag – het uitspansel en het gewas (begroeiing)
3de dag – scheiding tussen het water en het droge (land)
4de dag – de zon, maan en sterren
5de dag – vissen en vogels
6de dag – de dieren en de mens (man en vrouw)
7de dag – de rustdag

Voor alle duidelijkheid: de schepping omvat 7 dagen van nacht en dag met elk een duur van 24 uren 
= aan de evenaar, 12 uur nacht en 12 uur dag. Opmerking: deze orde is nooit meer verstoord, ook 
niet tijdens de zondvloed.
Onze zondag is en blijft de eerste dag van de week! Er zijn wel wijzigingen in de jaarrekening voor-
gekomen, Juliaanse en Gregoriaanse, maar het Oude Testament is van het moment van “Daar zij 
licht” tot de boodschap van de laatste profeet van Israël , de enige en volmaakte kalender (chronolo-
gie)! 
Er zijn twee dagen die verlengd zijn (Jozua 10: 12) of verkort ( 2 Koningen 20: 11)



B. De Zondvloed
Genesis 6:5 – 9:7

* 7 paar reine dieren, 7 dagen wachten, na het sluiten van de Ark.
* In de 7de maand de landing van de Ark op vaste grond.

C. Het Beloofde Land
De verwoesting van Jericho
Jozua 6
* 7 dagen rond de stad lopen (één maal per dag).
* 7de dag – 7 maal rond de stad.
* 7 priesters.
* 7 rams bazuinen.

De wetten van het Beloofde Land
* 7 goddeloze volken uitroeien.
* om de 7 jaar het land één jaar braak laten liggen – Exodus 23: 11.
* na 7 x 7 jaar moest ieders erfdeel weer terug komen bij de oorspronkelijke eigenaar. Dus in het 
50ste jaar.
* elk 7de jaar moest al het geleende weer terug gegeven worden – Deuteronomium 15: 1.
* een melaatse moest 7 dagen afgezonderd leven, en indien nodig nog weer 7 dagen (incubatie tijd).
* elk 7de jaar – bij het Loofhuttenfeest – moest de Wet voor het gehele volk worden voorgelezen en 
onderwezen –
Deuteronomium 31: 9 – 13.

D.   Geschiedenissen  
Droom van Farao
Genesis 41: 2‐7
* 7 vette koeien en 7 magere koeien.
* 7 volle aren en 7 lege aren.

Na de rampen over het huis van Job en zijn ziekte
Job 2: 13
Toen kwamen zijn drie vrienden en zaten 7 dagen en 7 nachten bij Job, zonder één woord te spre-
ken.

Het gebed van Danië  l  
Daniël 9: 24‐27
De zeventig weken = 10 x 7 weken = om de overtredingen te sluiten, om de zonden te verzegelen, 
en om de ongerechtigheden te verzoenen over het volk Israël.

De inwijding van de Tempel
1 Koningen 8: 65
Koning Salomo gaf het volk een feest van 7 dagen en nog eens 7 dagen.

De genezing van Na  äman  
2 Koningen 5: 10
Hij moest zich 7 maal baden in de rivier de Jordaan.

Elia bij de berg Horeb
1 Koningen 19: 18
“Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de 
Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft”.



Teksten (Herziene Staten Vertaling)
Genesis 4: 15 “Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden!”.

Genesis 29: 18 “Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel”.

Job 5: 19 “In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen”.

Psalm 12: 7 “De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden 
smeltkroes, gezuiverd zevenmaal”.

Spreuken 6: 16 – 19 “Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoe-
dige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen 
smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, 
en die tussen broeders twisten teweegbrengt”.

Spreuken 9: 1 “De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt”.

Spreuken 24: 16 “want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen 
struikelen in onheil”.

Spreuken 26: 16 “Een luiaard is in zijn eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig 
weerwoord geven”. 

Spreuken 26: 25 “Geloof hem niet als hij met vriendelijke stem spreekt, want er zijn zeven gruwe-
len in zijn hart”. 

Prediker 11: 2 “Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de 
aarde komen zal”. 

Jesaja 4: 1 “Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zul-
len wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dra-
gen. Neem onze smaad weg!”.

Jesaja 30: 26 “Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het 
licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEE-
RE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen”.


