Studie: 1/3

BESCHERMENGELEN

Een bepaalde schriftgeleerde stelt dat de Joden in de periode tussen het Oude en
het Nieuwe Testament een geloof in beschermengelen al volledig hadden
ontwikkeld. Sommige vroege kerkvaders geloofden dat elk mens niet alleen een
goede engel toegewezen had gekregen, maar ook een demon (het is niet
duidelijk of zij geloofden dat deze demon door satan of door God werd
toegewezen). Hoe dan ook, het geloof in beschermengelen bestaat al geruime
tijd.

Treden Engelen werkelijk op als beschermers? Een ‘’beschermengel’’ wiens
specifieke taak bestaat uit het beschermen van onze levens. Heeft deze
voorstelling enige wortels in de Bijbel? In Mattheiis 18:10 lezen we: “°Waak
ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie hun
engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse
Vader’’. In deze context kunnen “’deze geringen’’ slaan op mensen die in Hem
geloven (Mattheiis 18:6) of op kleine kinderen (Mattheiis 18:3-5). Dit is de
sleutelpassage waar mensen naar verwijzen wanneer de mogelijkheid van het
bestaan van beschermengelen wordt besproken. Maar wat is de juiste
voorstelling van engelen? Het staat vast dat de engelen van God mensen
beschermen (Dan. 6: 20-23; 2 Kon. 6:13-17), informatie openbaren (Hand. 7:52-
53; Lucas 1:11-20), leiding en aanwijzingen geven (Matth. 1:20-21; Hand.
8:26), in menselijke behoeften voorzien (Gen. 21:17-20; 1 Kon. 19:507) en
gelovigen in het algemeen dienen (Hebr. 1:14). Maar het niet is zo duidelijk uit
de Schriftteksten of elke gelovige een eigen engel heeft die specifiek aan hem of
haar is toegewezen. In het Oude Testament was de aartsengel Michaél
toegewezen aan het volk Israél (Dan.10:21; 12:1), maar er is geen passage in de
Schrift te vinden die uitdrukkelijk stelt dat een engel ooit aan een individu werd
“toegewezen’’ (ze werden soms op verschillende gelegenheden naar individuen
gezonden, maar van een ‘’duurzame’’ toewijzing wordt geen gewag gemaakt).

Maar God heeft wel beschermengelen beschikbaar om Zijn wil uit te voeren. In
Handelingen wordt vermeld dat de bevrijde Petrus aan de deur stond te kloppen
en men het niet geloofde; ‘het is zijn engel,” zei men. Engelen kunnen ons wel
beschermen zolang wij zelf, net als zij, Gods aangezicht zoeken en Hem
gehoorzamen. Wij mogen God erom vragen of Hij Zijn engelen wil sturen om
ons te behoeden tegen de listen van het kwaad. Zoals in de Psalm 91:11-12 staat:
““Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al
uw wegen en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan
een steen stoot.’




2/3
De tweede helft van deze Psalm laat zien wat God (door zijn engelen) voor
mensen doet: waken, beschermen, op handen dragen, bevrijden, antwoord
geven, met roem overladen, redden. Daar komt veel troost in mee: wat een
liefdevolle zorg besteedt de Schepper door zijn engelen aan zijn kinderen! Als
we de concrete gevaren (steen, leeuw, adder) vergeestelijken, zien we dat de
engelen ook onze bescherming zijn in de geestelijke strijd (zonde, duivel). Deze
woorden werden door satan misbruikt om Jezus te verleiden (Matth. 4:6). Het
lijkt er wel op dat de dienst van de (bescherm)engelen vooral gericht is op wie
Gods naam belijden (91:14).

In Mattheiis 18:10 doet Jezus een bijzondere uitspraak: ‘Waak ervoor ook
maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in
de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.’

De ‘eenvoudige gelovigen’ zijn in Gods ogen groot, want hij staat in permanent
contact met hun engelen. Blijkbaar ‘geniet de ware gelovige de bescherming van
speciale engelen, zodat men er ook niet één van hen kan minachten zonder direct
met de bescherm(engel)en zo met God Zelf te maken te krijgen. ledere gelovige
heeft dus een heel nauwe verbinding met de hemel. In hem of haar ontmoeten
we ook een (bescherm)engel, en zo de Here zelf.

Engelen als bevrijders en beschermers (samenvatting)

o Engelen beschermden Lot tegen de woedende inwoners van Sodom (Gen. 19:
10-11)

o Een engel beschermde het volk Israél tijdens de woestijnreis (Exod. 14:19;
Num. 20:16)

o Een engel beschermde Daniéls vrienden in de brandende oven (Dan. 3:24-27)

o Een engel beschermde Daniél in een kuil met verscheurende leeuwen (Dan. 6:
23).

o Een engel bevrijdde de apostelen uit de gevangenis (Hand. 5:19-20)

o Een engel bevrijdde Petrus uit de gevangenis (Hand. 12:7-12)

Zo zijn er ook uit de recente geschiedenis talloze getuigenissen van gelovigen
die een bijzondere bevrijding of bescherming hebben meegemaakt.

Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? De
Schriftteksten zijn hier niet helemaal duidelijk over. God gebruikt engelen om
voor ons te zorgen. De Bijbel beschrijft duidelijk hoe God engelen op dezelfde
manier gebruikt als mensen Hij heeft engelen ons of de engelen op geen enkele
manier nodig om Zijn doelen te bereiken, maar Hij kiest er toch voor om ons te
gebruiken (Job. 4:18; Job. 15:15). Waar het op neerkomt, of we nu wel of niet
een engel toegewezen hebben gekregen die ons beschermt, is dat we een grotere
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zekerheid hebben die God ons geeft: dat Hij alle dingen tot een goed resultaat
zal brengen, als we Zijn kinderen zijn door in Christus te geloven (Rom. 8:28-

30), en dat Jezus Christus ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten (Hebr.
13:5-6). Als we een alwetende, almachtige, volledige liefdevolle God aan onze

zijde hebben, wat doet het er dan nog toe of we een engel aan onze zijde
hebben?
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Geraadpleegde bronnen:
o Gods Woord, de Bijbel
o Bijbel en Geloof

o Wat doen engelen?



