
DISCIPELSCHAP. (1) 
 

1.  Ter inleiding. 
 

Het merendeel van de wedergeboren christenen is nooit verder gekomen dan het kind-

schap Gods. Ze weten dat ze behouden zijn en er is ook wel een toename in kennis, maar een 

echte discipel zijn ze nooit geworden. Het woord 'discipel' betekent o.a. 'aanhanger van een 

bepaalde leer' en velen zijn dat ook. Maar het woord houdt meer in. Zelf kies ik het liefste 

voor de betekenis: 'volgeling zijn'. Een volgeling van Jezus Christus is iemand die Hem volgt: 
 

Matteüs 9:9: ‘En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Mat-

theüs (Levi) genaamd, en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en 

volgde Hem.' 
 

 Bestudeer in dit verband ook Marcus 2:14 en Lucas 5:28. 
 

Johannes 1:44: 'De volgende dag wilde Hij naar Galilea vertrekken en Hij vond Filippus. 

En Jezus zeide tot hem: Volg Mij.' 
 

Johannes 21:22: 'Jezus zeide tot hem (Petrus): Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik 

kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.'  
 

Wat een zegen dat Levi, Filippus, Petrus en nog vele anderen de juiste keuze hebben ge-

maakt en volgelingen van Jezus Christus zijn geworden. 
 

In Matteüs 19:16-26; Marcus 10:17-27 en Lucas 18:18-27 lezen we het verhaal over 

de rijke jongeling: 
 

➢ Hij ontmoette de juiste persoon: Jezus 

Christus. 
 

➢ Hij nam de juiste houding aan. Hij viel 

op de knieën voor de Here Jezus. 
 

➢ Hij stelde ook de juiste vraag: 'Goede 

Meester wat moet ik doen om het eeuwi-

ge leven te verwerven?' 
 

➢ Hij maakte echter de verkeerde keuze: 

'Toen de jongeling dit woord hoorde, ging 

hij bedroefd heen, want hij bezat vele 

goederen.' 
  
De Here Jezus vraagt ons om Hem te volgen. Zijn we daartoe bereid? 

 

2. Wat u moet weten omtrent discipelschap. 
 

Het is belangrijk voor wedergeboren christenen om te weten, dat wij niet alleen be-

wust, maar ook onbewust zondigen. Ook onbewuste zonden moeten beleden worden. Het is 

een schuld voor de Here en het blokkeert de groei van ons geestelijk leven. 



Leviticus 5:17:  'Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de HERE verboden 

heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.' 
 

Een kind van God moet dus rekening houden met de zonden van nalatigheid.  
 

Paulus schrijft tot zes keer toe in 1 Korintiërs 6:2,3,9,15,16 en 19: 'Of weet gij niet?'  

Er waren allerlei zaken, waar zij niets van wisten, terwijl zij in zonden leefden. Discipelschap 

komt tot stand door een geestelijk groeiproces.  
 

In 1 Johannes 2:12-15 lezen we over kinderen, jongelingen en vaders. Dat geestelijke 

groeiproces moet plaats vinden in het leven van al Gods kinderen.  
 

Let eens op de aanklacht aan het adres van de gelovigen in Hebreeën 5:11-12: 'Hier-

over hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt ge-

worden in het horen. Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars, behoordet te zijn, 

hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij 

hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.' 

 

Enkele vragen: 
 

❖ Hebt u al een keuze gemaakt om een volgeling van Jezus Christus te worden? 
 

❖ Is er een gezonde, geestelijke groei in uw leven? Zo niet, waarom dan niet? 
 

❖ Verdraagt u reeds het vaste voedsel voor uw ziel? 

 

3. De eerste stap tot discipelschap. 
 

De eerste stap in de weg tot discipelschap is schuldbelijdenis van dingen, die ik heb na-

gelaten. 
 

1 Korintiërs 6:19-20:  'Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, 

die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt 

gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.'  
 

Romeinen 12:1:  'Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat 

gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke ere-

dienst.'  
 

Hebt u reeds de zonden van nalatigheid ontdekt? Zo ja, belijd dit dan aan de Here en Hij 

wil u vergeving schenken.  
 

  1 Johannes 1:9. 

 

4. De tweede stap tot discipelschap. 
 

De tweede stap tot discipelschap vraagt om een berekening van de kosten.  
 

  Bestudeer in dit verband Lucas 14:25-35. 
 



In dit Schriftgedeelte wordt ons enerzijds 

tot drie maal toe gezegd, wanneer wij Je-

zus' discipel niet kunnen zijn.  
 

Anderzijds worden we opgeroepen ons eerst 

neer te zetten om de kosten daarvan te be-

rekenen. 

 

Enkele voorbeelden uit de Bijbel: 
 

 In Daniël 1:8 kunnen we lezen dat Daniël zich voornam om zich niet te verontreini-

gen met de koninklijke spijze of met de wijn, die de koning dronk. Daarom verzocht 

hij de overste van de hovelingen, dat hij zich niet hoefde te verontreinigen. 

 In Matteüs 19:22 lezen we, dat voor de rijke jongeling de prijs te hoog was. Hij be-

zat namelijk vele goederen. 

 Demas was een medewerker van de apostel Paulus, maar tijdens een van Paulus' rei-

zen haakte hij af. Demas verliet hem uit liefde voor de tegenwoordige wereld en hij is 

naar Tessalonica vertrokken, lezen we in 2 Timoteüs 4:10. 
 

Vraag: Welk voorbeeld dragen wij in ons leven uit? 

 

5. De derde stap tot discipelschap. 
 

De derde stap tot discipelschap vraagt om een nieuwe toewijding. Lees hiervoor Mat-

teüs 16:13-20. In dit Schriftgedeelte gaat het enerzijds om de vraag: 'Wie zeggen de 

mensen, dat de Zoon des mensen is?' en anderzijds om de vraag aan de discipelen: 'Wie zegt 

gij dat Ik ben?'  

 

Wie is Christus voor ons? 
 

a) Is Hij Johannes de Doper? Is Hij een wegbereider voor ons, of de weg tot God? 

b) Is Hij Elia? Is Hij een wonderdoener, een profeet voor ons, of is Hij meer dan Elia, 

de Zoon van God en de Zoon des mensen? 

c) Is Hij Jeremia? Is Hij voor ons iemand, die door zijn prediking de mens binnenste 

buiten  keerde en het Woord recht sneed?  

d) Is Hij in van de profeten? Of is Hij, de Here Jezus? Veel meer dan wie ook voor 

ons?  
 

Geve de Here, dat het getuigenis van Simon Petrus ook ons getuigenis wordt: 'Gij zijt de 

Christus, de Zoon van de levende God!' 

 

6. De vierde stap tot discipelschap. 
 

De vierde stap tot discipelschap leidt ons naar de weg van vergeving en zekerheid. 
 

  Hebreeën 9:14 en Filippenzen 3:14. 

 



7. Het kruis van de discipel. 
 

Een discipel van Christus is iemand, die Christus de Heer van zijn leven laat zijn.  
 

Lucas 9:23: 'Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zich-

zelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.'  
 

Jezus zegt in dit vers, dat wij 3 dingen moeten doen:  
 

1.  Onszelf verloochenen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Dagelijks ons kruis opnemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Christus volgen. 

 

 

 

 

 

De eerste verplichting van een discipel is zichzelf te verloochenen. Dat betekent niet je 

identiteit verwaarlozen, maar je ikgerichte leven opgeven.  
 

Laten we daarom eens een hart tekenen, dat ons leven 

voorstelt. Dit hart vertegenwoordigt het onszelf geheel 

aan de kant zetten voor Christus. Iemand die zichzelf niet 

wil verloochenen, kan geen discipel worden.  
 

Lucas 14:26: 'Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en 

kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn 

discipel niet zijn.'  
 

Dat betekent eenvoudig, dat er buiten Jezus niemand belangrijker voor ons kan zijn! 

Het hart 'Blijven in Christus'. 
  



Als dit hart je leven voorstelt, moet Christus het volledige hart vullen. Dat betekent, 

dat Hij over alles prioriteit moet hebben. Het christelijk leven houdt in, dat Christus in je 

leeft. 
 

Johannes 15:5: 'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in 

hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.'  
 

Wat kun je doen zonder in Christus te blijven? Niets! Christus zei, dat Hij de wijnstok is 

en dat wij de ranken zijn. Hij wil Zijn leven door ons leven. Is dit het soort leven, dat we 

graag zouden ervaren?  
 

God heeft voorzien in een manier, waarop Christus in het centrum van je leven staat. 

Dat is de tweede verplichting, waarover we spraken: ‘Dagelijks je kruis opnemen.'  
 

Jezelf verloochenen is de negatieve kant van discipelschap en je kruis opnemen is de 

positieve kant. Door je kruis op te nemen, plaats je Christus in het centrum van je leven. 
 

Lucas 14:27: 'Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn.'  
 

Laten we dit punt illustreren door een kruis rond het hart te tekenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus zei, dat je dagelijks je kruis moet dragen.  
 



Wat gebeurt er eigenlijk bij het kruisdragen? Je gaat verder van jezelf verloochenen naar 

het opnemen van een verlossende bediening. Kruisdragen en het dienen van anderen vereist 

discipline.  
 

Laten we de onderdelen, die Jezus eist van een discipel, illustreren in de tekening van 

het kruis. 
 

Opmerking:   De verticale balk van het kruis duidt op de relatie tussen God en mens en 

op de fundamentele manieren, waarop wij met God kunnen communiceren 

en Hij met ons communiceert. 

 

Verticaal onder: 'Woord'. 
 

Het eerste onderdeel dat we in ons leven moe-

ten hebben, is: ‘Leven in het Woord'.  
 

De manier om Christus in ons te laten leven, is 

Zijn Woord in ons te hebben. Jezus zegt in Jo-

hannes 8:31-32: 'Als gij in Mijn Woord blijft, 

zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de 

waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijma-

ken.'  
 

Hoe weten we dat we waarlijk Zijn discipelen 

zijn? Door in Zijn Woord te blijven. Het Woord 

is ons voedsel. We kunnen niet groeien als we ons 

niet regelmatig voeden met het Woord.  
 

We ontvangen het Woord op allerlei manieren: 

door te luisteren naar een preek, door het per-

soonlijk te lezen en te bestuderen, door het te 

memoriseren, door er over na te denken en het 

toe te passen in ons leven.  

 

Christus Heer maken, wil zeggen, dat we verlan-

gen het Woord regelmatig te bestuderen en er 

over na te denken.  
 

In het Woord blijven betekent ook het Woord gehoorzamen. 
 

Johannes 15:10:  

'Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden Mijns 

Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde.'  
 

Blijven in Christus betekent Hem gehoorzamen. 

 

 

 

 

Verticaal boven: 'Gebed'. 
 



Het tweede onderdeel dat het leven 

van een discipel moet karakteriseren, 

is:'Bidden in geloof'.  
 

Een deel van het leven in Christus is 

leven in gebed.  
 

Johannes 15:7:  

'Indien gij in Mij blijft en Mijn woor-

den in u blijven, vraagt wat gij maar 

wilt, en het zal u geworden.'  
 

Let op Christus, Woord en gebed. Als 

we in Christus blijven en Zijn Woord in 

ons blijft, kunnen we vragen wat we 

willen en God zal het doen. 

 

Het rechterdeel van de dwarsbalk: 'Gemeenschap'. 
 

Het derde onderdeel van het leven van een discipel is: 'Gemeenschap met gelovigen'. 
 

Leven in Christus betekent dat we zullen pro-

beren om in gemeenschap te leven met onze 

broeders en zusters in Christus. Jezus zei in 

Johannes 13:34-35: 'Een nieuw gebod geef Ik 

u, dat gij elkaar liefhebt; gelijk Ik u liefgehad 

heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zul-

len allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 

indien gij liefde hebt onder elkander.'  
 

Jezus zei, dat elkaar liefhebben de manier is 

om te tonen dat wij discipelen zijn. God heeft 

ons een ideale plaats gegeven om te groeien: Zijn 

gemeente. De kerk is niet een gebouw of een 

organisatie, hoewel het van deze 2 dingen 

gebruik maakt.  
 

Een gemeente is een groep gelovigen die sa-

men verbonden zijn om Christus' bediening in 

deze wereld uit te voeren. Je zult nooit een 

evenwichtig christen vinden, die geen gemeen-

schap heeft met een plaatselijke groep van gelo-

vigen.  
 

De gemeente is het Lichaam van Christus.  

Als we in Christus blijven, moeten we ook leven in Zijn lichaam, de gemeente. 

 

Het linkerdeel van de dwarsbalk: 'Getuige zijn'. 
 



Het vierde onderdeel van het leven van een discipel is: ‘Getuige zijn in deze wereld'. 

Getuigen is met anderen over Christus spreken.  
 

Matteüs 4:19: 'Komt achter Mij en Ik zal u 

vissers van mensen maken.'   
 

Johannes 15:8: 'Hierin is Mijn Vader ver-

heerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij 

zult Mijn discipelen zijn.'  
 

Jezus zei, dat veel vrucht dragen de ma-

nier was om te tonen, dat we Zijn discipe-

len zijn. Getuigen is het natuurlijke resul-

taat van het blijven in Christus. Als we da-

gelijks in het Woord leven, bidden in geloof 

en gemeenschap met gelovigen hebben, zal 

het natuurlijk en normaal worden om met an-

deren te spreken over Christus, die in onze 

harten leeft.  
 

Vruchtdragen is meer dan getuigen, maar 

het sluit altijd getuigen in. 

 

Van 'Blijven in Christus' naar 'Vruchtdragen'. 
 

De derde verplichting, die Jezus in Lucas 9:23 noemt, is: 'Hem volgen'. Als we in Chris-

tus blijven, zullen we hieruit voortvloeiend vruchtdragen.  
 

Vrucht groeit niet noodzakelijkerwijs snel, maar 't groeit voortdurend en is in het seizoen 

rijp. Vruchtdragen is het normale, natuurlijke resultaat van een leven, waarin Christus het 

middelpunt is.  
 

Bekijk opnieuw het hart midden 

in het kruis in het licht van Jo-

hannes 15:5. Ons leven in Chris-

tus dient zich voortdurend te ont- 

wikkelen en te groeien.  
 

Vruchtdragen staat ook in ver-

band met de vrucht van de Geest: 

liefde, blijdschap, vrede, lankmoe-

digheid, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid en zelf-

beheersing.  

 

  Lees hiervoor Galaten 5:22-23. 
 

Terwijl de vrucht van de Heilige Geest in je leven groeit, bereik je anderen in allerlei 

opzichten door je dienstbetoon. 
 



De pijlen van het kruis symboliseren het feit, dat ons vruchtdragen zichzelf dient uit te 

drukken in bedieningen:  
 

➢ In het Woord leven leidt tot een bediening van onderwijs of prediking.  
 

➢ Bidden in geloof zal leiden tot een bediening van aanbidding of voorbede.  
 

➢ Gemeenschap met gelovigen leidt tot een pastorale bediening t.o.v. gemeenteleden.  
 

➢ Getuigen in de wereld leidt tot een bediening van evangelisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de beide kanten van de horizontale balk vinden we een bediening van dienstbe-

toon. In Johannes 15:13 zegt Jezus: 'Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven 

inzet voor zijn vrienden.' Deze gebieden omvatten de volledige bediening van een discipel en 

van de gemeente van Christus.  
 

Ons doel bij discipelschap wordt uitgedrukt in 2 Timoteüs 2:21: 'Indien iemand zich nu 

hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruik-

baar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed.' Het is nodig dat we in alle onder-

delen groeien om het leven aan te kunnen en klaar te zijn voor het gebruik voor de Heer. Als 

we al deze onderdelen ontwikkelen, zal ons leven evenwichtig en vruchtbaar zijn. 
 

Bestudeer ook de bijlage bij deze les! 

BIJLAGE BIJ LES 11/12. 
DISCIPELSCHAP 1 EN 2.  

 



1. Vruchtdragen in Gods Wijngaard. 
 

Uitspraak: ‘Velen weigeren daar te groeien, waar ze geplant zijn en daardoor schieten ze 
nergens wortel!’  

 
  Bestudeer 2 Samuël 7:10; Psalm 80:9-10; Amos 9:15 en Jeremia 2:12. 

 
Vraag: Welke les leren we uit Psalm 1:1-3 en Jeremia 17:8? 

 
Er zijn 4 belangrijke dingen i.v.m. vruchtdragen: de grond, het zaad, de wortel en de vrucht. 

   

2. Grond. 
 
Jesaja 2:10:  ‘Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en 

voor de luister Zijner majesteit.’ 
 

Hosea 4:6:    ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’ 
 

Matteüs 25:18: ‘Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de 
grond en verborg het geld van zijn heer.’ 

 
  Mattheüs 13:1-9 en 18-23. 

 

Er worden in deze gelijkenis 4 soorten grond genoemd: 
 

1. Langs de weg (lees vers 19). 
 
Ze horen het Woord van God wel en ze houden het ook wel even vast, maar dan komt de boze en neemt 

het weer weg. Ze horen het Woord van God bijv. over de vergeving (Psalm 103:10, Kolossenzen 2:14-
15), het getuigen (Handelingen 1:8) of het oordeel (Romeinen 8:2, Johannes 5:24), maar ze 

verstaan het niet. 

 
Enkele vragen: Wat doen we met alles wat we horen?  
   Geven we de duivel zomaar gelegenheid om het weg te roven? 

Is ons hart als een harde bodem, waar het zaad van Gods Woord op blijft liggen als 
een prooi voor satan? 

 

2. Niet veel aarde (vers 20 en 21 lezen). 
 
Men hoort het Woord van God en neemt het meteen met blijdschap aan (vers 21). Het is iemand 

van een ogenblik. Men is enthousiast over Gods beloften, maar komen er vervolgingen en verdrukkingen, 

dan houden ze geen stand. Dan komen ze ten val. Er is wel een klein beetje aarde, maar niet voldoende 
om wortel te schieten en vrucht te dragen. Een klein laagje aarde is wel snel doorweekt, maar is ook heel 

snel weer opgedroogd. De apostel Petrus was iemand die met Jezus wilde sterven. Toen het er op aan 
kwam, was zijn antwoord: ‘Ik ken die mens niet!’ 
 

3. Op de dorens (vers 22 lezen). 
 

Uit de verklaring van deze tekst blijkt, dat het hier gaat om 2 dingen: 

 
1)  De zorg van de wereld (lasten). 

 

2)  Het bedrog van de rijkdom (lusten). 

Het Woord van God wordt hier niet weggenomen, maar verstikt. Het kan de zorg zijn om allerlei zaken in 
deze wereld, maar ook om de wereld zelf. Waar loopt alles straks op uit? Terecht staat hier het bedrog van 

de rijkdom. Vooral jonge mensen zien, dat de welvaart niet gebracht heeft, wat men er van verwachtte. 
 

 Psalm 37:16; Spreuken 11:28; 1 Timoteüs 6:9-10;  
Lucas 18:18-27 en Prediker 5:18. 

 



4. Goede aarde (vers 23 lezen).   
   

Het gaat in dit vers over iemand die het Woord van God hoort en verstaat. We lezen in Johannes 
21:15-23 dat Petrus hoort en verstaat wat de Here bedoelt met zijn leven.  

 
Zie voor het resultaat daarvan: 1 Petrus 5:1-4.  

 

Vraag:   Wanneer heeft de grond goede aarde? 
 
Wanneer men in Israël een wijngaard wilde bouwen, moest men eerst alle stenen uit de grond halen en ze 
daarna verwijderen.  

 
  Romeinen 6:15-23; Kolossenzen 3:5-17 en Galaten 5:22. 

 

De grond moet dus bewerkt worden. Hoe? 

 
Ploegen: De aarde moet worden omgekeerd. 

 
Eggen:  Egaliseren door de grote kluiten fijner te maken. 

 
Zaaien: Zie het volgende hoofdpunt. 

 

3. Zaad.  
 
De Bijbel spreekt over 3 soorten zaad:  

 

De Here Jezus.   
 

Galaten 3:19 zegt ons dat Hij het Zaad Gods is. Lees ook Johannes 12:24.  
 

In dit gedeelte verkondigt Jezus Zijn dood en de vrucht van Zijn sterven is o.a.: 

 
2 Korintiërs 5:18-21 

/Romeinen 5:8-11:   God heeft de wereld met Zichzelf verzoend. 
1 Petrus 2:24-25:   Door Zijn striemen zijn wij genezen. 

Psalm 91:    Hij maakt ons onaantastbaar ten dage van het onheil. 

Romeinen 8:31-39:   Niets kan ons scheiden van Zijn liefde. 
Kolossenzen 2:14:   Het bewijsstuk van onze zonden is uitgewist. 

Kolossenzen 2:15:   De satan is machteloos verklaard. 
Hebreeën 2:14-15:   De duivel is onttroond. 

1 Korintiërs 15:54:   De dood werd overwonnen. 

 

De Bijbel. 
 
Volgens Lucas 8:11 is het zaad het Woord Gods en volgens 1 Petrus 1:23 is het woord van God 

een onvergankelijk zaad. De uitwerking van dit zaad is wedergeboorte. Het Woord van God (zaad) 

draagt vrucht en bewaart ons voor zonden.  
 

  Bestudeer hiervoor Jesaja 55:10-11 en Psalm 119:9. 

 
 

Kinderen Gods. 
 
Lees Matteüs 13:37-38. Eerst hebben we het zaad (Woord) ontvangen en zijn we wedergeboren en nu 

zijn we zelf zaad geworden. In Johannes 12:20-24 gaat het over de dood van de Here Jezus, maar in vers 

25 gaat het om onze dood. (Door de dood is de oogst van zielen groot) We willen allen wel vruchtbaar zijn 
in de wijngaard des Heren, maar zijn we ook bereid om als graankorrel te sterven? Lees 1 Tessaloni-

cenzen 2:8. Zaad is nodig om vrucht te kunnen dragen, maar zaad is ook belangrijk voor de kwaliteit van 
de grond. In Genesis 47:19 staat: ‘Geef ons dan zaad, opdat wij leven en niet sterven, en opdat de grond 



niet woest worde.’ Bij de schepping was de aarde woest, ledig en donker, maar toen God sprak (Woord) 

veranderde alles. Dit is ook zo in het leven van een mens. 
 

Boven Leviticus 19 staat: Levensheiliging. Vers 19 zegt: ‘Uw akker zult gij niet met tweeërlei 
zaad bezaaien.’ In Genesis 1:12-13 lezen we dat het zaad voor de Here goed en heilig was en niet ver-
mengd mocht worden met ander zaad. Lees: Matteüs 13:37-38 en 2 Korintiërs 6:11-7:2. In Matteüs 

13:24-30 kwamen 2 dingen op: graan en onkruid (dolik). Als het volgroeid is, wordt het verschil duidelijk 
zichtbaar. Het graan buigt zich a.h.w. voorover, terwijl dolik stug en hard is en rechtop blijft staan. 

 

4. Wortels. 
 

Zijner geen wortels dan is er ook geen vrucht. God geeft een ieder zijn plaats om daar vrucht 

te dragen. Een ieder naar zijn aard. Volgens Mattheüs 13:21 valt wat geen wortels heeft om. Dat zien 
we ook na een storm in het bos.  

 
Vraag:   Hoe kan een mens wortel schieten? 

 
Lees Psalm 92:13-15. Een jonge palmboom moet eerst naar beneden groeien en daarna naar boven. 
Om deze groei te bevorderen legt men er een zware steen op de kruin.   Bestudeer ook: 2 Koningen 

19:30 en Kolossenzen 2:6-7. 

 
Wortels hebben te maken met ons verborgen leven en dit moet ook zo blijven volgens Matteüs 

6:1-6 en Psalm 42:8. 
 

Vraag:   Hoeveel van ons geestelijk leven is verborgen en hoeveel is zichtbaar?     2 Korintiërs 12:1-

4.  

 
Wat een wortels, diepten en bescheidenheid. Paulus hield deze geestelijke ervaringen voor zichzelf 

om vrucht te kunnen dragen. Veel christenen getuigen niet, maar stallen alles uit wat zij ervaren in hun ge-
loofsleven. Wanneer echter de wortels bloot komen te liggen, loop je het risico dat ze verbranden of ver-

dorren. Jesaja 39 is daar een sprekend voorbeeld van. Als je je ervaringen en bezittingen in het geloof be-

kend maakt, kan het zelfs andere gelovigen in problemen brengen. 
 

Vraag:    Moeten we dan ophouden met getuigen? 
 

Antwoord: Nee, wanneer de zegeningen Gods wortels zijn geworden dan dragen ze vrucht. 
 

5. Vruchtdragen. 
 

 Mattheüs 13:36-43; Galaten 6:7-8; Romeinen 6:21-23;  
Johannes 15:1-18; Galaten 5:22. 

 

Negatief: 
1 Timoteüs 6:10:   Geldzucht is de wortel van al het kwaad. 

Spreuken 1:29-31/Jeremia 6:19:   Eigen overleggingen. 
 

Positief: 
Jesaja 57:19:    Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede... 
Spreuken 8:19:   Mijn vrucht is meer waard dan goud. 

Hosea 14:9b:    Aan Mij is uw  vrucht te danken. 
 

Verschillende vruchten: 
 

Efeziërs 5:9:     De vrucht des lichts. 

Filippenzen 1:11:    De vrucht der gerechtigheid. 
Hebreeën 13:15:    De vrucht der lippen. 
 

Bestudeer de gelijkenis uit Jesaja 28:23-29. God leert hem (vers 26), hoe Hij verschillende soorten 

van gewassen bij het uitzaaien en dorsen moet behandelen (vers 29b).  
 

Vraag: Wat leren we zelf uit deze gelijkenis? 


