Prediker (2

Al de vensters zijn verduigterd

En de molen trager maalt

En de nacht wag koud en korter
Alg de ochtend ie gehaald

Wordt het zingen zwak en zwakker
(Gaan twee deuren langzaam dicht
Komt de tijd van late dagen

Maar een eeuwig huig in zicht

Refrein:
Alg de late dagen komen
(¢ het voor zoveel te laat

Weeg dug blij ale jij Zijn woorden
Nu je jong bent al verstaat

Alg de laatete krachten tanen
En het huig niet recht meer ig
leder pad lijkt onbegaanbaar
Elke stap een hindernig

Dan ig lust naar last vergleden
En de pasgie gepagseerd

Tot de gouden schaal zal breken
En de geest ook wederkeert

Stemmen worden zacht en zachter
En daarna niet meer gehoord

Alg de dagen nachten worden
Weldra breekt het zilv’ren koord
Niete dan gtof de tabernakel
Onveranderd ijdelheid

Maar wie in de dalen dronken
Drinken dan in heerlijkheid
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