
De Heer is waarlijk opgestaan 
Met die woorden zullen veel christenen elkaar komende zondag begroeten. Ik weet dat mijn 
Verlosser leeft. Wat een getuigenis mogen wij doorgeven!

Heel anders was het getuigenis dat zo’n 2000 jaar geleden gehoord werd bij het proces tegen 
Jezus. Natuurlijk moest het proces een zekere mate van gerechtigheid uitstralen. De Joodse 
geestelijkheid kon natuurlijk niet zomaar haar handtekening zetten onder een mankerende 
uitspraak. Dus werd gezocht naar getuigen om de schijn op te houden dat het allemaal correct en 
nodig was dat Jezus gedood zou worden. Dat was de overduidelijke insteek, Jezus moet dood en 
daartoe passen we het recht aan en dat werd dus krom. 


Kajafas en het Sanhedrin 
Jezus werd voorgeleid voor de hogepriester, Kajafas en het hoogste geestelijke gerechtshof, het 
Sanhedrin. Kajafas als hogepriester was de hoogst verantwoordelijke voor heel de priesterdienst. 
Toezicht op het offer en de kwaliteit van het offerdier was één van de voornaamste taken van de 
priesters. Een offerdier mocht niet blind zijn of kreupel of wat voor gebrek ook hebben. Natuurlijk 
kon Kajafas niet elk offerdier waarderen, dat deden de priesters, maar hij was de 
hoogstverantwoordelijke. 

Kajafas weet het niet, maar hier werd hem ‘het Lam van God’ voorgeleid. De keuring van het offer 
vindt plaats onder leiding van de hogepriester in tegenwoordigheid van de geestelijke rechtbank, 
het Sanhedrin.

Alle mogelijke getuigen treden aan maar geen eensluidend getuigenis wordt gehoord tot tenslotte 
twee mannen optreden. Deze mannen leggen een vals getuigenis af, maar aan fact-checken deed 
men nog niet. Jezus had niet gewezen op het tempelgebouw, maar op Zijn eigen lichaam als 
tempel. Ook zou Hij niet zelf die tempel, Zijn lichaam dus, afbreken, dat zou een handeling van 
anderen worden. Juist met dit afbraak van die tempel, het lichaam van Jezus, was men bezig in 
de schijnvertoning van deze corrupte rechtszaak. 


Het open graf 
De rechtbank verklaart Jezus schuldig. Schuldig aan wat Hij is! Hij is de Christus, de Zoon van de 
God. Daarmee werd het Lam van God door de hogepriester die offerdieren moest keuren 
afgekeurd, maar juist door die afkeuring werd het Lam geofferd op het kruis op Golgotha. 

We kunnen speculeren. Wat zou er gebeurd zijn als Kajafas en het Sanhedrin Jezus wel erkend 
hadden als Christus en Zoon van God? Dat is niet zinvol. 

Gods heilsaanbod in en door Zijn Zoon werd overeenkomstig de beloften en profetieën vervuld. 
Het afschuwelijke vond plaats, maar het offer werd gebracht uit liefde voor een verloren wereld en 
mensheid.

Door de opstanding uit de dood heeft Jezus verklaard Gods Zoon te zijn in kracht. Het graf is 
leeg, de Heer is waarlijk opgestaan.


Er is meer 
De Heer spreekt voor Kajafas en het Sanhedrin belangrijke woorden. 

“van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechter hand van de kracht van God en 
zien komen op de wolken van de hemel.”  
Ik vrees dat die woorden een oordeel inhouden voor de verzamelde priesters en het Sanhedrin. 
Maar voor ons die geloven is het een geweldige bemoediging. Onze Heer komt terug. 

Geweldig toch, onze Heer leeft en komt terug.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en spoedig terugkomen zal. Laat dat ons getuigenis zijn!

Maranatha.


Henk Schouten 


