
Onvergankelijk

De oudere generatie, waar ik inmiddels ook toe behoor, klaagt natuurlijk regelmatig: Het is niet 
meer zoals vroeger. En vroeger was alles beter. Is dat werkelijk zo?

Wanneer we naar een museum gaan of naar een oudheidkamer, dan zien we dingen die geweest zijn. 
Soms roept dat enige herkenning op en sentiment. Er zijn natuurlijk ook musea waar we de 
geschiedenis terugvinden van hele oude volken en culturen, dan zien we gebruiksvoorwerpen van 
misschien wel 3000 jaar geleden of nog ouder. Interessant, indrukwekkend en vooral ook 
verwonderlijk dat die voorwerpen de tand des tijds hebben doorstaan. Meestal zijn dat artefacten uit 
het midden oosten, onder andere zorgde het klimaat daar voor goede conservering. De volken die 
deze voorwerpen gebruikten bestaan niet meer. De Babyloniërs, de Hettieten, de Chaldeeën of de 
Assyriërs, om een paar te noemen, waar zijn ze gebleven? Van hen rest ons niets meer dan dode en 
droge voorwerpen. De geschiedenis heeft hen allang ingehaald.

Toch is er een volk uit die tijd dat nog wel bestaat. Dat is het volk dat God heeft uitgekozen. Zij zijn 
geroepen om koninklijk en priesterlijk te leven temidden van de andere volken. Helaas doen de 
meeste van die andere volken hun best om dit volk uit te roeien. Iets dat nooit zal gebeuren. 
Waarom niet? God gaf dit volk een boek en dat boek verdween niet onder een dikke laag zand. Het 
is ook niet een boek dat nauwelijks leesbaar ergens in een oudheid museum ligt. Het is het meest 
verspreidde en gelezen boek op aarde, hoewel er tijden geweest zijn waarin dat boek verboden 
werd, verbrand werd en op veel plaatsen op aarde is dat altijd nog zo. Men wil het volk niet, men 
wil het boek niet en het allerslechtste bericht is, men wil de man om wie het in dat boek gaat niet. 
Eigenlijk is het nog ernstiger, zelfs het volk van dat boek, wil de man van dat boek niet. We hebben 
het natuurlijk over Israël en Jezus Christus.

Maar nu het opmerkelijke. Het volk uit de oudheid, bestreden tot op vandaag, leeft!
Het boek van dat volk, blijkt het meest actuele en meest gelezen boek te zijn, vandaag!
En de man om Wie het allemaal gaat, werd gedood, maar ook Hij  leeft!
Jezus Christus is de onvergankelijke, Hij leeft! 
Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Bij alle zorg, pijn, onzekerheid die we dagelijks in onze wereld zien, mogen wij ons oog gericht 
houden op Hem die leeft, die komt. Dat het volk er altijd nog is en dat het boek er altijd nog is, 
getuigt daarvan dat Hij er nog altijd is en Hij komt terug. Hij zal de beloften van dat boek vervullen. 
Hij zal Zijn volk Israël te bewaren. Hij zal koning worden en vanuit Jeruzalem regeren. Eindelijk 
vrede, blijvende vrede, 1000 jaar lang vrede.
Houdt dit geloof vast, bemoedig elkaar met dit geloof en zie met mij uit naar Jezus, Hij komt 
spoedig. Maranatha!
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