
De occulte Supermarkt 

Kort Voorwoord. 
Overal om ons heen komen we mensen tegen die ergens in geloven en allen zijn ze gaan geloven in iets waar 
ze geleidelijk aan mee in contact kwamen en aan mee gingen doen. Dit betreft dan vaak de Oosterse 
mystieke religies en de gevoelens die erbij horen door middel van Yoga en het Zenn gevoel. Men voelt zich 
daar prettig bij en daarom ging men er steeds meer in geloven en kom je het zelfs in de kerk al tegen. Zo 
loopt het treintje geleidelijk van vrij onschuldig tot men er helemaal afhankelijk is van geworden en men 
steeds verder en dieper in de beleving van deze religie is gekomen.  
Maar waar gelooft men dan in? Dan hoor je alleen dat het fijn is en wat je er allemaal van krijgt, rust, 
zekerheid, helderheid, zelfbevestiging, wijsheid en noem maar op. Ja, dat het zelfs veel ouder is dan de 
Westerse wijsgeren konden bedenken, waardoor het betere rechten heeft. Maar een verklaring over de 
achtergrond blijft onbekend. Dat kan men je niet verklaren en men loopt blind een valstrik in waar men 
maar moeilijk meer uit kan komen. Als je dan zelf gaat bekijken wat dit geloof inhoud, dan kom je in een 
soort doolhof terecht van Oosterse mystieke begrippen. Daarom volgt hieronder voor de geïnteresseerden 
een begrippenlijst en korte verklaring van de vele begrippen die er in de wereld van de Oosterse mystiek zijn 
puur ter kennisgeving. Daarnaast zijn er nog wel meer stromingen te vinden, maar voor mij was dit meer 
dan genoeg om enigszins te begrijpen wat er zich in deze wereld afspeelt.  

Oriëntatie van Begrippen 
(Hier gaat het om beschrijvingen, u kunt dit ook overslaan en vanaf ‘De gevaren van occultisme’ verder lezen. 

Spiritualiteit	  
Heeft te maken met zaken die de geest van een mens betreffen waarbij de nadruk ligt op innerlijke ervaringen die te 
maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten. 

Spirituele psychologie		  
Is een mengeling van Westerse en Oosterse denkbeelden over het spirituele bewustzijn. Het Individuele Zelf van de 
mens zetelt in de ziel. De ziel is de spirituele adem die ons tot leven wekt en is een soort observator die onze 
gevoelens en gedachten waarneemt. Is gebaseerd op diverse Oosterse mystieke stromingen en gaat uit van het 
Universeel holisme, de non-dualiteit. De hoogste werkelijkheid van het eigen Zelf-zijn en die van de wereld en de 
kosmos zijn identiek. Doel is om concepten over onszelf te ontdoen van hun denkbeeldige aard, fantasie en illusie 
om het 	lijden te verminderen en op te heffen. De belofte is de realisatie van wat we in werkelijkheid zijn: 	 	
het terugvinden van de bron. 

Paranormaal	  
Alle psychische verschijnselen die niet tot de normale zintuigelijk-psychische belevingswereld horen. 

Sikhisme	  
Is een monotheïstische/pantheïstische godsdienst uit Punjab (India). Ontstaan eind 15e eeuw en is 's werelds 5e 
grootste wereldreligie met de Sikh scriptures als leidraad. Zij geloven dat de ziel een reflectie is van de Opperziel 
waar onze ziel in opgaat. Gods realiteit is eeuwig en aanbiddelijk. God en de ziel zijn fundamenteel gelijk zoals 
vuur en vonken. Alle zielen zijn ontsprongen vanuit de Universele Zijnde en kunnen er weer mee samen smelten. 	
(Universalisme) De Universele Geest is overal aanwezig en overtreft alle gecreëerde dingen. 	 	 	
Sommigen stellen dat het universum niets meer is dan de manifestatie van God, of bevat God. Opgaan of één 
worden met de kosmos of het universum. 

Hindoeisme 	  
Denken onpersoonlijk over God en geloven in het ene Goddelijke, het Brahman. Daarnaast kent 	men duizenden 
goden. Zij zijn manifestaties van de éne Al-God. De Hindoes vrezen hun goden, omdat die hun goed of kwaad  
kunnen doen. Zij offeren en dienen hen om hen tevreden en gunstig te stellen. Noemen hun hoogste God “Heer der 
wereld” wat in het Christendom overeenkomt met de overste van deze wereld, welke is de Satan. Leren dat een 
mens goddelijk kan worden. Het ideaal is een wereldreligie, met één god die vele namen heeft, vanuit de gedachte 
dat alle religies 	wegen zijn tot die éne god. Men pretendeert een levensbeschouwing uit te dragen die veel dieper, 	
universeler en geestelijker is dan welke godsdienst dan ook.  

Pantheïsme	  
Pan = alles en theos = god. Is een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles en iedereen ten 	diepste goddelijk 
is. Het goddelijke is immanent en allesomvattend. Natuur en god zijn identiek. Het betekent gelijkstelling aan God 
en al het bestaande. 

Esoterie	  
Duidt op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan 
de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. De leer stelt dat er meer op aarde is dan we kunnen 



verklaren middels de bestaande natuurwetten. De meeste stromingen gaan uit van een universele, kosmische 
energie waardoor alle gebeurtenissen op aarde worden bepaald.  

Mystiek	  
Betreft het streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. Verwijst ook naar de 	 	
achterliggende leer over kennis en ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke 
perceptie. 

Karam		  
Herhaalde structuren van ons denken en gedragingen die ons door de tijd geen resultaat 	opleveren. Alleen een 
herhaling van onbewuste familiepatronen die ons gevangen houden in een vals gevoel van veiligheid.  (Wie 
beweegt het onbeweeglijke). 

Kryia	 	  
Beëindigen/afsluiten van deze structuren en oprichten van wegen naar bewustzijn die de tijd gebruiken om voorbij 
het tijdelijke te komen. Is het dynamisch bewustzijn die onze statische patronen beëindigen. Het vertegenwoordigt 
de verandering van een leven van gewoontes die ons gevangen houden naar een gedisciplineerd leven dat 	
ons dient. (De roep naar onze ziel) 

Numerologie	  
Is een vorm van waarzeggerij (paranormale waarneming) die zich bezighoudt met occulte esoterische aspecten van 
getallen waarbij voor de codering gebruik gemaakt wordt van tarot, gematria, astrologie, gnostiek, kabbala, Veda's, 
de Chinese cirkel van de dood en het Egyptische boek van de meester van het geheime huis. (rite van de dood) 

Tarot	 	  
Afhankelijk van de volgorde en de betekenis van de getoonde kaarten zou dit een koninklijke weg naar wijsheid 
tonen en dientengevolge een waarzeggende en toekomstvoorspellende functie hebben. 

Kabbala	  
Joodse mystiek of esoterie gekenmerkt door een filosofische of theosofische benadering van God, een symbolische 
benadering van de kosmos en een rituele weg die zou leiden tot een mystieke ervaring van/naar het goddelijke. Zou 
verdrijving van het kwaad uit de wereld en inzicht in de schepping geven. 

Gematria	  
Is een geheime leer van de kabbalisten die woorden in getallen omzetten en getallen in woorden 	met de bedoeling 
verborgen spirituele verbanden tussen verschillende begrippen te ontdekken. Gelijke getalswaarde tussen woorden 
zou op een verband wijzen en zo (goddelijke) eigenschappen openbaren. Moderne occultisten passen gematria toe 
op tarotkaarten. 

Astrologie 
Sterrenwichelarij is een verzamelnaam voor ideeën over het veronderstelde verband tussen het lot van mensen en 
gebeurtenissen en de stand van de hemellichamen en de Dierenriem. Geeft voorspellingen over de toekomst en 
bepalen het lot van de mens. 

Gnosticisme	  
Is het ontdekken van mystieke geheime kennis gebaseerd op Godskennis en zelfkennis. De mens is gevangen in 
zijn lichamelijk omhulsel waaruit een mens zich kan bevrijden door kennis. Wie weet heeft van zijn goddelijke 
kern en van de mogelijkheid tot terugkeer naar de goddelijke wereld heeft kennis en duidt op mystieke, geheime, 
verborgen kennis. (Onwetendheid is zonde).  

Theosofie 
Esoterische wijsbegeerte is een metafysische religieuze filosofie die stelt dat alle religies en grote filosofieën uit 
een tijdloze wijsheid zijn voortgekomen en daardoor een “ontsluiering van “oude” waarheden zijn. Zij is een 
synthese van wetenschap, filosofie en religie en gaat niet uit van de waarneembare stoffelijke werkelijkheid, maar 
van de astrale of mentale werkelijkheid. Kent begrippen zoals reïncarnatie, karma, hiërarchieën, evolutie en 
erfelijkheid. 

Astraal		  
Is de energie van het lichaam die los kan komen van het menselijke fysieke lichaam bijvoorbeeld in dromen of door 
middel van astraal reizen of astrale projectie. Nauw verwant aan verbeelding en hypnose. 

Karma		  
In het Hindoeïsme de Wet van Oorzaak en Gevolg genoemd. Daden in het heden worden enerzijds bepaald door 
daden in vorige levens (gevolg) en zijn anderzijds bepalend voor toekomstige levens (oorzaak). Maar dat niet 
alleen: wat men in het heden doet heeft ook voor het actuele leven gevolgen: positieve daden gunstige gevolgen, 



negatieve daden ongunstige gevolgen. 
Karam Kriya	  
Gaat om de spirituele dimensie van ons bestaan en refereert openlijk aan de onbekende God van 	 	
alle goden.  

Kundalini	  
Komt uit India en uit tantrische geschriften om de spirituele kracht van mensen op te wekken. Is de slapende slang 
(Slangenkracht) die in het begin van je ruggengraat verborgen ligt en is de opgerolde levensenergie die de grootste 
bron van creativiteit en bewustwording is en uitgerold moet worden om tot verandering te komen. 

Yoga	 	  
De yoga versie wordt beoefend als een manier om de latente kracht van het zenuwstelsel (Kundalini) op te wekken 
door zich op energiecentra (chakra) te concentreren d.m.v. dynamische lichaamsoefeningen met verschillende 
ademtechnieken, vooral met vuuradem. De adem neemt een centrale plaats in en bevordert het zich bewust zijn van 
zijn mens-zijn, het bewustzijn van eigen acties en de gevolgen ervan. Dit zou het communiceren vanuit het hier en 
nu verbeteren. 

Satnam Yoga 	  
Toegepaste numerologie Spirituele psychologie Kundalini Yoga	Volgen principes van Karam Kryia. Leider Shiv 
Charan Singh volgens de leer van Yogi Bhajan. Uitgangspunten:	 Mul Mantra 10 Sikh Guru's  10 Spirituele 
Lichamen. Shiv Charang Singh streeft naar totale actie wat ons karma tot een einde brengt door 	toepassing van 
spiritueel bewustzijn en geleid wordt door de betekenis 	en de kennis van getallen. 
Yogi Bhajan Spiritueel Sikh leider van Kundalini Yoga geeft beoefenaars een praktische ervaring met spiritualiteit 
voor lichaam en geest en de beoefenaars een unieke ervaring met hun innerlijke god. Tezelfdertijd geneest het hun 
mentale en emotionele problemen. 

Mul Mantra 	  
Het begin van het lied waarmee men de Kundalini yoga sessie begint en is het lied van de ziel om contact met je 
ziel te maken en te ervaren dat je één wordt met alles van het universum.  

10 Sikh Guru's 	  
Zijn de 10 verlichte Guru's die verlichten vanaf 1469 en de volgelingen verlossen door licht in de duisternis te 
brengen. 
De 10 spirituele lichamen.	  
1 = Ziel/lichaam, 2 = Negatieve rede, 3 = Positieve rede, 4 = Neutrale rede, 5 = Fysieke lichaam, 6 = Halo, 7 = 
Aura, 8 = Pranische lichaam, 9 = Subtiele lichaam, 10 = Uitstralende lichaam, 11 =  Alle lichamen. Dit zijn 
spirituele lichamen  die zich manifesteren op het mentale en fysieke niveau en als blokkades werken in ons 
functioneren en dientengevolge 	onderzocht moeten worden op hun invloeden om tot inzicht en tot verandering te 
komen. 

Veda's	  
Zijn de oudste en heiligste Hindoe geschriften bestaande uit 4 geschriften. De Rig -, de 	 Atharva –, de Yajur – en 
de Sama Veda. Is verwant aan het werkwoord weten en verwijst naar kennis. 

De Chinese cirkel van de dood.	  
Heeft te maken met cirkels en rechte lijnen en is nauw verwant met Ying (zwart) – Yang (wit), hetgeen de 2 
energieën zijn die alles laten gebeuren. 

Het Egyptische boek van de meester van het geheime huis	  
Uitgangspunt is het onvergankelijke bewustzijnsprincipe in de mens waarbij de nadruk valt op de toestanden van 
het bewustzijn in het hiernamaals en waarbij de magische krachten van de hemelse machten wordt afgesmeekt. 

De gevaren van occultisme 

Inleiding 
Ik weet niet of u dit allemaal gelezen hebt, maar als u dat wel gedaan hebt, dan vraag je je toch af in wat 
voor wereld ben ik terechtgekomen? Hebben al die stromingen de waarheid in pacht en wat is dan nog 
waarheid?  
Toen Jezus voor Pilatus stond was het antwoord van Pilatus op zijn vraag; wat is waarheid de mededeling 
van Jezus dat Hij gekomen was om van de waarheid te getuigen. Dat antwoord kon door Pilatus niet 
bevestigd worden als Romein die zijn (af)goden had, maar hem ook die ene waarheid niet konden brengen. 
Met andere woorden waarheid wordt dan gedegradeerd tot een relatief begrip van wat is waarheid en 
afhankelijk gemaakt van de beleving van de betreffende persoon. 't Is maar waar je in gelooft.  



Dat is het standpunt van velen in de seculiere wereld, maar is waarheid wel een relatief begrip? Als we 2 
waarheden hebben die elkaar tegenspreken kan er toch maar één de echte waarheid zijn? Waarheid is dan geen 
relatief begrip meer, maar een absoluut begrip. Die andere zogenaamde waarheid is dan een valse waarheid en in 
principe dus een leugen, dit maakt waarheid tot een absoluut begrip.  
Veel mensen staan dan ook onverschillig tegenover de waarheid en zijn onwetend voor wat de waarheid betreft, 
omdat men het er maar moeilijk mee heeft en er ook geen raad mee weet. Men wil er niet mee geconfronteerd 
worden en zo vervalt men in allerlei ervaringen en keuzes die de eigen waarheid bevestigen. Leve de vrijheid van 
denken, maar het leidt tot niets, hooguit leugens, onzekerheid en losbandigheid. 
Verifieerbare wetenschap wordt door ons ook als waarheid beleeft. Toetsbare kennis is wetenschap, maar hoeveel 
valse redeneringen zijn er niet in omloop die als wetenschappelijk verkocht worden? Ik noem als voorbeeld 
klimaatwetenschap met zijn veronderstellingen en aannames, creationisme en evolutionisme. Creationisme is, zegt 
men een geloof en evolutionisme presenteert zich als wetenschap. Evolutionisme kan echter ook niet getoetst 
worden en is gebaseerd op aannames en hypotheses die op het menselijk verstand berusten en totaal niet 
wetenschappelijk verifieerbaar zijn. Dat maakt evolutionisme ook tot een geloof.  
Dan komt de vraag naar boven wat is dan het grondbeginsel van onze waarheid en onze moraliteit? Zijn wij dat zelf 
waarbij wij onszelf koning van ons leven maken en keuzes van goed of kwaad maken wat onszelf het beste 
uitkomt. Of is dit beginsel een begrip dat buiten onszelf ligt en gebaseerd is op een hogere macht met ordeningen 
en normen en waarden waaraan wij ons leven reguleren. Dit principe toont dat een mens keuzes kan maken die 
gerelateerd kunnen worden aan het menselijk verstand of aan het geloof. Waaraan meten wij nu wat goed en 
verkeerd  is? Het menselijk verstand is daar zeer willekeurig in en een slechte raadgever, want wat de één goed 
vindt, vindt de ander slecht. 't Is maar waar je belang bij hebt. Daar komen we dus niet verder mee. Ook een atheïst 
gelooft in zijn niet-geloven. Zou de conclusie dus niet kunnen zijn dat ons geloof bepalend is voor ons denken? 

Basis van ons denken is Geloof  
Als men de begripsomschrijvingen doorkijkt, dan duizelt het mij van de denkbeelden en levensbeschouwingen die 
vanuit het Oosten op ons af komen en allen de waarheid verkondigen. Wat is dan nog waarheid als de één dit zegt 
en de ander dat. We zien wel dat in de wereld het merendeel der volkeren een normatief begrip heeft gerelateerd 
aan hogere machten, waarbij een zeker universalisme te onderkennen valt. Aanbidding van een hogere macht, 
ouderverering, niet moorden, geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen en niet afgunstig zijn. Er zijn maar bitter 
weinig volken waar deze regels niet geaccepteerd zijn. Dit wijst op een zeker universalisme. Volgens Prof. Dr.  Ing. 
Ouweneel in zijn boek “Het domein van de slang”zijn alle godsdiensten te herleiden tot één oorspronkelijke 
godsdienst en te herleiden tot de openbaring van God in zijn schepping vanaf Adam. Alle godsdiensten zijn daar 
afgeleiden van en dit verklaard de diversiteit in religies waarbij men steeds verder afgedwaald is van haar 
oorsprong. Daarnaast zien we dit ook terug in een zekere uniformiteit van regels en parallellen in de verschillende 
godsdiensten. Scheppingsverhalen, goden als geesten, zondvloed, verlossing, maagdelijke geboortes van 
godenzonen, opstanding van godenzonen, offeren van godenzonen, strijd tussen goed en kwaad, enz. 
Ook zien we dit terug in de wet en regelgeving onder bijna alle volken en is grotendeels nog gebaseerd op de 10 
geboden die aan Israël gegeven werden en wereldwijd geaccepteerd zijn. Maar wie heeft die geboden gegeven als 
richtlijn voor het leven? Dat kan niemand anders zijn dan God, de Schepper van het universum, die zijn 
voorwaarden aan de mens heeft meegegeven. Bij de naam God hoef je maar één letter toe te voegen en je hebt het 
woord Goed. Hij vertegenwoordigt het goede in deze schepping en zonder hem is er geen leven en geen goed. Al 
het leven bestaat uit Hem en zonder Hem is er geen leven. Door Hem is er genade, goedertierenheid, 
barmhartigheid en rechtvaardigheid in deze wereld. Een van de eigenschappen van God is liefde en zonder Hem 
zou er geen liefde in deze wereld zijn en zou de mens geen liefde kennen. 
Daarnaast kennen we ook het algemene begrip van kwade machten die uit zijn op het creëren van leugens, chaos, 
verwarring, haat en vernietiging. Het gaat te ver om over de oorsprong van deze kwade machten uit te weiden, 
maar de val van Lucifer en zijn miljoenen engelen is de oorzaak van de gebrokenheid in deze schepping en de 
ongemakken die dit voortbrengt. Ook daar heeft de mens mee te maken gehad, want die bleef niet gehoorzaam aan 
Gods voorschrift, maar volgde Satan in de verleiding en er kwam een vloek over deze aarde te liggen, waar wij 
dagelijks mee te maken hebben. 
De Bijbel zegt dat wij niet de strijd tegen vlees en bloed hebben maar de strijd tegen de machten, de overheden en 
de heerschappijen in de hemelse gewesten. Satan wordt dan ook de vader van de leugen en de moordenaar vanaf 
het begin genoemd. Zijn volgelingen zijn gevallen engelen, die wij demonen noemen en steeds op zoek zijn naar 
fysieke lichamen om in te wonen. Zij manifesteren zich ook in de vorm van engelen/demonen als leugengeesten en 
dwaalgeesten die mensen misleiden met allerlei leugens en dwaalleringen en uiteindelijk uit zijn op de fysieke en 
mentale vernietiging van de mens. Dit verklaart de diversiteit aan religies, waarbij de mens steeds verder afdwaalt 
van de oorspronkelijke godsdienst en men onder het bereik van de antimachten komt. Iemand die zich openstelt 
voor deze geesten wordt op een dwaalspoor gebracht en afhankelijk gemaakt van allerlei occulte anti-geesten die 
een mens kunnen depersonaliseren en de identiteit van een mens kunnen vernietigen. 
Tegenover het heilsplan van God staat nog steeds de Satan met zijn vernietigingsplan, vanwege de haat jegens God 
en de mens, omdat de mens de heerschappij over deze wereld heeft gekregen in de plaats van Satan. Dit klinkt 
Middeleeuws, maar de mens verandert door wat voor reden ook in zijn denken, maar God verandert niet. Vanaf de 
zondeval is deze strijd er en zijn deze machten niet gewijzigd. Totdat Jezus Christus wederkomt om alle 
gerechtigheid te herstellen. Wij mensen wandelen dus in de waarheid of in de leugen. Wie gehoorzaamt ontvangt 



zegen en wie niet gehoorzaamt ontvangt het oordeel, oftewel de vloek. Kijk maar om je heen naar de voorspoed en 
welvaart van landen. Je kan precies aan de welvaart zien waar het geloof in de Schepper van hemel en aarde nog 
een rol speelt, of gespeeld heeft en waar niet.  

 De werking van de oosterse Mystiek. 
Een stroom van occultisme en mystiek komt al enkele decennia over Europa vanuit de Oosterse godsdiensten. Het 
Boeddhisme en het Hindoeïsme met haar diversiteiten 
houdt velen in hun greep en krijgt steeds meer 
volgelingen. Zeer velen hebben geen idee van de krachten 
die in deze religies werkzaam zijn en weinigen beseffen 
hoe gevaarlijk deze geestelijke beïnvloeding kan zijn, 
wegens de occulte besmetting die van haar uit kan gaan.  
Van oorsprong is de mens geschapen naar het beeld van 
God. Niet goddelijk, maar met een inwendig verlangen 
naar God. De mens heeft een geestelijk zaadje 
meegekregen bij zijn geboorte en dit zaadje wil tot 
ontwikkeling gebracht worden. Dit is inherent aan de 
mens. Was dit voorheen het Christendom in West Europa 
en Amerika, nu heeft men het christelijk geloof losgelaten en men heeft dit verlangen ingevuld door allerlei 
andersoortige religies. De mens is en blijft een geestelijk wezen. Wereldwijd zien we allerlei geloven en religies die 
beoefend worden en dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is inherent aan het mens-zijn en vanaf de 
schepping aan hem gegeven. De mens is dus altijd op zoek naar geloof en waarheid. Zelfs het niet geloven is een 
geloof. Men wandelt dus in de waarheid zelfs als men wandelt in een zelfgecreëerd vals verlossingsgeloof. Nou is 
de mens ook goedgelovig en gelooft liever in allerlei wind van leer en zelfs in de occulte wereld en alles wat daar 
navenant aan is. Hij is zoekende naar zekerheid en verlossing in een onzekere wereld omdat hij van nature die 
zekerheid mist. Met als gevolg een latente gewetensvolle onrust die hem aanspoort om op zoek te gaan naar rust 
voor zijn geest/ziel en dan gaat het om het onderscheiden van geesten. Dan vervalt men al gauw in het credo van 
als het ons maar een goed gevoel geeft. Zijn we niet geboren om goddelijke mysteries te doorgronden? Maar hoe 
kan een mens geesten onderscheiden als hij totaal geen weet van geesten heeft? Satan is sluw en kan zich dan 
openbaren als een engel van het licht waarin alle wegen leiden tot God. Wie die God dan ook maar wezen kan. 
Alle Oosterse verlossingswegen hebben een wezenlijke verwantschap met elkaar, of het nu Boeddhisme, 
Hindoeïsme of Bagwan of Bhajan is. Het kernverschijnsel van oosterse godsdiensten is meditatie en yoga en 
belooft een vereniging met God of het goddelijke in jezelf met de kosmos/universum. Men suggereert dat er 
een relatie is tussen de kosmos en het menselijk lichaam. Dit geloof wordt gepresenteerd als een weg die een 
mens met God of met het goddelijke in zichzelf in contact kan brengen. Het voldoet dus aan de behoefte van een 
religieuze ervaring, waardoor een mens geestelijk zou evolueren. Het goddelijk bewustzijn is de kroon op het 
evolutieproces. Verlossing betekent het hoogste geestelijk niveau bereiken. Het geeft je een nieuwe inspiratiebron 
en het belooft je een nieuwe ontdekking naar je diepste zelf om je te verlichten. Het karma van de mens moet 
veranderd worden in het kryia om weer goddelijk te kunnen worden. 

Het lijkt allemaal erg onschuldig, maar de denkwereld en de krachten uit de duistere wereld van de geesten die 
daarbij betrokken zijn kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Deze zelfverrijking/verlossing leidt menigmaal tot 
fanatisme, prestatiezucht en wordt dan dwangmatig en verslavend om het ideaal te bereiken en kan leiden tot een 
totale innerlijke deceptie. Men is dan gebonden aan verkeerde geesten waar men moeilijk van los kan komen.   
Wat men zich niet realiseert is dat uit de hele godenwereld van de Hindoes yoga ontstaan is als een methode die in 
verbinding staat met de goden van de Hindoe en een mens onder de invloed van de Hindoegoden brengt als middel 
om jezelf te verlichten om goddelijk te worden. Het is het bewust gebruiken van je denken om een schijn realiteit te 
creëren door middel van visualisatie- en ademhalingstechnieken. Dit zijn technieken die als de meest krachtige en 
effectieve methode beschouwd worden om contact te maken met de geestenwereld en om bovennatuurlijke kracht, 
kennis en genezing te krijgen. Levendige denkbeelden in onze geest door op een bepaalde religieuze manier de 
werkelijkheid anders te manipuleren en bezig te zijn met het lichaam en een verinnerlijking van jezelf, totdat men 
verlichting bereikt. Vaak gaan deze sessies gepaard met bepaalde lichaamsoefeningen die helpen bij de 
bewustwording van energiecentra in het lichaam. Deze centra zijn over het lichaam verdeeld en verbonden met de 
verschillende goden.  

Bij Kundalini is dit de slangenkracht die in het staartbeen opgerold zetelt en onder begeleiding van een Guru 
(betekent last) uitgerold/opgewekt moeten gaan worden. Deze slang is het centrum van onze energie en maakt ons 
bewust van onszelf en de ander en moet ons flexibel en creatief maken. 
Daarbij moet een mens zich volledig ontledigen. Daar zijn diverse methodes voor, onder anderen mantra's, het 
steeds herhalen van een soort spreuk, zich concentreren op een energiecentrale om die krachten te openen, 
ademhalingstechnieken, of geheel stil te worden in zijn of haar denken. De Yogi komt dan in een soort leegte wat 
het kritisch denkvermogen beoogt uit te schakelen om je te distantiëren van je eigen gevoelens en emoties 
waardoor je boven het normale denkvermogen uit kan stijgen. Je moet je dus distantiëren van het eigen 
denkvermogen en in een leegte komen waarin je kritiekloos in de ban van de Guru komt die je naar het zuivere 
bewustzijn leidt. Meestal gaat dit gepaard met een soort van “high”gevoel wat als prettig en positief ervaren wordt. 
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Maar vergeet niet dat in die leegte men in de ban komt van de machten en krachten die bij de occulte wereld 
behoren en achter de oosterse godsdiensten schuil gaan. Zij kunnen in die leegte ongehinderd binnen komen, omdat 
men vanuit het natuurlijk bewustzijn in het bovennatuurlijk bewustzijn komt. De yogi kan zelfs in trance geraken 
waarin hij los van deze wereld komt en een willoos slachtoffer wordt van de geesten die hem beïnvloeden. Dat kan 
zelfs tot een soort van bezetenheid leiden. Dit gaat veel verder dan een individuele ontspanningsoefening om tot 
rust te komen. Al zijn daar ook genoeg andere wegen voor zonder zich bloot te stellen aan allerlei bovennatuurlijke 
praktijken. 

Door het beoefenen van deze technieken kan een mens over allerlei occulte vermogens gaan beschikken, die door 
de beoefenaars als wonderen worden ervaren, maar te herleiden zijn tot paranormale vermogens. Helderziendheid 

en telepathie worden als buitenzintuiglijke kennisbron 
ervaren, maar in de toekomst kijken is niets anders dan 
waarzeggerij en telepathie is niets anders dan op een 
paranormale wijze met iemand in contact staan. 

Kundalini Yoga Numerologie is een combinatie van 
interpretatie van de 10 spirituele lichamen met haar 
sleutelvragen en de analyse van je geboortedatum met het 
zielennummer, karma nummer, gave nummer, het levenslot 
nummer en het pad nummer geven je levensvervulling aan. 
Doel is hierbij om te komen tot het meesterschap over de 10 
lichamen van jezelf. Dit meesterschap gaat samen met een 
aantal dagelijkse intensieve voorschriften van reciteren, 

lezen, yoga oefeningen en mediteren om meester van je lichaam te worden. Zo zijn er allerlei richtlijnen en 
oefeningen die je helpen om tot het meesterschap te komen. Zo onschuldig lijkt dit allemaal niet want de 
achtergrond van deze praktijk is het kanaliseren van energie wat eeuwenoude duistere praktijken zijn door 
betekenis te hechten aan getallen die dan een voorspellende en waarzeggende betekenis hebben.  
Als je het demonische uitnodigt  in je wezen en in je leven dan kan dit grote schade veroorzaken in het psychische 
leven van een mens. Occultisme laat een mens niet zomaar los, maar heeft verregaande consequenties. Ze brengen 
een last op je omdat demonen bezit nemen van de geest en het denken van een mens en die laten een mens niet 
meer zomaar gaan.  
De algemene conclusie is dus dat yoga de mens opent voor demonische krachten, maar tevens dat het verslavend 
werkt, omdat men geestelijk afhankelijk wordt van de sessies. Men moet steeds weer terugkomen om opnieuw die 
bijzondere hogere spirituele ervaringen te beleven en om in een volgend stadium van verlossing te komen.  
De Stepping Stone Theorie. Men begint met een sticky en eindigt met heroïne.  
Wat men vergeet is dat dit gepaard gaat met een persoonsverandering op de langere duur. Er vindt een indoctrinatie 
door geesten plaats van het bewustzijn van de mens waarbij men volkomen afhankelijk wordt van de yoga techniek 
en de occulte wereld waar dit mee verbonden is. Als men dan los wil komen van deze belevingswereld blijken de 
geesten die zulke fijne en positieve  ervaringen gaven, niet zo positief te zijn. Satan wordt dan een brullende leeuw 
en men moet dan door een nachtmerrie heen om los te komen van deze occulte wereld. Dan komen de angstdromen 
en visioenen, de nachtmerries en de chaos in het denken. Uiteindelijk kan dit leiden tot bezetenheid, psychose, 
depressiviteit, dwanggedrag en suïcidaal gedrag. Menig mens en menig huwelijk is daar op stuk gelopen. Een echte 
bevrijdingsweg kan zelfverzinking dan ook nooit zijn. Occultisme en spiritisme verandert het psychische leven van 
een mens uiteindelijk in een ongekende chaos. Je moet behoorlijk goedgelovig zijn en veel zaken kritiekloos 
slikken om je heil in het alternatieve circuit te zoeken. Men zij dus gewaarschuwd. 

Epiloog. 
Een oud gezegde is dat er meer op de wereld is dan dat wij mensen kunnen zien Waar ook ter wereld, men 
onderscheidt een wereld boven deze wereld van geesten en demonen die heerschappij voeren. Goede geesten en/of 
kwade geesten  zijn een universeel begrip. In het christendom kent men engelen en demonen, waarbij demonen 
zich ook kunnen voordoen als beschermengelen en als engelen van het licht. Demonen worden in de occulte wereld 
als engelen vereerd en aanbeden.  
Het bovennatuurlijke wordt in het Westen door velen ontkent vanwege het rationalisme, dus wat we niet zien 
bestaat niet, maar het valt niet te ontkennen dat er een geestenwereld is die mensen beïnvloedt. Niet door mij 
verzonnen, maar de geschiedenis van de mensheid bewijst dit, alle godsdiensten getuigen hiervan, ook de Bijbel en 
kan niet afgedaan worden als lariekoek. De Bijbel leert mij dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, dus 
onszelf, maar dat we een strijd hebben tegen machten, krachten, overheden en heerschappijen in de hemelse 
gewesten, omdat die op misleiding en vernietiging van de mens uit zijn. 
Vanuit de Bijbel weet men dat de duivel zich als een slang openbaart en sluw is. Hij verleidt de mens tot zonde en 
er kwam een vloek over deze aarde te liggen, waardoor zij aan het verderf onderworpen is. Met andere woorden dit 
is een negatieve kracht waar een mens ver van moet blijven wil hij geestelijk gezond blijven. God spreekt dan ook 
een oordeel uit over Satan. God zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat 
zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Vanaf dat moment zien we 2 lijnen door de Bijbel 
lopen. Het zaad van de vrouw vanaf Seth en het zaad van de slang vanaf Kaïn. De laatstgenoemde leeft van God 
verlaten op eigen kracht verder met de antimachten. Hij haat alles wat met God en alles wat met Hem te maken 
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heeft en is daardoor een volgeling van Satan. Van nature is de mens een hater van God een ontkenner van de 
Schepper en er is een wonder voor nodig om hem geestelijk geboren te laten worden om hem het onderscheidt te 
geven in goede en kwade geesten.  

De mens kan God herkennen in de natuur, in de Bijbel en in de persoon van Jezus Christus. Hij toont in deze drie 
aspecten zijn veelkleurige wijsheid en leven wij in zijn natuurwetten en in zijn geestelijke instructies. Als de 
Messias Jezus heeft Hij zich in deze schepping geopenbaard en heeft Hij de mensheid een weg tot eeuwig behoud 
geschonken. Daarom wil  Hij een relatie met de mensheid onderhouden om heilzaam te kunnen werken in het leven 
van een ieder die wandelt in zijn ordeningen en regels in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Hij wil niet dat er één 
mens verloren gaat en belooft de mens een volledige verlossing. De keuze om zich aan zijn ordeningen te 
onderwerpen ligt echter bij de mens en niet bij God, want Hij heeft ons niet geschapen als marionetten.  
Het zaad van de vrouw leeft onder de verleiding van de boze machten, de eigen zondige natuur, de verzoekingen/

verleidingen van de duivel en de onvriendelijkheid van de 
goddelozen, waardoor Christenen mank lopen, omdat de hiel 
van een gelovige vermorzeld is. Met een zere hiel loopt een 
mens kreupel en gaat er ook veel mank bij een Christen, 
maar Christus heeft Satan de kop vermorzelt en de macht 
van de zonde en de macht van de dood overwonnen door op 
te staan uit de doden. Satan zal eenmaal volkomen de kop 
vermorzelt worden en als overste van deze wereld 
tenietgedaan worden. 
De Bijbel begint met de Satan als de slang en eindigt met 
Hem als de draak die in de poel van vuur en sulfer geworpen 
zal worden. In heel deze periode is hij de grote verleider en 
verwarder en de tegenstander van God. De Bijbel noemt hem 

de vader van de leugen en de moordenaar van het begin en is uit op de vernietiging van de mens. Hij had als de 
aartsengel Lucifer de heerschappij over de eerste schepping, maar wilde in zijn hoogmoed als God zijn, waardoor 
hij van de troon gestoten is en in zijn val vele engelen meegenomen heeft, die nu als dienstknechten van Satan als 
demonen rondzwerven. Zij zijn continue bezig zich te vestigen in aardse lichamen die daarvoor openstaan.  
God heeft de mens bij de herschepping van deze wereld als beheerder aangesteld over deze aarde in de plaats van 
Satan. Deze wordt nu gekweld door jaloezie en afgunst en probeert dientengevolge de mens steeds weer van zijn 
troon te stoten om daarmee de mislukking van Gods plan met deze wereld aan te tonen. Vandaar ook de haat van de 
wereld tegen Israël om dit volk te vernietigen, hetgeen nu ten dele en in de toekomst ook alle gelovigen zal treffen. 
Een mens is van nature door de zondeval een vijand van God geworden en neemt de dingen van God niet meer aan, 
want zij zijn hem een dwaasheid. Hij verstaat de dingen niet meer die van God zijn. Alleen de Geest van God kan 
hem door het lezen van het Woord nog verlichten, waardoor hij de dingen van God gaat begrijpen. Met dat inzicht 
kan een mens ook de geesten onderscheiden. Daarom beproef de geesten of zij uit God zijn, daarbij heeft men als 
richtlijn het Woord van God.  
Het Hindoeïsme leert dat er geen zonde is en dat men goddelijk kan worden door verlichting. God leert dat 
we zondaren zijn en behouden moeten worden door verzoening en verlossing. 
God toornt over de zonde van de mens, maar Hij als de Gever van het leven wil niet dat een mens voor eeuwig de 
dood ingaat. Hij heeft zijn eigen leven gegeven om de mens een weg tot behoud te kunnen geven. Dat is 
onvoorwaardelijke liefde, waardoor het oordeel uitblijft. Hij houdt van de mens en wil een relatie met de mens en is 
dus op de ander gericht, dat is ook de reden waarom een mens op de Ander en op een ander is gericht. De mens is 
niet geboren om alleen te leven maar om in relaties te leven met de Ander en de ander.  
Bij de oosterse godsdiensten gaat het niet om de relatie, maar om de individualiteit en de zelfwerkzaamheid van de 
mens en is het de mens die van beneden naar boven moet klimmen om in de gunst van zichzelf en een god(en) te 
komen. Dit geldt voor alle wereldgodsdiensten, behalve voor het Christendom daar is het andersom. Daar is het 
God die van boven naar beneden kwam om de mens te verlossen van de macht van de zonde en de macht van de 
dood. Dat is het doel van God, mensen te behouden van de eeuwige dood en om een eeuwige gerechtigheid tot 
stand te brengen in een nieuwe schepping. Een mens hoeft niets te doen om voor eeuwig verloren te gaan, maar om 
van de duisternis waarin de mens van nature verkeert tot het Licht te komen vraagt om een keus van de mens. Dat 
maakt eenieder mens persoonlijk verantwoordelijk voor wat men gelooft en wat men doet. Jezus zei; Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven, dat is nogal pretentieus, maar niemand op aarde heeft dit ooit gezegd.  
Mocht iemand denken dat ik zomaar wat geloof vanuit mijn opvoeding of vanuit mijn denken, of wat dan ook, dan 
kan ik hem/haar verzekeren dat ik geen kunstig verdichte fabels of verzinsels ben nagevolgd, maar Jezus als mijn 
persoonlijke hogepriester heb mogen leren kennen. Die zich ook in mijn leven geopenbaard heeft, omdat Hij leeft 
en waarheid is. Ik ken de mijne en wordt van de mijne gekend, zegt Hij. Daarom is mijn geloof een zeker weten en 
geen illusie. Een vaste grond der zaken die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Alles wat daar 
buiten staat is ongeloof, vals geloof en gebaseerd op onwaarheid. Daarom volg niet kritiekloos alles wat men 
beweert, maar onderzoek de achtergronden of die op waarheid berusten en de toets der kritiek kunnen doorstaan. 
Toen Jezus de schare zag werd Hij met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid 
waren gelijk schapen die geen Herder hebben, Mt. 9:36. Is dat niet wat we in werkelijkheid om ons heen zien, maar   
even verderop in hoofdstuk 11 zegt Hij Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust 
geven. Als u op zoek naar rust bent in uw zoektocht naar verlossing dan heeft u hier de oplossing en kunt u bij Hem 
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vinden wat Hij belooft heeft en niet in wat voor wijze van zelfverlossing dan ook. Dat leidt uiteindelijk alleen maar 
tot onrust, verslaving en deceptie. 

DJ/26-01-21


