
CREMEREN OF BEGRAVEN?  
 

1. Ter inleiding. 
 

Wanneer wij pastorale hulp verlenen aan hen, die moeite hebben met de vraag: 'Creme-

ren of begraven?' dan is het heel belangrijk om deze onderwerpen afzonderlijk te bespre-

ken. We moeten namelijk cremeren en begraven niet tegen elkaar gaan wegstrepen, wat be-

treft de voor- en nadelen.  
 

Oppervlakkig gezien kunnen we wel zeggen dat cremeren heidens is en begraven Joods / 

christelijk, maar dit gaat niet helemaal op. Cremeren is niet specifiek heidens. Denk maar 

eens aan de tijd van het Romeinse Rijk. Daar was cremeren een algemeen begrip, dus ook 

voor christenen. Begraven is niet specifiek Joods / christelijk. Denk maar eens aan de Egyp-

tenaren met hun grote piramides. Ook in Rusland is bijna geen sprake van cremeren en zijn 

daar maar enkele crematoria.  
 

Voor ons als gelovigen moet het Woord van God altijd de richting bepalen van ons han-

delen. Ga elkaar daarom ook niet te lijf met allerlei opgedane ervaringen. Dit geeft maar al 

te vaak hete hoofden en koude harten. 

 

2. Wat verstaan we onder crematie? 
 

Het woord ’Crematie’ is afkomstig van het  

Latijnse woord  

'cremare'. Dat betekent: ’verbranden,  

verassing, of lijkverbranding'. 

 

3. Gebonden aan religie en traditie. 
 

Cremeren en begraven zijn sterk gebonden aan religie of traditie: 
 

➢  Joodse rabbijnen leren dat, als het gebeente er niet meer is, de mens er dan ook niet 

meer is. 
 

➢  Cremeren is voor Joden iets afschuwelijks en is daarom ook onaanvaardbaar. 
 

➢  In China is geen lijkverbranding, omdat daar aan voorouderverering wordt gedaan. 
 

➢  Bij de Boeddhisten worden alleen de monniken verbrand. 
 

➢  De Romeinen verbrandden alleen de koningen en keizers vanwege de hoge houtkosten. 
 

➢  In Azië en Amerika gaat men er vanuit, dat het lichaam niets te maken heeft met het 

toekomstige leven en door die gedachte is crematie voor de hand liggend. 
 

➢  De Grieken zien het lichaam als een gevangenis, waar de ziel in opgesloten is. Hoe eerder 

het lichaam wordt verbrand, des te beter is dat voor de ziel. 
 

➢  De Hindoes verbranden het lichaam om het proces van de reïncarnatie te bevorderen. 
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➢  In Nederland is crematie met name in de R.K. kerk een lange strijd geweest. Het is dan 

ook de groep van vrijmetselaars in Italië die de crematie heeft bevorderd, waardoor de 

Rooms Katholieke kerk het verbod tot cremeren in 1964 heeft opgegeven. 
 

➢  Zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerk hebben in 1961 een advies uitgebracht. 

Zij adviseren de christelijke traditie te handhaven, maar veroordelen de crematie niet. 

Ook elk kerkenraadslid wordt vrijgelaten om een crematiedienst bij te wonen. 
 

➢  Sinds 1968 is begraven en cremeren in de wet volledig gelijkgesteld. 

 

4. Argumenten voor lijkverbranding. 
 

Hieronder staan enkele argumenten uit het verleden en hedendaagse. 
 

A. Enkele argumenten in het verleden: 
 

❖  In het verleden werden de lijken, die op het slagveld bleven liggen, verbrand.  

  Dit gebeurde uit angst voor wraakzucht van de vijand. 
 

❖  Verbranding uit angst dat er toverij gepleegd zou worden met een lijk. 
 

❖  Ook was er angst, dat de geest te lang zou blijven rondhangen rond het lichaam. 
 

❖  Men ging tot verbranding over om de geest / ziel sneller te laten vertrekken.  

  Men dacht dat de ziel in rook moest opstijgen naar de hemel. 
 

❖  Natuurlijk werd er ook aan lijkverbranding gedaan om er zo snel mogelijk vanaf te zijn.  

 

B. Enkele hedendaagse argumenten: 
 

  De atheïstische gedachte: 'Dood is dood.' Men denkt door lijkverbranding aan alles zelf 

een einde te kunnen maken. 
 

  Men is antichristelijk en wil zich bewust niet onderwerpen aan de Bijbelse gedachte: 

'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.' 
 

  Crematie is esthetisch. Dit is waarneming, beoordeling en waardering van het schone. 
 

  Het heeft meer piëteit.  
 

  Het is ruimtebesparend. 
 

  Geen gevaar voor bodemvervuiling. 
 

  Goedkoper en er is geen dure grond nodig. 
 

  Geen last van weersomstandigheden. 
 

  Het is stijlvoller. 
 

  De opstanding is niet afhankelijk van het begraven. 
 

  Het is een sluitstuk van het materiële leven. 
 

  Het is een verlichting voor de nabestaanden.  

  Men hoeft niet steeds het graf te verzorgen. 
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5. Een sterke groei. 
 

In rapporten die enkele jaren geleden zijn uitgegeven, staat vermeld, dat in Engeland al 

ruim 60% van de bevolking voor crematie is. Gezien de ontwikkelingen in ons eigen land, 

spreken we al over de helft van de bevolking. Ook komen er steeds meer crematoria in ons 

land.  
 

Enkele redenen hiervoor zijn: 
 

▪ De hedendaagse mentaliteit. Er is een bereidheid tot verandering. 
 

▪ De vele publicaties van verenigingen en kerkelijke instanties. 
 

▪ Het voorbeeld van steeds meer mensen, ook gelovigen. 
 

▪ Het bewust afrekenen met alles, dus ook met het lichaam. 
 

▪ Men wil de opstanding uit de doden ongedaan maken. 
 

▪ Het is gewoon een verstandig besluit. 

 

6. Wat zegt de Bijbel over crematie? 
 

Aan het volk Israël heeft God Zijn wil en handelen bekend gemaakt in het Oude Testa-

ment.  
 

  Lees Hebreeën 1:1. 
 

Verbranding van gestorven lichamen komen we dan ook niet tegen in Israël. Alleen als er 

sprake was van de doodstraf, dan moest alles vernietigd worden. Zie daarvoor:      
 

Genesis 38:24: De hoererij en zwangerschap van Tamar. 
 

Leviticus 20:14: Bloedschuld, wanneer er ontucht gepleegd was met een vrouw en haar moe-

der. 
 

Jozua 7:15, 25: Als straf over Achan, wanneer hij wat God toebehoort weg neemt. 
 

Amos 2:1-3:  God antwoordt met vuur, waar vuur gebruikt werd. 
 

   Bestudeer ook 1 Koningen 13:1-6 en 2 Koningen 23:15-18. 
   

Lijkverbranding staat in het teken van Gods oordeel. Met ons verduisterd verstand is dit 

bijna niet te begrijpen. Hoe zouden wij ooit iets kunnen begrijpen van Gods heiligheid. De 

straf is zwaar, maar Israël moet deze heiligheid van God leren kennen en ook het besef van 

de zwaarte der zonden. 

 

7. Crematie en pastoraat. 
 

We zullen eerlijk moeten spreken over crematie en pastoraat of pastoraat bij crema-

tie, want zodra iemand gecremeerd wordt, gaan er allerlei praatjes rond. Dit geeft ook een 

extra belasting bij de nabestaanden.  
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Binnen een gemeente moet hier leiding aan gegeven worden. Het zou goed zijn, wanneer 

dit onderwerp in de gemeente besproken zou worden of d.m.v. een artikel in het maandblad 

of in de kerkbode belicht zou worden. 

 

Enkele vragen: 
 

➢  Moeten we het Woord van God brengen tijdens een crematiedienst?  

     Is dit geoorloofd? 
 

➢  Betekent het niet een verzwakking van het Woord en ons geloof? 
 

➢  Maakt het ons niet verdacht? 
 

➢  Moet het ambtsdragers verboden worden hieraan mee te werken? 
 

➢ Onthouden we anderen het Woord, wanneer we niet spreken tijdens een crematiedienst? 
 

➢ Is een dienst vooraf in een kerkgebouw een oplossing? 

 

Enkele opmerkingen: 
 

❖  Medewerking moet geweigerd worden, wanneer we beperkt worden in de verkondiging. Dit 

geldt ook voor een begrafenis. 
 

❖  Wanneer een predikant of een ouderling een crematiedienst leidt, dan wil dit nog niet 

zeggen dat hij het eens is met de crematie. Pas dus op voor associatie. Hij is niet verant-

woordelijk voor zo'n gebeuren. 
 

❖  De Woordverkondiging moet ons altijd zwaar vallen.     2 Timoteüs 4:1-2. 
 

❖  Ook de familie van de gecremeerde heeft begeleiding nodig. 
 

❖  We moeten gemeenteleden en haar ambtsdragers geen wetten opleggen, maar een goede 

Bijbelse uitleg is noodzakelijk? Naast die opgedane kennis moet iemand ook zijn eigen 

verantwoordelijkheid kennen en bereid zijn om die op zich te nemen. 
 

❖  Vaak spreekt men over het stoffelijk overschot, maar het lichaam is meer dan dat. 
 

❖  Men spreekt de woorden: 'Rust zacht', terwijl de ontbinding van het lichaam doorgaat.  
 

❖ Een kind van God bewijs je niet de laatste eer, maar de eerste of de hoogste eer, want hij 

/ zij gaat naar de Here God. 

 

8. De schande van het niet begraven worden. 
 

Hoe groot was de schande van het niet begraven worden?  
 

   1 Samuël 17:44-46; 1 Koningen 14:1-16 en 2 Koningen 9:10. 
 

Aangrijpend is daarnaast ook de klacht die geuit wordt in Psalm 79:3: 'Zij hebben hun bloed 

als water vergoten rondom Jeruzalem, en er was niemand die begroef.' 
 

   Lees ook Prediker 6:3 en Jesaja 14:18-20. 

9. Wat zegt de Bijbel over begraven? 
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In het eerste Bijbelboek lezen we: 
 

Genesis 2:7:   ‘Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem 

en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een le-

vend wezen.' 
 

Genesis 3:19b:    'Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.' 
 

Waarom? Het antwoord zou dan kort en krachtig kunnen zijn: 'Omdat God het zegt!'  Maar 

God zegt meer en handelt overeenkomstig Zijn heilige wil. 
 

Genesis 15:15:  'Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge ouder-

dom begraven worden.'  
 

Deuteronomium 34:5-6: 'Toen stierf Mozes, de knecht des HEREN, aldaar in het land Mo-

ab, volgens des HEREN woord. En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover 

Beth-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag.' 
 

In de evangeliën lezen we over de voorbereiding van de begrafenis van Jezus Christus. 
 

   Zie hiervoor o.a. Matteüs 26:12 en Johannes 12:7. 
 

Matteüs 27:57-61: Kreeg als opschrift mee: 'De begrafenis.'  
 

Johannes 19:38-42: Spreekt over Joodse gebruiken bij een begrafenis. 
 

1 Korintiërs 15:3-4: 'Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij 

is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.' 
 

We weten, dat de Here Jezus is gekomen om te vervullen alles wat in de Schrift staat.  
 

  Zie daarvoor Lucas 24:44. 
 

En wij? Is ons leven onderworpen aan de Schrift? Hoe zou een christen die Christus wil 

volgen en de taal van Zijn begrafenis verstaat, nog anders willen handelen. Iemand heeft 

eens gezegd, dat de begrafenis van een kind van God de schakel is tot de verlossing. Geven 

we Hem de eer in ons leven, in ons sterven en in ons begraven worden? 
 

Crematie is moedwillig vernietigen, maar begraven is vernieuwen, veranderen, herschep-

pen van het lichaam. Het is de moeite waard om te ontdekken, dat er een samenhang is 

tussen het graf en de opstanding. Niet tussen het graf en het leven op aarde. 
 

In zijn boekje 'Crematie. Bijbels verantwoord?' zegt br. Fijnvandraat over 1 Korintiers 

15:3-4: 'Er staat niet: Gestorven naar de Schriften, begraven naar de Schriften, opge-

staan naar de Schriften.' Het eerste staat los van het tweede en derde, dit laatste is sa-

mengevoegd. Begraven heeft dus te maken met de eeuwigheid. De apostel Paulus spreekt met 

grote zekerheid over het eeuwige leven na de dood. Daarom wil hij ook zelf begraven worden. 
 

1 Korintiërs 15:42-44: 'Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in 

vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt 

in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk 
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lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan be-

staat er ook een geestelijk lichaam.' 
 

Zaaien is geen handeling die het verleden afsluit, maar men zaait met het oog op de 

toekomst. Begraven is aan een kant een dienstbetoon aan de overledene, maar aan de andere 

kant een eerbetoon aan de Here God, omdat we geloven in de opstanding des vlezes. 
 

Filippenzen 3:21: 'Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn ver-

heerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook 

alle dingen Zich kan onderwerpen.' 
 

Romeinen 8:23:  'En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij] die de Geest als eerste gave 

ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoon-

schap: de verlossing van ons lichaam.' 
 

Ook zij die leven bij de komst van Christus, zullen ervaren dat hun lichaam verandert: 
 

1 Korintiërs 15:51-52: 'Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, 

maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, 

want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 

veranderd worden.' 
 

Wat is het toch jammer, dat we als mensen zo weinig waarde hechten aan ons lichaam. 

We verzorgen het wel naar de vleselijke lusten, maar zo weinig naar de geestelijke waarde. 
 

1 Korintiërs 6:19-20: 'Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, 

die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt 

gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.' 
 

De Here God hecht grote waarde aan ons lichaam: 
 

1 Tessalonicenzen 5:23: 'En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw 

geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele 

onberispelijk bewaard te zijn.' 

 

10. Slotopmerkingen. 
 

Er is momenteel een besmettelijke leer die we met een mooi woord: 'Crematie' noemen. 

Veel van Gods kinderen hebben zich op een verkeerde manier laten voorlichten. Natuurlijk 

zijn zij, die zich hebben laten cremeren, niet verloren. Wel moeten wij allen voor de rech-

terstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij / zij in zijn li-

chaam verricht heeft, naarmate hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.  
 

  2 Korintiërs 5:10. 
 

Bestudeer de volgende teksten: 

Johannes 5:28-29: 'Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de gra-

ven zijn, naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot 

de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.' 
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Openbaring 20:13: 'En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk 

gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er onder ons zouden zijn, die een afspraak hebben gemaakt om gecremeerd te 

worden als het zover is: breek ermee en annuleer die afspraak. Geef God de eer ook in 

het begraven worden. Begraven is immers niet alleen de straf van de zonde, maar ook de 

verlossing van het lichaam en het eeuwige leven.  
 

De ontbinding van het lichaam spreekt over de grote schuld der zonden. In Romeinen 

6:23 lezen we: 'Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood.' Het is de laatste en ergste 

vijand, die alles beëindigt.  
 

Het begrip dood is veranderd. Men spreekt bijvoorbeeld over: 
 

  De dood hoort bij het leven. 
 

  We zijn geboren om te sterven. 
 

  De dood is voor velen een uitkomst, een vriend of een verlosser. 
 

  Je moet er mee leren leven. 
 

  Dood is dood en als het zover is, dan moet je het lichaam vernietigen. 

 


