
Gebedsgenezers?

Zelf heb ik eens een gebedsgenezingsdienst meegemaakt en de genezingsdienst begon met de 
proclamatie dat in de Naam van Jezus Christus het koninkrijk van God openbaar was en hier (in de 
zaal) nu is. Hiervoor moest de Satan wijken en kon de helende werking van onze Heiland tot ons 
komen. Ik was verbaasd dat dat in de Naam van Jezus kon en ik volgde met nieuwsgierigheid de 
rest van de avond. Goed beschouwd is het natuurlijk onzin dat een gebedsgenezer in de Naam van 
Jezus Zijn koninkrijk openbaar maakt. De Here kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. Joh.1:11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 

In plaats dat zijn koninkrijk openbaar werd, werd het een verborgen koninkrijk. Hoe kan dat nu 
door mensen even “geopenbaard” worden. Het is een ontkenning van de positie die Christus nu 
inneemt en een ontkenning van onze positie die boven is. Halen we het koninkrijk naar beneden dan 
krijg je een koninkrijk zonder koning. Het koninkrijk van God was voor de Joden nabij in deze 
wereld en door geloof wordt dat koninkrijk in ons geopenbaard en daarom is zijn Koninkrijk ook nu 
niet van deze wereld, maar verborgen in ons die geloven. 

Zijn Koninkrijk zal weer openbaar worden als Hij als de Koning der Koningen wederkomt, waarbij 
de Joden Hem als hun Messias aan zullen nemen en waarbij de volkeren geoordeeld zullen worden. 
Dan wordt het Koninkrijk openbaar en dan zullen er in het Messiaanse Vrederijk weer tekenen en 
wonderen zijn. Denk aan de 2 getuigen in Op. 11.   

Eenieder die het Koninkrijk van God in het heden trekt loopt op de feiten vooruit. 


Een van de argumenten wat vaak naar voren gebracht wordt is het feit dat we nu te maken hebben 
met de spade (late)regen. Was het in de tijd van Petrus de vroege regen, nu hebben we te maken met 
de spade regen. Gerefereerd wordt dan aan de Pinksterrede, waarbij Petrus Joel 2:23 en 24 noemt; 

	 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u 	
geven 	 dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen 	
regen en den spaden regen in de eerste maand.24. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, 	 en 
de perskuipen van most en olie overlopen. 

Dit vers brengt Petrus in verband met vers 28, En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal 	
uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen 	
dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; 

Door deze teksten wordt de uitstorting van de Heilige Geest en het spreken in tongen verbonden 
met de vroege en spade regen. De spade regen zou dan een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest 
zijn in deze tijd. 

Joël wijst er echter op dat er in het koninkrijk overvloedige oogsten zullen zijn (vers 24-26) en dat 
het volk van Israël rijke geestelijke zegeningen te wachten staat door de Leraar der gerechtigheid, 
Jezus Christus. De vroege en de spade regen hebben dus niets te maken met de Pinksterdag, deze 
tijd of de Heilige Geest nu, maar hebben alles te maken met de Leraar der gerechtigheid die Israël 
gegeven is. Dit ziet op de gevolgen van Zijn 1e komst en Zijn wederkomst voor Israël. Petrus zag er 
als het ware een voorvervulling in voor het volk van Israël wat in de toekomende periode ten volle 
waarheid zal worden voor Israël en waarin de aarde zal delen. 

Jes.11:9; 

	 Men zal nergens leed doen noch verderven op den ganse berg Mijner  heiligheid; want de

 	 aarde 	 zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de  wateren den bodem der zee bedekken. 

De gaven worden nu niet opnieuw uitgestort, we leven in de eindtijd in een tijd van afval.

1Tim.4:1; 

	 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden

 	 van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

De antichrist zal zich spoedig openbaren en de gemeente zal uit de verdrukking gered worden, het 



lichaam van Christus zal worden opgenomen.


Jes. 53 : 4 en 5  en 1 Petr. 2:24 worden vaak genoemd als bewijs dat de lichamelijke genezing 
behoort bij de verzoening door het offer van Christus teweeggebracht.

Jes.53: 4; 

	 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij

 	 gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

	 5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 

	 verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is

 	 ons genezing geworden. 

1Petr.2:24; 

	 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 

	 afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

De charismatici trekken uit deze 2 teksten de conclusie dat Jezus ook onze ziekten op Zich 
genomen heeft en dat als wij geloven wij niet ziek hoeven te zijn. Dat het hier gaat over onze 
ongerechtigheden en onze overtredingen wil men niet zien. Het gaat hier dan ook  niet om 
lichamelijke genezing, maar om overtredingen, ongerechtigheden, die Hij in Zijn lichaam op het 
kruis gedragen heeft, opdat wij door die gerechtigheid nieuw leven zouden verkrijgen. Onze zonden 
heeft Hij op het kruis gedragen. Dat staat duidelijk in de bovenstaande tekst maar onze ziekten en 
smarten niet, die heeft Hij in zijn leven tijdens Zijn rondwandeling op aarde gedragen volgens 
Matth. 8:16, 17;

	 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en 

Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; 

	 	Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft 

onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.


We lezen nergens in de brieven van de apostelen dat Jezus onze ziekten heeft gedragen. Wel lezen 
we in de evangeliën dat Jezus Zich het lot van de zieken aantrok. Hij zuchtte toen Hij de 
doofstomme genas (Marc.7:34). Hij weende bij het graf van Lazarus(Joh.11:35) en Hij bemerkte dat 
er kracht van Hem uitging bij de genezing van de bloedvloeiende vrouw (Marc.5:30). Hij werd 
gekweld door hun kwelling en Hij had een diepe betrokkenheid met hun pijn, hun verdriet en hun 
onmacht om te genezen. 

In ziekte en dood komt het rechtstreekse gevolg van de zonde ten volle openbaar en Jezus nam de 
oorzaak van ons lijden, de zonde, op Zich in Zijn kruisiging om ons op een geweldige wijze te 
bevrijden van de macht van de zonde. De Bijbel heeft het hier dan ook over de geestelijke genezing 
van de ziel van de macht van de zonde. Was de mens eerst een slaaf van de zonde, nu is hij genezen 
en vrijgemaakt  van de heerschappij, van de macht, van het doen van de zonde. Gelovigen leven 
niet voor lichamelijke gezondheid, maar leven vanuit de geschonken gerechtigheid. Wij zijn 
genezen en bevrijd van de macht der zonde! Jezus heeft onze door zonde verziekte geest genezen. 
Er staat zelf in Rom 8:10; 

	 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de

 	 geest is leven om der gerechtigheid wil. 

Onze lichamen hebben deze verheerlijkte staat nog niet bereikt, maar Rom.8:23 zegt; 

	 wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen (de zoonstelling), namelijk 

	 de verlossing van ons lichaam.

Die verlossing komt straks ten volle openbaar en is nog niet. Ook wij zuchten nog onder de volle 
last van de zonde, zoals de ganse schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen 
Gods(Rom8:22).




Noot. Het woordje lijden wordt in het NT bijna altijd in verband gebracht met het lijden om 
Christus wil en niet omwille van onze gezondheidstoestand. Ons menselijk lijden heeft te maken 
met de gebrokenheid van deze schepping vanwege onze zonden, waaronder de ganse schepping 
zucht.


Een andere vaak geciteerde tekst is Jac.4:7 ‘Weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden’ Met andere 
woorden als we de duivel uit onze buurt houden, dan hoeven we ook geen last van ziekte te hebben. 

Ik zit dan een beetje met het probleem van de apostel Paulus, die door Satan gekweld wordt en door 
de Here Jezus niet genezen wordt. Ik denk ook aan Job. Deze voorbeelden gaan dwars tegen de 
filosofie in dat God geen enkele rol in onze ziekte zou spelen en Hij alleen maar wil dat wij hier op 
aarde als kerngezonde mensen onze taak verrichten. De feiten spreken anders. Het bevestigt voor 
mij het feit dat God ook ziekte in ons leven gebruikt voor een bepaald doel ook al begrijp ik het 
vaak niet. Vaststaat dat ook de gelovige mens door ziekte en dood heen moet en dat dit onder Gods 
leiding staat en dat de duivel hier een ondergeschikte rol inspeelt. Valt al het menselijk lijden, als 
gevolg van de zonden, als vergelding op hun werken, als beproeving voor gelovigen ook niet onder 
Gods toelating? 

1 Petr.4:19; 

	 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen

 	 Schepper, bevelen met weldoen.


Wie niet geneest tijdens een genezingsdienst, lijdt niet aan zijn kwaal, maar aan zijn ongeloof.

Deze leuze heeft al veel pijn en teleurstelling teweeggebracht, omdat er onrecht gedaan wordt aan 
velen die naar genezing snakken en oprecht tot God gebeden hebben om genezing. Nu hebben ze er 
ook nog het verwijt bij dat ze te weinig geloof hebben en ook hierin falen.

Nu klopt het sowieso al niet om genezing afhankelijk te stellen van het persoonlijk geloof, want bij 
de meeste wonderen in het NT wordt geen verband gelegd tussen geloof en genezing, want de 
meeste genezingen waren wondergenezingen en een klein deel waren geloofsgenezingen. Jezus en 
de apostelen toonden vaak hun genezingskracht onafhankelijk van het geloof of het ongeloof van de 
zieke, want het waren tekenen van het komende koninkrijk van God. Het gaat niet om een 
demonstratie van het geloof van de zieke, maar om de macht van Jezus Christus.

Hier wordt door de gebedsgenezer bewust een vertekend beeld van de werkelijkheid gegeven door 
genezing afhankelijk te maken van de mate van geloof. Het is de soevereine God die geneest naar 
Zijn wil en niet het geloof in genezing van de gelovige. 

Voor de duidelijkheid wil ik hier een tekst aan toevoegen, nl. Mat. 17:20; 

	 En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof 

	 had als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en 

	 hij zal 	heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

Jezus zegt dit tot Zijn discipelen die niet in staat bleken de maanzieke jongen te genezen. Hij 
verwijt de maanzieke knaap geen ongeloof, maar hij verwijt zijn discipelen ongeloof. Met andere 
woorden, elke gebedsgenezer die niet in staat is te genezen treft zelf het verwijt van ongeloof, want 
door geloof zou hij in staat moeten zijn bergen te verzetten, dus laat staan een zieke genezen.


Mark 9: 24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn 

	ongelovigheid te hulp. Het is niet het geloof wat bepaalt of er een wonder gaat gebeuren, maar de 
macht van Jezus die dit bepaalt. Als de Here over het geloof spreekt dan is dat bijna altijd in 
verband met gerechtigheid en eeuwig behoud m.a.w. Zijn Messiasschap.




Een ander veelgehoord argument is Joh.14:12 waar staat 

	 dat de discipelen grotere werken zullen doen dan die Jezus gedaan heeft. 

Mijn eerste reactie was hoogmoed ten top. Hoe kunnen wij nu grotere werken doen dan die Jezus en 
de apostelen gedaan hebben en wat moet ik me daarbij voorstellen? Jezus en de apostelen, genazen 
lammen en blinden, melaatsen en doven, doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie 
verkondigd. 

Mat.11:5; 

	 De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de 
	 doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.. 

Vaak werden allen genezen en niet bij uitzondering en mensen werden geheel genezen zonder 
uitzondering. Wat ik hoor en zie en lees over gebedsgenezers lijkt niet op de grotere of meerdere 
dingen die Jezus ons belooft door middel van een enkele incidentele (psychogene) genezing?

De uitleg van deze tekst in het Johannesevangelie moet volgens mij dan ook anders uitgelegd 
worden. Op Petrus oproep in Jeruzalem kwamen er 3000 mensen tot bekering. Onder Paulus 
prediking werden er velen genezen van de macht van de zonden. Kijk eens naar de groei van het 
aantal mensen dat het evangelie aannam. Het werd een bedreiging voor het bestaande staatsbestel, 
zowel in Israël als onder de Romeinen. En kijk eens naar de grootte van de regio waar het evangelie 
verkondigd werd. Hoe lang hebben Paulus en anderen het evangelie wel niet verkondigd? Dit waren 
allemaal zaken die groter en/of meerder waren dan waar de discipelen op hadden durven hopen vlak 
voordat de Here gekruisigd zou worden. Zij beleefden dit als het einde van hun geloof in Jezus, 
maar Jezus gaf ze hoop door te beloven dat ze grotere en/of meerdere dingen zouden zien in 
verband met de voortgang van de evangelieboodschap, qua gebied, tijd en duur.


Het laatste der dagen?

Volgens vele Pinkster/charismatische leraren is de moderne tekengaven-beweging, zoals 
duiveluitwerping, tongentaal en genezingen een vervulling van de profetie dat er een herleving van 
de tekengaven is voor de wederkomst van Christus. Velen plaatsen deze tekenen in het kader van 
een herleving van het christendom. Dit is echter niet wat de Bijbel ons leert over de laatste uren van 
deze bedeling. Men loopt op de feiten vooruit, want deze gaven zullen pas weer terugkeren als 
Israël tot bekering komt. 

Het verleden leert dat alle opwekkingen, zoals de reformatie en de grote opwekkingen in Engeland 
en Amerika niet gepaard gingen met een toename van de tekengaven, maar met een grote toename 
van het aantal bekeringen. Wel zien we een toename van dit soort verschijnselen in stromingen die 
fundamentele waarheden van het Bijbels geloof veranderen.

De Bijbel leert ons ook geen herleving van wonderlijke tekengaven, maar profeteert van een 
doorgaande, als zuurdeeg rijzende afval, die groeit in het hart van het Christendom tot het geheel 
doorzuurd is.

Matt.13:33; 

	 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg

 	 in drie 	maten meel, totdat het geheel gezuurd was.

Luk18:8b; 

	 Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

1Joh.4:1; 

	 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;

 	 want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Hand.20:29-31; 

	 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet 

	 sparen.




1Tim.4:1-3; 

	 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 

	 geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

2Tim3:1-5; 

	 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

Velen plaatsen deze teksten in de tijd van de Grote Verdrukking, maar het moge duidelijk zijn dat 
deze teksten betrekking hebben op de ontwikkeling van de gemeente. Vergelijk dit met de 
ontwikkeling van de 7 gemeentes in Op. 2 en 3. Het loopt uit op een gemeente die rijk is in zichzelf, 
maar Christus buiten de kerk heeft gezet. De openbaring van de zonde zal dan ook verder toenemen 
ook in het Christendom in de loop van de geschiedenis, tot aan de finale openbaring van de grote 
Hoer uit Op.17: 1b, 2. 

	 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met

 	 welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken

	 geworden van 	den wijn harer hoererij.

Tim.3:13 

	  Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende

 	 verleid.

Dit vers waarschuwt ons dat de boze mensen en bedriegers tot erger voort zullen gaan, verleidende 
en wordende verleid. We zien het om ons heen gebeuren, toenemende afvalligheid en niets van een 
opwekking in de Westerse wereld. Geen aanvallen van buiten, maar afvalligheid van binnen uit. 
Uiteindelijk zal het uitmonden op de geest van de gemeente van Laodicea. Een eenheid die rijk in 
zichzelf is, echter zonder Christus en rijp voor de ontvangst van de anti-christ.


Wat wij dus in deze tijd kunnen verwachten is een toename van profetieën, visioenen, wondergaven 
en tekenen die hun oorsprong hebben bij verleidende geesten (1Tim.4:1). De duivel doet zich meer 
dan ooit voor als een “engel van het licht” om mensen te bedriegen. 2Kor.11:13-15 leert ons; 

	 Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van

 	 Christus. 14. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des 

	 lichts. 15. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij 

	 dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Let wel; Dienaars van de Satan veranderen zich in apostelen van Christus met alle wonderen en 
tekenen.

Laten we daarom de volgende teksten eens in dit verband bezien;

Matt.24:24; 

	 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en

 	 wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden

 	 verleiden.

2Thess.2:7-9; 

	 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu 

	 wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8.

 	 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door 

	 den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9. Hem, zeg

 	 ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen 

	 der leugen; 

Op.13:13-14; 

	 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen 

	 gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde 

	 wonen, dat zij 	het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden 




	 maken.


Wij zien dus dat de wereld klaargemaakt wordt voor de ontvangst van de Antichrist. Hij zal zich 
vertonen met alle kracht in tekenen en wonderen der leugen. Hebben we hier met het voorspel te 
maken en handelen deze “wonderdoeners” in de geest van de Antichrist? Teveel gelovigen zoeken 
“geestelijk” entertainment. Men wil iets beleven. Men wil in vervoering gebracht worden. Men wil 
wonderen en tekenen zien. Men zoekt het mysterie en de fabels, die het hart bevredigen. Zo wil de 
massa in het laatste der dagen haar godsdienst hebben met 'krachten, tekenen en wonderen en 
fabels'. 

Daarom zeggen veel mensen dat als er iets buitengewoons of wonderlijks gebeurt, het dan van God 
moet zijn zonder het te toetsen aan de Bijbel zelf. De komende Antichrist zal een buitenkansje 
hebben met zulke mensen omdat hij ‘door middel van ‘tekenen en wonderen van de leugen” zal 
werken, zodanig dat de hele wereld hem zal volgen. 

In het licht van deze waarschuwingen is het cruciaal dat christenen behoedzaam zijn voor alle 
tekenen en wonderen in deze laatste uren, want de teken- en wonderbeweging, die geprofeteerd 
wordt voor de tijd dat Christus wederkomt lijkt er een van een demonische misleiding te zijn.

Ook in de Islam en in het Boeddhisme kent men wonderlijke genezingen en we zien ook in 
Nederland occulte genezingen. 

Matth.12:39; 

	 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken;

	 en hun 	zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. 

Dit is het teken wat ons gegeven is. Het betrouwbare teken dat de Heere Jezus opgestaan is uit de 
dood en ons daarin mee wil nemen in een nieuw leven. Gefundeerd in de belofte van een eeuwig 
leven in relatie met Hem. De vraag is of we dit nieuwe leven kennen door wedergeboorte en we 
zeker mogen weten verzoend te zijn met God, de Vader. Dat geeft vrede, rust, zekerheid en 
blijdschap. Bevrijdt te zijn van de last der zonde en het oordeel over onze zonde. En zeker te weten 
altijd onder de schaduw van zijn vleugels te mogen verkeren, wat er ook gebeurt. 


Blijft over Jacobus 5. 


Als gevolg van en als reactie op de toename van de gebedsgenezers is er de laatste decennia een 
hernieuwde belangstelling ontstaan voor de ziekenzalving van Jac.5: 13 t/m 16. 13. 


	 	Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.14. 

	 	Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij

 	 	over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren.15. En het gebed des 

	 	geloofs zal den zieke  behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal 

	 	hebben, het zal hem vergeven worden.16. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor 	 

	 	elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.

Wat in dit Bijbelgedeelte direct opvalt is dat degenen die in lijden zijn en degenen die goedsmoeds 
zijn rechtstreeks hun gesteldheid aan de Heere kenbaar mogen maken, maar dat de ernstige zieke 
eerst de oudsten bij zich dient te roepen. 

Waar heeft dit mee te maken en waarom kan de zieke zijn nood niet rechtstreeks aan de Heere 
kenbaar maken? Uit het verband blijkt dat er zonden zijn die beleden dienen te worden die er tussen 
de zieke en de Heere instaan. Omdat de oudsten hierbij betrokken worden kunnen dit zonde zijn die 
verband houden met de relatie tot Christus en de gemeente en/of haar leden. De verhouding tussen 
Christus, de gemeente en de zieken zijn niet zuiver en dienen beleden te worden, zodat de relatie 
met de gemeente, het lichaam van Christus en haar Hoofd, Christus Zelf weer hersteld kan worden. 
Ik denk dan zelf aan bijv.  Kor.11: 30; 




	 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.31. Want indien wij

 	 onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.32. Maar als wij geoordeeld 

	 worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden 

	 veroordeeld worden. 

Deze teksten hebben specifiek betrekking op het houden van de maaltijd des Heeren, maar het geeft 
wel aan wat de gevolgen kunnen zijn als het persoonlijk geloof en het gemeenteleven niet zuiver 
zijn. Met andere woorden we hebben hier te maken met een belemmering die voortkomt uit de 
relatie met Christus en de gemeente en kan volgens mij niet algemeen toegepast worden op elke 
ziekte situatie in de gemeente. Het is hier de zieke die zijn ziek-zijn beleeft als gevolg van zonde in 
en met de gemeente en het initiatief neemt om de relatie met de gemeente zuiver te krijgen, 
waardoor er genezing komt. In zijn totaliteit naar lichaam, ziel en geest, waarbij de genezing van de 
lichamelijke component het bewijs is.


Een 2e kanttekening is dat dit één van de oudste brieven in het OT is, geschreven door de broer van 
Jezus. De brief heeft zijn wortels dan ook in het OT en ademt de sfeer van het OT uit. Alle personen 
die genoemd worden zijn allen gelovigen uit het OT en het is dan ook een Joodse brief met een 
Joodse geloofsbeleving waarin door het geloof de werken centraal staan. Voor ons nu een 
voorbeeldbrief en straks een richtsnoer voor de Joden die in de grote verdrukking tot geloof gaan 
komen.

De brief is dan ook gericht aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn en niet aan de gemeente. 
Geschreven aan de Joden, die tengevolge van vervolgingen door hun geloof in Christus verdreven 
waren uit Israël en zich elders gevestigd hadden. Daar werden gemeenten gevormd met een 
overgrote meerderheid van Joden, die ook de leiding in de gemeenten hadden. Trekken we dan de 
lijn door naar 1 Cor.12,: 1-10, een vroege brief,  dan hebben we te maken met de vroeg-christelijke 
gemeente, waarin de gaven van de Geest, zoals door Petrus aan de Joden beloofd in Hand.2:38 
openbaar wordt. Met andere woorden we hebben hier weer te maken met het apostolisch gezag wat 
ophield bij het einde van het bestaan van de apostelen. Volgens mij is gebed dat samen moet gaan 
met zalving dus niet van toepassing op de gemeente van de Heere Jezus Christus in deze tijd, maar 
heeft deze regel te maken met de vroeg christelijke geloofsbeleving ten tijde van de apostelen.

 

Een andere opmerking is dat hier niet gesproken wordt over handoplegging. In vele charismatische 
kringen wil men ziekten genezen door handoplegging. Hier staat heel duidelijk dat men de oudsten 
moet roepen en dat die bidden. Geen handoplegging dus en denk hierbij aan de waarschuwing van 
Paulus; Leg niemand haastig de handen op. (1Tim.5:22a)

Na het wegnemen van de belemmeringen spreekt de oudste het gebed van het geloof uit over de 
zieke en niet met de zieke, waarvan de zalving het teken is, waarbij de oudste handelt op grond van 
het apostolisch gezag. 


Wat dan wel?

Na het bovenstaande blijft de vraag over wat er dan nog wel mogelijk is in de christelijke gemeente 
van vandaag, want het bovenstaande heeft veel mogelijkheden geëlimineerd die als gebruikelijk 
worden ervaren in de moderne samenkomsten. Het geeft te denken dat genezen, helen, gezond zijn 
in al de gemeentelijke brieven bijna niet meer voorkomt. Is Jezus Christus dan niet gisteren en 
heden Dezelfde? Natuurlijk wel, maar dat wil niet zeggen dat Hij altijd hetzelfde doet. Kijk naar de 
dagen in Gen.1. Elke dag is het werk van God iets anders.

Is daarmee alles gezegd en hoeven we wat dit betreft niets meer te verwachten? Kan God geen 
wonderen meer doen? Is er dan geen genezing op gebed meer?




Laat ik hier duidelijk in zijn, ik geloof dat God in staat is mensen op grond van het gebed van een 
gelovige of van de gemeente te genezen, want bij God is niets onmogelijk (Mark 10:27 en 
Luc.1:37). 	 

Hebr.11:6;

	 Want die tot God gaat moet geloven dat Hij is en een beloner is voor degenen die Hem

 	 zoeken.

Daar zijn bewijzen van en velen zullen beamen dat God nog steeds wonderen doet, ook bij zieken, 
maar ik geloof dit niet op grond van een gave, of op grond van wat voor visioen of spreken van de 
Here dan ook. Ik geloof dat God de mens geneest naar geest, ziel en lichaam in zijn totaliteit en in 
een bepaalde volgorde. Als teken daarvan mogen we soms meemaken dat mensen nu in deze tijd 
lichamelijk genezen. Echter dat is meer uitzondering dan gewoonte. 

De tegenwoordige schepping zucht nog steeds onder de vloek van de zonde met als gevolg dat leed, 
verdriet, ziekte en dood bij ons leven hoort. Hoeveel moeite we daar soms zelf mee kunnen hebben. 
De volle verlossing komt nog als we op zullen staan en met een nieuw lichaam bekleed zullen 
worden. Zolang dit niet is, is elk geforceerd ingrijpen een vooruitlopen op de komst van het 
Koninkrijk van God. Dat is niet Gods schuld, maar onze schuld. God wil en zal ons verlossen. Eerst 
de geest van een mens, dat hij niet meer gebonden is aan de Satan en deze wereld. Dan onze ziel, 
als we van de dood het eeuwige leven ingaan en als laatste ons lichaam, als we op zullen staan bij 
het klinken van de bazuin.

Dat is Gods verlossingsplan, waar we soms een wonder in mogen ervaren, als teken dat God met al 
diegenen is die Zijn Naam liefhebben, tot aan het einde der wereld. Dat is geen ontkenning of 
onderwaardering van het lichamelijke, want ook wij verlangen ernaar om met ons lichaam 
overkleed te worden, opdat de tragiek van ons leven verslonden wordt.

2 Cor.5:2  

	 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is,

 	 overkleed te worden.

2 Cor. 5:4  

	 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet

 	 willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden 

	 worde.


Het gebed en het gemeenteleven spelen hier een essentiële rol in. Soms samen, soms apart. Maar 
altijd tot verheerlijking van Zijn Naam en tot stichting van de gemeente en nooit los van deze 2 
gegevens. Niet bij gewoonte, maar bij wijze van uitzondering waarin God Zijn genade en Zijn 
almacht jegens de zieke en de gemeente bevestigd en bewijst.


Hoe belangrijk hierin het gebed is laten onderstaande teksten zien;

Ps.65:2 Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.

Spr.15:8 Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar het gebed der  oprechten is Zijn 
welgevallen.

Spr.15:29 De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal  Hij 
verhoren.

Jes.38:5  Ga henen, en zeg tot Hizkia: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw 
gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien  jaren tot uw dagen toedoen;

Mt.7:7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan 
worden.8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal 
opengedaan worden.

Mt.21:22 En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.




Lk.11:13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven,  hoeveel te meer zal 
de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen,  die Hem bidden?

Rm.8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat 
wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen.

Rm.8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God 
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Ef.6:18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot  hetzelve wakende 
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; (om de wapenrusting Gods aan te doen)

Ef.3:20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat  wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt,21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door 
Christus Jezus,  in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Fil.4:6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden  en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; 7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw  zinnen bewaren in Christus Jezus.

1 Joh.3:21  Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot 
God;22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, 
hetgeen behaaglijk is voor Hem.

1 Joh.5:14  En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets  bidden naar Zijn 
wil, Hij ons verhoort.15  En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten 
wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.


Jac.4:3  Leert ons ook een ander gegeven met betrekking tot ons gebed

	 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten

 	 door te brengen. 

De vraag die dan volgt is; Wat is ons motief tot gebed? Is het onze wereldsgezindheid om vanuit 
een wereldse begeerte onze hartstochten te vervullen of zoeken wij de wil van God om ons te 
conformeren aan Zijn wil. Hoe moeilijk soms ook.

Essentieel is hierin niet de wezenlijke verhoring van het gebed, maar de afhankelijkheid van de 
gelovige tot God in de emotionele betrokkenheid met het probleem. Kernelementen hierbij zijn 
machteloosheid en hulpeloosheid in de worsteling met God waarin de gelovige uitkomst vraagt. 
Geen vormgebed, noch pressie, maar geestelijke afhankelijkheid, waarin deemoed en ootmoed de 
kenmerken zijn en waar het Uw wil geschiedde centraal staat, opdat onze geestelijke zegening weer 
ten volle openbaar mag komen. Vgl. de vader van het dochtertje van Jairus. Hij valt aan de voeten 
van Jezus, smeekt Hem zijn dochter te genezen, waarop de Here met hem meegaat. Als dan de 
boodschap komt dat zijn dochter gestorven is en de vader vol vertwijfeling is, zegt de Here; Vrees 
niet, geloof, alleen en zij zal behouden worden.(Luk.8:50) Vlak daarvoor in vers 48 zegt de Here tot 
de genezen vrouw: Uw geloof heeft u behouden. Evenzo de vader van de maanzieke knaap, die 
uitriep; Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het is een houding van verwachting, 
maar ook van onderdanigheid en afhankelijkheid, waarin we geloven dat God kan genezen, maar 
niet altijd geneest. Hij geneest naar lichaam, ziel en geest op basis van het geloof. Dat is het geloof 
wat rust in het Woord van God in de verwachting dat Hij niet schenkt wat mijn vleselijke natuur 
verlangt, maar dat Hij mij schenkt wat het hoogste goed voor mij is.

1 Joh.2:16 

	 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de

 	 hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.17  En de wereld gaat 

	 voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Het is niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. 




Geestelijk leven

De natuurlijke mens wil dat alles gesmeerd en makkelijk verloopt, maar God wil ons geestelijk 
laten groeien. Hij laat ons in onze zorgen, nood en pijn onze onvolkomenheid zien, zodat wij ons 
verootmoedigen. In plaats dat wij onze weg op dezelfde vleselijke manier vervolgen, wil Hij dat wij 
onze knieën voor Hem buigen en alles van Hem gaan verwachten.

God is daarin soeverein en Hij handelt niet altijd uniform. Hij bezoekt niet elk christen met ziekte in 
de leerschool van het geloof, maar hij geneest ook niet alle zieken. Elk mens op aarde wordt geraakt 
door de ellende die voortkomt uit de gebrokenheid van dit bestaan en daar willen we allemaal het 
liefst aan ontkomen. Onze hele ellende komt voort uit de geestelijke strijd die er is in de hemelse 
gewesten. Daar hebben wij de verkeerde partij in gekozen met alle gevolgen van dien. In die nood 
heeft God  voorzien op een geestelijke wijze en heeft ons een geestelijke oplossing gegeven. Geen 
aardse, natuurlijke oplossing, die op de eerste plaats staat, waardoor we onze aardse en vleselijke 
noden bovenaan zetten. 


Een duidelijk en goed principe aangaande het omgaan met alle bovennatuurlijke manifestaties van 
vandaag de dag is: Men moet niets bovennatuurlijks aanvaarden voordat men er zeker van is uit 
welke bron het komt. Vandaag de dag zijn er maar weinig gelovigen die begrip hebben van wat 
‘geest’ is - en hoevelen zijn er niet die in de ziel leven (het gevoelsleven) terwijl zij dat de ‘geest’ 
noemen. Er zijn ervaringen in het zielenleven die geestelijk lijken te zijn, maar die zinnelijk zijn en 
zich voordoen in het lichaam. Toen de Here zei: ‘Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan,’ voelde Hij 
dat in Zijn geest, want Hij leefde een waarachtig geestelijk leven. Hij voelde in Zijn geest (Luc. 
8:46); Hij verheugde Zich in Zijn geest, Hij zuchtte in Zijn geest. Hij voelde en wist alle dingen in 
Zijn geest. 

De imitaties van vandaag de dag doen zich vooral voor in het zielenleven, of het zinnelijke deel van 
de gelovigen die niet hebben geleerd om onderscheid te maken tussen lichaam, ziel en geest. Men 
komt tot een soort ‘zielse’ geestelijkheid, waarbij de nadruk komt te liggen op de lichamelijke 
manifestaties als uiting en bewijs van het geloof, terwijl de ziel op de geest georiënteerd behoort te 
zijn om aan het lichaam leiding te geven. Geen Grieks dualisme dus, waarin het lichamelijke wordt 
veracht, maar een ordening door God gewenst. Zeker als wij met elke geestelijke zegening 
gezegend zijn in de hemel in Christus. (Ef.1:3) 

De misleidende geesten maken gebruik van deze onwetendheid. Dit verklaart de opleving van het 
zoeken naar ervaringen, de beleving van het gevoel en het opgaan in extase. Men moet er 
gevoelsmatig iets bij beleven om zich lichamelijk goed te voelen. De zintuigen zijn visueel 
ingesteld en de ziel is gericht op wat men ziet of beleeft. Geloven wordt dan een soort amusement 
waar men zich goed bij voelt. Dat dit vaak ten koste gaat van de verkondiging van het Woord mag 
duidelijk zijn.

De zinnen behoren echter geen bovennatuurlijke dingen te ervaren, alleen de geest behoort ze te 
ervaren. Wanneer Gods kinderen Hem ernstig vragen wat van de geest en wat van de ziel is in hun 
innerlijk leven (Hebr. 4:12), dan zal God het hun openbaren. 

 Denk aan Ps. 139:23,24; 

	 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.

	 24. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg. 

Hebr. 4:12  

	 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en 
	 dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de 

	 overleggingen en gedachten van het hart.




En het is de Satan er alles aangelegen is om u van die weg af te krijgen, daarom 

	 laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op de overste

 	 Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus.(Hebr.12:1b, 2a), want wij wandelen door

 	 geloof en niet door aanschouwen(2Cor.5:7). 

Daarom als laatste een ernstige waarschuwing aan de leiders van dit soort evenementen en laat ik er 
gelijk bij zeggen dat ik het met voorzichtigheid schrijf, omdat we onszelf altijd te onderzoeken 
hebben of ons denken en handelen overeenkomstig de Heilige Schrift is. Dus niet om te 
beschuldigen, maar om zich persoonlijk te onderzoeken. En nogmaals, dat geldt voor ons allen.

In de Galatenbrief 1: 6-10 staat een ernstige waarschuwing tegen een ander evangelie wat eigenlijk 
geen evangelie (goede boodschap) is. Degene die dat andere evangelie brengt, of het nu een engel is 
of wie dan ook, die zij vervloekt. Dat zeg niet ik, maar dat zegt de Bijbel. Zelfs twee keer staat het 
er. Paulus wil daar geen onduidelijkheid over hebben, want men draaide het evangelie om. De 
werkingen van het vlees kwamen in de plaats van de vruchten van de Geest. 

Paulus bracht namelijk het evangelie van Christus wat niet was naar het zondige menselijke vlees. 
Het was de boodschap van genade (de prediking van het geloof) en het was niet de boodschap van 
de wet (de werken in het vlees.)  In Gal. 3:3 staat: 

	 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de Geest begonnen zijt, voleindigd gij nu met het vlees? 

Ik kan me voorstellen dat we moeite hebben met het lichamelijk lijden van de mens en daarmee 
begaan zijn. Dat we daarin meeleven en naar oplossingen zoeken is logisch, maar welke prediking 
gaat er dan uit van gebedsgenezing? Gaat het over de Geest waarin de Christus verheerlijkt wordt, 
of gaat het om de mens die zichzelf verheft en naar de menselijke werkingen van het vlees streeft? 
Wanneer het het vlees is dan is dat  lichaam dood voor God vanwege de zonde. Hij wil ons niet 
meer naar het vlees kennen, maar wil ons in Christus naar de Geest kennen, want het vlees wat we 
nu bezitten zullen we hier op aarde toch verliezen omdat er geen goed inwoont. Anders had Christus 
niet voor ons hoeven te sterven en op te staan. De vraag is dan wel of God dat lichaam dan niet kan 
gebruiken? Zeker wel, echter alleen als het zwak of klein is voor God, dus ten dienste van de Geest 
staat en daar ondergeschikt aan is.  Wanneer je jezelf daarin centraal gaat stellen en de uitingen en 
de werkingen van het vlees weer centraal stelt dan kom je met een ander evangelie, wat niet is naar 
het evangelie van Paulus. Dan wordt het Jezus en nog wat, wat de boventoon gaat voeren.


Samenvatting

- 	 De Joden zijn als natie begonnen met tekenen, zij leefden met tekenen, zij vroegen tekenen 

aan de Here Jezus Christus en zij begeerden tekenen, wat niet van de heidenen gezegd kan 
worden.


- De tekenen waren een bevestiging van Gods Woord.

- Van deze tekenen wordt gesproken in de verleden tijd en niet in de tegenwoordige of 


toekomende tijd. De apostolische gaven van de Geest hielden op na het bestaan van de 

apostelen.


- Op tongen en genezingen wordt nergens de nadruk gelegd en zij worden ook niet als de 	
beste gaven geacht.


- Zij die tekenen zoeken staan op gevaarlijke grond, want de Antichrist zal de wereld 	
bedriegen met tekenen en wonderen.


- Satan heeft kracht om te genezen en zorgt ervoor dat miljoenen op een dwaalspoor geleid

worden op weg naar de komende verdrukkingstijd.


- De Here Jezus Christus zei dat het boos en overspelig geslacht een teken begeerd.

- Op het gebed van een rechtvaardige kan ziekte genezen worden, maar het is in de huidige


bedeling niet Gods wil dat alle zieken genezen worden

-	 De gebrokenheid in deze schepping is een zuchten naar verlossing, waarin ziekte en dood 




	 zullen 	blijven, totdat Christus deze ban in Zijn komst zal opheffen en het koninkrijk Gods

 	 ten volle openbaar zal worden.

 

Slotopmerking

In mijn oriëntatie op dit onderwerp werd al snel duidelijk dat de reformatorische traditie en de 
traditioneel evangelische groeperingen dit fenomeen sterk afwijzen. Daarentegen stellen de 
charismatische groeperingen dat zij dit fenomeen juist op Bijbelse gronden uitvoeren en het als een 
vervulling zien van wat er in het laatste der dagen gebeuren zal. De Bijbelse argumenten hiervoor 
zijn echter beperkt en berusten vaak op een onjuiste of onvolledige interpretatie van Bijbelteksten. 
De eerstgenoemde groepen weerleggen deze interpretaties dan ook en beide groepen zijn van 
mening dat de tekenen ophielden, nadat het evangelie verkondigd was aan de toenmalig bekende 
wereld. Verder verwondert men zich dat juist in de laatste decennia er een opleving van dit 
verschijnsel plaatsvindt. De traditioneel evangelische groepen hebben hier een uitgesproken mening 
over en zij zien dit dan ook als één van de tekenen der tijden die verband houden met de opkomst 
van de anti-Christ.

Gelet op het bovenstaande moge het duidelijk zijn dat mijn conclusie niet anders is en er ook geen 
tekenen meer zijn zoals genezing en tongentaal die het evangelie bevestigen.

De zogenaamde hedendaagse “gaven” komen voort uit een menselijke geest, die geleid wordt door 
beleving en ervaring wat daar ook de achtergrond van mag zijn. In ieder geval is de periode van de 
tekenen afgesloten en de tekenen die we dan ook mogen verwachten zijn niet de tekenen van de 
Christus, maar van de menselijke geest, die hiermede handelt in de geest van de anti-Christ. 

Blijft over het geloof, niet in de demonstratie over de grootte of de kracht van ons geloof, maar juist 
in de ootmoed en de deemoed naar een almachtig God toe. Die God die in Zijn soevereiniteit 
beslissingen neemt waar wij mensen vaak mee worstelen en waarbij deze worsteling vaak 
voortkomt vanuit onze vleselijke natuur. Gods hoogste bedoeling is en blijft toch het behoud van de 
zondaar naar lichaam, ziel en geest, waarbij in deze bedeling het geestelijk herstel vooropstaat.

Echter God blijft altijd een God van wonderen, want Hem is niets te machtig. Hoe Hij die macht 
toont of beschikbaar stelt is in Zijn wijsheid besloten. Hiervoor zijn 3 motieven aan te geven, die 
samen een geheel vormen, nl. tot eer van Zijn Naam, tot geestelijke groei van de gelovige en tot 
stichting van de gemeente.

Geen bezit dus en geen pasklaar antwoord, maar wel onze afhankelijkheid van Hem, die het leven 
geeft en de Grote Heelmeester wil zijn in dit leven.


1Kor. 13:8; 

	 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden;

	 hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 9 Want wij 

	 kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen

	 zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden. 


Literatuurlijst

Omgaan met Jacobus 5	 	 	 	 	 	 	 A.P. van der Sande

Is lichamelijke genezing kenmerkend voor Gods werk in deze tijd.	 JB. Klein Haneveld

Handoplegging en ziekenzalving	 	 	 	 	 	 Dr. M.J. Paul

Divine healing	 	 	 	 	 	 	 	 T.J. de Ruiter




Hoeft een christen niet ziek te zijn?	 	 	 	 	 	 Ds. Koekoek

Ga nuchter om met genezingswonderen.	 	 	 	 	 Dr. A.A. Teeuw

Divine healing. Is it scriptural?	 	 	 	 	 	 Online Bijbel 

www.biblebelievers.com

www.verhoevenmarc.be

www.bijbelengeloof.com

www.gaaninhetspoorvandebijbel.nl

www.toetsalles.nl


DJ, 28/11-2009

http://www.biblebelievers.com/
http://www.verhoevenmarc.be/
http://www.bijbelengeloof.com/
http://www.gaaninhetspoorvandebijbel.nl/
http://www.toetsalles.nl/

	Gebedsgenezers?
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	Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
	We lezen nergens in de brieven van de apostelen dat Jezus onze ziekten heeft gedragen. Wel lezen we in de evangeliën dat Jezus Zich het lot van de zieken aantrok. Hij zuchtte toen Hij de doofstomme genas (Marc.7:34). Hij weende bij het graf van Lazarus(Joh.11:35) en Hij bemerkte dat er kracht van Hem uitging bij de genezing van de bloedvloeiende vrouw (Marc.5:30). Hij werd gekweld door hun kwelling en Hij had een diepe betrokkenheid met hun pijn, hun verdriet en hun onmacht om te genezen.
	Jezus zegt dit tot Zijn discipelen die niet in staat bleken de maanzieke jongen te genezen. Hij verwijt de maanzieke knaap geen ongeloof, maar hij verwijt zijn discipelen ongeloof. Met andere woorden, elke gebedsgenezer die niet in staat is te genezen treft zelf het verwijt van ongeloof, want door geloof zou hij in staat moeten zijn bergen te verzetten, dus laat staan een zieke genezen.
	Mark 9: 24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn
	ongelovigheid te hulp. Het is niet het geloof wat bepaalt of er een wonder gaat gebeuren, maar de macht van Jezus die dit bepaalt. Als de Here over het geloof spreekt dan is dat bijna altijd in verband met gerechtigheid en eeuwig behoud m.a.w. Zijn Messiasschap.
	Het laatste der dagen?

	Laten we daarom de volgende teksten eens in dit verband bezien;
	Wij zien dus dat de wereld klaargemaakt wordt voor de ontvangst van de Antichrist. Hij zal zich vertonen met alle kracht in tekenen en wonderen der leugen. Hebben we hier met het voorspel te maken en handelen deze “wonderdoeners” in de geest van de Antichrist? Teveel gelovigen zoeken “geestelijk” entertainment. Men wil iets beleven. Men wil in vervoering gebracht worden. Men wil wonderen en tekenen zien. Men zoekt het mysterie en de fabels, die het hart bevredigen. Zo wil de massa in het laatste der dagen haar godsdienst hebben met 'krachten, tekenen en wonderen en fabels'.
	Als gevolg van en als reactie op de toename van de gebedsgenezers is er de laatste decennia een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de ziekenzalving van Jac.5: 13 t/m 16. 13.

	Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.14.
	Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij
	over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren.15. En het gebed des
	geloofs zal den zieke  behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal
	hebben, het zal hem vergeven worden.16. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor
	elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.
	Wat in dit Bijbelgedeelte direct opvalt is dat degenen die in lijden zijn en degenen die goedsmoeds zijn rechtstreeks hun gesteldheid aan de Heere kenbaar mogen maken, maar dat de ernstige zieke eerst de oudsten bij zich dient te roepen.
	Waar heeft dit mee te maken en waarom kan de zieke zijn nood niet rechtstreeks aan de Heere kenbaar maken? Uit het verband blijkt dat er zonden zijn die beleden dienen te worden die er tussen de zieke en de Heere instaan. Omdat de oudsten hierbij betrokken worden kunnen dit zonde zijn die verband houden met de relatie tot Christus en de gemeente en/of haar leden. De verhouding tussen Christus, de gemeente en de zieken zijn niet zuiver en dienen beleden te worden, zodat de relatie met de gemeente, het lichaam van Christus en haar Hoofd, Christus Zelf weer hersteld kan worden. Ik denk dan zelf aan bijv.  Kor.11: 30;
	Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.31. Want indien wij
	onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.32. Maar als wij geoordeeld
	worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden
	veroordeeld worden.
	Deze teksten hebben specifiek betrekking op het houden van de maaltijd des Heeren, maar het geeft wel aan wat de gevolgen kunnen zijn als het persoonlijk geloof en het gemeenteleven niet zuiver zijn. Met andere woorden we hebben hier te maken met een belemmering die voortkomt uit de relatie met Christus en de gemeente en kan volgens mij niet algemeen toegepast worden op elke ziekte situatie in de gemeente. Het is hier de zieke die zijn ziek-zijn beleeft als gevolg van zonde in en met de gemeente en het initiatief neemt om de relatie met de gemeente zuiver te krijgen, waardoor er genezing komt. In zijn totaliteit naar lichaam, ziel en geest, waarbij de genezing van de lichamelijke component het bewijs is.
	Een 2e kanttekening is dat dit één van de oudste brieven in het OT is, geschreven door de broer van Jezus. De brief heeft zijn wortels dan ook in het OT en ademt de sfeer van het OT uit. Alle personen die genoemd worden zijn allen gelovigen uit het OT en het is dan ook een Joodse brief met een Joodse geloofsbeleving waarin door het geloof de werken centraal staan. Voor ons nu een voorbeeldbrief en straks een richtsnoer voor de Joden die in de grote verdrukking tot geloof gaan komen.
	De brief is dan ook gericht aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn en niet aan de gemeente. Geschreven aan de Joden, die tengevolge van vervolgingen door hun geloof in Christus verdreven waren uit Israël en zich elders gevestigd hadden. Daar werden gemeenten gevormd met een overgrote meerderheid van Joden, die ook de leiding in de gemeenten hadden. Trekken we dan de lijn door naar 1 Cor.12,: 1-10, een vroege brief,  dan hebben we te maken met de vroeg-christelijke gemeente, waarin de gaven van de Geest, zoals door Petrus aan de Joden beloofd in Hand.2:38 openbaar wordt. Met andere woorden we hebben hier weer te maken met het apostolisch gezag wat ophield bij het einde van het bestaan van de apostelen. Volgens mij is gebed dat samen moet gaan met zalving dus niet van toepassing op de gemeente van de Heere Jezus Christus in deze tijd, maar heeft deze regel te maken met de vroeg christelijke geloofsbeleving ten tijde van de apostelen.
	Een andere opmerking is dat hier niet gesproken wordt over handoplegging. In vele charismatische kringen wil men ziekten genezen door handoplegging. Hier staat heel duidelijk dat men de oudsten moet roepen en dat die bidden. Geen handoplegging dus en denk hierbij aan de waarschuwing van Paulus; Leg niemand haastig de handen op. (1Tim.5:22a)
	Na het wegnemen van de belemmeringen spreekt de oudste het gebed van het geloof uit over de zieke en niet met de zieke, waarvan de zalving het teken is, waarbij de oudste handelt op grond van het apostolisch gezag.
	Is daarmee alles gezegd en hoeven we wat dit betreft niets meer te verwachten? Kan God geen wonderen meer doen? Is er dan geen genezing op gebed meer?
	Laat ik hier duidelijk in zijn, ik geloof dat God in staat is mensen op grond van het gebed van een gelovige of van de gemeente te genezen, want bij God is niets onmogelijk (Mark 10:27 en Luc.1:37).
	Hebr.11:6;
	Want die tot God gaat moet geloven dat Hij is en een beloner is voor degenen die Hem
	zoeken.
	Daar zijn bewijzen van en velen zullen beamen dat God nog steeds wonderen doet, ook bij zieken, maar ik geloof dit niet op grond van een gave, of op grond van wat voor visioen of spreken van de Here dan ook. Ik geloof dat God de mens geneest naar geest, ziel en lichaam in zijn totaliteit en in een bepaalde volgorde. Als teken daarvan mogen we soms meemaken dat mensen nu in deze tijd lichamelijk genezen. Echter dat is meer uitzondering dan gewoonte.
	De tegenwoordige schepping zucht nog steeds onder de vloek van de zonde met als gevolg dat leed, verdriet, ziekte en dood bij ons leven hoort. Hoeveel moeite we daar soms zelf mee kunnen hebben. De volle verlossing komt nog als we op zullen staan en met een nieuw lichaam bekleed zullen worden. Zolang dit niet is, is elk geforceerd ingrijpen een vooruitlopen op de komst van het Koninkrijk van God. Dat is niet Gods schuld, maar onze schuld. God wil en zal ons verlossen. Eerst de geest van een mens, dat hij niet meer gebonden is aan de Satan en deze wereld. Dan onze ziel, als we van de dood het eeuwige leven ingaan en als laatste ons lichaam, als we op zullen staan bij het klinken van de bazuin.
	Dat is Gods verlossingsplan, waar we soms een wonder in mogen ervaren, als teken dat God met al diegenen is die Zijn Naam liefhebben, tot aan het einde der wereld. Dat is geen ontkenning of onderwaardering van het lichamelijke, want ook wij verlangen ernaar om met ons lichaam overkleed te worden, opdat de tragiek van ons leven verslonden wordt.
	2 Cor.5:2
	Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is,
	overkleed te worden.
	2 Cor. 5:4
	Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet
	willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden
	worde.
	Het gebed en het gemeenteleven spelen hier een essentiële rol in. Soms samen, soms apart. Maar altijd tot verheerlijking van Zijn Naam en tot stichting van de gemeente en nooit los van deze 2 gegevens. Niet bij gewoonte, maar bij wijze van uitzondering waarin God Zijn genade en Zijn almacht jegens de zieke en de gemeente bevestigd en bewijst.
	Hoe belangrijk hierin het gebed is laten onderstaande teksten zien;
	In de Galatenbrief 1: 6-10 staat een ernstige waarschuwing tegen een ander evangelie wat eigenlijk geen evangelie (goede boodschap) is. Degene die dat andere evangelie brengt, of het nu een engel is of wie dan ook, die zij vervloekt. Dat zeg niet ik, maar dat zegt de Bijbel. Zelfs twee keer staat het er. Paulus wil daar geen onduidelijkheid over hebben, want men draaide het evangelie om. De werkingen van het vlees kwamen in de plaats van de vruchten van de Geest.
	Paulus bracht namelijk het evangelie van Christus wat niet was naar het zondige menselijke vlees. Het was de boodschap van genade (de prediking van het geloof) en het was niet de boodschap van de wet (de werken in het vlees.)  In Gal. 3:3 staat:
	Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de Geest begonnen zijt, voleindigd gij nu met het vlees?
	Ik kan me voorstellen dat we moeite hebben met het lichamelijk lijden van de mens en daarmee begaan zijn. Dat we daarin meeleven en naar oplossingen zoeken is logisch, maar welke prediking gaat er dan uit van gebedsgenezing? Gaat het over de Geest waarin de Christus verheerlijkt wordt, of gaat het om de mens die zichzelf verheft en naar de menselijke werkingen van het vlees streeft? Wanneer het het vlees is dan is dat  lichaam dood voor God vanwege de zonde. Hij wil ons niet meer naar het vlees kennen, maar wil ons in Christus naar de Geest kennen, want het vlees wat we nu bezitten zullen we hier op aarde toch verliezen omdat er geen goed inwoont. Anders had Christus niet voor ons hoeven te sterven en op te staan. De vraag is dan wel of God dat lichaam dan niet kan gebruiken? Zeker wel, echter alleen als het zwak of klein is voor God, dus ten dienste van de Geest staat en daar ondergeschikt aan is.  Wanneer je jezelf daarin centraal gaat stellen en de uitingen en de werkingen van het vlees weer centraal stelt dan kom je met een ander evangelie, wat niet is naar het evangelie van Paulus. Dan wordt het Jezus en nog wat, wat de boventoon gaat voeren.
	Gelet op het bovenstaande moge het duidelijk zijn dat mijn conclusie niet anders is en er ook geen tekenen meer zijn zoals genezing en tongentaal die het evangelie bevestigen.
	De zogenaamde hedendaagse “gaven” komen voort uit een menselijke geest, die geleid wordt door beleving en ervaring wat daar ook de achtergrond van mag zijn. In ieder geval is de periode van de tekenen afgesloten en de tekenen die we dan ook mogen verwachten zijn niet de tekenen van de Christus, maar van de menselijke geest, die hiermede handelt in de geest van de anti-Christ.
	Blijft over het geloof, niet in de demonstratie over de grootte of de kracht van ons geloof, maar juist in de ootmoed en de deemoed naar een almachtig God toe. Die God die in Zijn soevereiniteit beslissingen neemt waar wij mensen vaak mee worstelen en waarbij deze worsteling vaak voortkomt vanuit onze vleselijke natuur. Gods hoogste bedoeling is en blijft toch het behoud van de zondaar naar lichaam, ziel en geest, waarbij in deze bedeling het geestelijk herstel vooropstaat.
	Echter God blijft altijd een God van wonderen, want Hem is niets te machtig. Hoe Hij die macht toont of beschikbaar stelt is in Zijn wijsheid besloten. Hiervoor zijn 3 motieven aan te geven, die samen een geheel vormen, nl. tot eer van Zijn Naam, tot geestelijke groei van de gelovige en tot stichting van de gemeente.
	Geen bezit dus en geen pasklaar antwoord, maar wel onze afhankelijkheid van Hem, die het leven geeft en de Grote Heelmeester wil zijn in dit leven.
	1Kor. 13:8;
	De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden;
	hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 9 Want wij
	kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen
	zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

