
                                WAT KUNNEN WIJ LEREN VAN DE GANZEN 

N.a.v. een telefoongesprek met iemand, die kort tevoren zijn vrouw had verloren 
het volgende: Tijdens een wandeling terwijl hij toch wat terneer gedrukt was reed 
een fietser hem voorbij en zei: ‘U moet naar boven kijken’, naar boven kijken? Ja, 
daar zag hij een koppel ganzen over vliegen! Hij dacht erover na en begreep dat de 
Heere door middel van deze fietser hem duidelijk wilde maken dat hij zich in zijn 
leven meer naar BOVEN moest richten. Het van de HEERE moest verwachten. 

Waarom moeten wij naar Boven kijken? Omdat daar IEMAND is die naar ons kijkt. 
Zijn ogen gaan door deze aarde om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen 
naar Hem uitgaan (2 Kronieken 16:9). Zijn oog ziet niet alleen de buitenkant maar 
Zijn oog ziet ook de binnenkant. De Heere ziet het als ik blij ben en Hij ziet ook mijn 
verdriet, mijn eenzaamheid, mijn teleurstelling en van alles waar ik mee bezig ben. 

           Wanneer ik U alles, alles zeg, neemt U niet alle zorg en moeite weg, 
           maar wordt het stil, heel stil in mij. U draagt mijn last en ik ben vrij! 
De verantwoording ligt niet langer bij mij, want ik heb de Heere in en voor mij! 

Als wij naar boven kijken en ganzen zien vliegen dan zien wij, dat zij vliegen in  
een V-vorm. Dat betekent, zoals velen zullen zeggen Vorst, maar als we het nu  
eens vertalen met Vertrouwen. Wij begrijpen niet altijd de wegen, die de Heere 
met Zijn kinderen gaat, maar toch mogen we Hem Vertrouwen. Er zijn momenten 
dat wij Zijn hand niet kunnen begrijpen, maar dan kunnen wij zijn hart vertrouwen! 

Dan kijken we in gedachten nog eens naar boven en dan zien wij hoe die ganzen 
samen trekken/werken door in een V-formatie te vliegen. Om de tocht te kunnen 
volbrengen communiceren zij intensief met elkaar. Wordt de voortrekker moe dan 
wordt hij of zij vervangen door iemand uit de groep. Indien een gans ziek wordt en 
niet meer in staat is om mee te vliegen dan blijven twee ganzen bij de zieke totdat 
deze is hersteld. Samen proberen ze hun groep dan vervolgens weer in te halen.  
                                      Toch nog niet zo dom hè, die ganzen? 

Zo mogen wij als gelovigen samen optrekken en ook met elkaar communiceren, 
en naar elkaar omzien. Elkaar aanmoedigen om vol te houden zoals het staat in  
Jesaja 41: 6 De een hielp de ander en zei tot zijn makker: Houdt goede moed!  
Hebr. 12:1,2a. Wij hebben een grote wolk van getuigen rondom ons en wij lopen 
met volharding de wedloop, die vóór ons ligt terwijl wij zien op Jezus, de overste 
leidsman en vol einder van het geloof, die om de vreugde die vóór Hem lag, het 
Kruis heeft verdragen. Zij zijn al aangekomen en roepen ons toe dat het de moeite 
waard is. Zo mogen ook wij in vertrouwen wandelen want Jezus loopt voor ons uit. 
Zoals de ganzen bij elkaar blijven en veilig aankomen zo wil ik allen bemoedigen 
om de band van vrede te bewaren. Wij zijn als gelovigen in de Heere Jezus aan en 
met elkaar verbonden en op weg naar het Vader huis. Zijn Shalom van Johan.


