Efeze 3:1-13. De gemeente van God was eens een geheimenis!

Efeze. 3:1-4. Paulus is de gevangene van het geheimenis.

Hij spreekt over zichzelf als een gevangene van Christus Jezus. Hij spreekt niet
over zichzelf als een slachtoffer van roddel of van het Romeinse rechts systeem.
Hij wist ook dat alle omstandigheden ten goede zouden uitwerken. Rom. 8:28.
Paulus maakte dit offer om anderen tot heerlijkheid te brengen. 2. Kor. 4:8-15.
Paulus begint in Efeze. 3:1 om deze rede en gaat er mee verder in. Efeze. 3:14.

Paulus legde nu nog eens duidelijk uit, wat er met al de gelovigen gebeurd is.
Petrus schreef dat sommige waarheden, moeilijk te begrijpen zijn. 2. Pet.3:16.
Paulus heeft al uitgelegd dat alle gelovigen een nieuwe mens zijn. Ef. 2:15.
Paulus legde ook uit dat alle gelovigen, deel uitmaken van één lichaam. 2:16.
Paulus legde uit dat heidenen die ver weg waren, dichtbij gekomen zijn. 2:17.
Paulus legde uit dat alle gelovigen medeburgers zijn van Gods Koninkrijk. 2:19.
Paulus legde uit dat alle gelovigen, de tempel van de Heere God zijn. 2:20-22.

Efeze. 3:5,6. Paulus heeft het plan van het geheimenis.

Het geheimenis was in de vorige eeuwen niet bekend. Niemand begreep ten
volle dat in Abraham alle families van de hele aarde gezegend zouden worden,
totdat Paulus het uitlegt Gen. 12:3; Gal. 3:8. Niemand begreep Jesaja toen hij
schreef dat zij als volk een licht voor de heiden volken zouden zijn om Mijn heil
te brengen tot aan het einden der aarde. Jes. 49:5,6; Hand. 13:46,47. Zelfs ook
Petrus had nadat hij toch al jaren geloofde moeilijkheden om in te zien dat de
heidenen in Gods ogen op gelijke wijze als de Joden aanvaard werden Hand 10.

Om te zeggen dat de heidenen nu in hetzelfde lichaam zijn, dan de Joden is het
zelfde als je zegt dat een melaatse bij je in huis mag wonen en ook eten. Ef.1:22.
Dat komt omdat de Heere Jezus in iedere gelovige woont. Joh. 14:20; Kol. 1:27.

Efeze. 3:7-9. Paulus predikt de onnaspeurlijke rijkdom van het geheimenis.
Paulus was ook apart gezet als dienstknecht van het evangelie van Zijn Genade
1.Kor. 15:10. De Heere Zelf, was de kracht achter zijn bediening Kol. 1:23,25,29.
Paulus was dankbaar en zag zich als de grootste van alle zondaren. 1. Tim. 1:15.

Efeze. 3:10,11. Paulus openbaart het doel van het geheimenis.
Het doel is dat Gods veelkleurige wijsheid bekend gemaakt wordt.



Ef.1:21;6:12. De gemeente bestaat niet alleen om mensen te redden ook al is
dat fantastisch Het doel is dat de Heere alle eer ontvangt voor de engelen. Ps.
148:2; Hebr.1:6. De engelen dienen de gemeente en leren ook van Gods
gemeente. Hebr.1:14.

Efeze. 3:12,13. Het voorrecht van het geheimenis.

Wij mogen vrij tot God komen en genieten van de rijkdommen van de hemel.
Heb. 4:15,16; 1.Tim. 3:13. Dat komt omdat wij één met Jezus zijn 1.Kor . 6:17.
Gelovigen waren verdrietig voor Paulus omdat hij in de gevangenis zat. Paulus
bevrijdde hen van die gedachte. Rom. 8: 18 Zijn lijden in de gevangenis keerde
ook ten goede en tot Zijn eer voor hen tegen wie Paulus getuigde. Fil. 1:12,13.



