
                          Drie kanalen van profetie


Het is belangrijk om de drie verschillende kanalen van profetie te zien in Gods Woord. Paulus 
schrijft in 1 Korinthiërs 10:32 dat wij geen struikelblok moeten vormen voor Joden en voor 
Grieken en voor de gemeente van God. Door de hele Bijbel vinden wij deze kanalen van de 
profetie: eerst de Joden en de volken, en vanaf Handelingen 2 komt de gemeente van God 
erbij. De gemeente van God was een geheimenis onder het oude verbond, schrijft Paulus aan 
de gemeente te Efeze (Ef. 3:3-7). Paulus kan dit niet bevestigen met Schriftplaatsen uit de 
Tenach, zoals over het komende Vrederijk. 


Wel is er de prachtige geschiedenis van Abraham en Zijn geliefde zoon Izak in Genesis 22. Na 
drie dagen ging Izak als de gewillige zoon van het altaar af, en de plaatsvervanger ging met de 
stukjes doorn op zijn kop op het altaar. In datzelfde hoofdstuk wordt voor het eerst de naam 
van de toekomstige bruid van Izak genoemd, namelijk Rebekka. In hoofdstuk 24 wordt de 
knecht zonder naam, een mooi type van de Heilige Geest, erop uitgestuurd om een bruid 
voor Izak te zoeken. Rebekka voldoet aan het gebed van de knecht door water voor hen te 
putten. Rebekka krijgt de geschenken van Abraham en zijn zoon, en zij besluit om te gaan. Zij 
heeft haar bruidegom nog nooit gezien, maar wel de knecht met zijn geschenken. Op het 
moment dat Izak en Rebekka elkaar ontmoeten, heeft de knecht zijn taak volbracht. Dit zien 
wij als gelovigen vervuld in Jezus, onze hemelse Bruidegom. Wij die nu de Heilige Geest 
ontvangen hebben, worden door die Geest naar Hem toe geleid (Ef. 1:13; 4:30). 


Het Joodse volk en ook de volken leven in de wereld, het domein van de satan volgens 1 
Johannes 5:19 en andere plaatsen. Paulus openbaart ons dat wij nu door het geloof verlost 
zijn uit het rijk van de satan (Kol. 1:13). De profeet Habakuk helpt ons om in hoofdstuk 1 
duidelijk te zien dat zowel de Joden als de heidenvolken zondig zijn. De beschrijving van de 
Chaldeeën toont het karakter van demonische rijken en machten (Hab. 1:5-11). Het is niet 
voor niets dat Abraham geroepen werd om het land van de Chaldeeën te verlaten (Gen. 
11:30). 


Paulus, die ooit een religieuze Jood was, openbaart ook aan ons dat wij door het geloof in de 
Heere Jezus hemelburgers zijn geworden (Fil. 3:20). Hij toont dat onze positie nu in Christus is 
en dat wij met de verheerlijkte Heer verbonden zijn (Ef. 1:1-2; 2:6). Allen die geloven zijn 
geadopteerde zonen en dochters van de Vader en mede-erfgenamen met Christus. Wij 
hebben in onze christelijke positie méér ontvangen dan Adam bezat, nog voordat hij 
zondigde. Het is onze blijvende opdracht om alle mensen die nog in dit domein van de boze 
leven te vertellen over de Heere Jezus, Die hen net zoals wij echt vrij kan maken (Gal. 1:4; 
5:1). Laten wij juist nu ons eigen hart bewaren. Het evangelie is de allersterkste kracht in dit 
domein.


PS. Dit stukje is geschreven met diepe pijn in mijn hart door de situatie in Israël. Ik ken zoveel 
broeders en zusters in Israël, in Gaza en ook onder die soldaten.



