
3. GRENZEN VOOR EEN ZIELZORGER. 
                                                            

1. Geestelijke rijpheid en ervaring. 
 

  1 Korintiërs 12:4-11; Efeze 4:11-13. 
 

De gevaren van een onvolledig of een onjuist advies zijn vele. In Israël is iemand vol-wassen, 

wanneer hij de leeftijd heeft bereikt van 30 jaar. Ook de Here Jezus begon zijn werk als 30-

jarige man. Zijn we dan niet bruikbaar voor die tijd? We lezen in Johannes 1:43a: 'Hij (Andreas) 

leidde hem (Petrus) tot de Here Jezus.'    
 

2. Geslacht. 
 

Doe zoveel mogelijk pastoraat met hetzelfde ge-

slacht. Dit geldt vooral voor hen, die jong of onge-

huwd zijn. Ga zonodig samen naar iemand toe!         
 

3. Menselijke liefde. 
 

Menselijke liefde uit zich vaak in medelijden. Het gevaar is, dat er dan een geestelijke of 

zelfs een vleselijke band ontstaat. Menige ziel is daardoor zelf in de zorg terechtgekomen, 

maar dat is wel iets anders dan zielzorg. Bidden met handoplegging, iemands hand vasthouden, 

iemand omarmen o.i.d. kan gevaar opleveren. We moeten daarom zowel innerlijk als uiterlijk de 

nodige afstand inbouwen. Laat je daarnaast niet leiden door situaties, waarin mensen leven. Het 

gaat er om, dat we mensen helpen door de liefde van Jezus Christus en niet uit medelijden. Niet 

vanuit verontwaardiging, maar vanuit een innerlijke bewogenheid.     
 

4. Menselijk kennen. 
 

De mens is beperkt tot het waarneembare, zoals gedrag, mimiek of woorden. Zie 1 Samuël 

16:7. We kunnen nooit het hart, het verleden, het heden of erfelijke belasting van mensen 

doorgronden. Onze intuïtie, ervaringen of psychologische kennis zijn zeker niet voldoende. Vaak 

zijn ze zelfs misleidend en gevaarlijk. Altijd hebben we de Heilige Geest nodig om aan te geven 

wat de wortel en de omvang van het probleem is.      
 

5. Menselijk kunnen. 
 

Wek nooit de gedachte bij een ander, dat jij degene bent die kan helpen. Alleen Jezus 

Christus kan vergeven, bevrijden, helen en helpen. Citaat br. T. Dikkes: 'Het enige medicijn 

voor deze zieke wereld is het evangelie van Jezus Christus.' We moeten leren om iemand bij de 

Here Jezus te brengen en hem daar te laten. Dat kunnen we duidelijk lezen we in Matteüs 9:1-

2. Zet anderen daarom nooit onder druk, ook al bedoelen we het goed. Dat heeft geen enkele zin, 

want vaak zijn de gevolgen hiervan groter dan het probleem zelf. Natuurlijk mag je mensen wel 

wijzen op de ernst van bepaalde zaken.  
 

  Hebreeën 3:7-15; Lucas 19:5 en Jeremia 17:5-7. 
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