
Goede werken

Dit is een lastig onderwerp. Katholieken en protestanten staan hier vaak 
tegenover elkaar en dat heeft te maken met de ->rechtvaardigingsleer. Welke is 
de rol van goede werken? Volgens het katholicisme zijn goede werken een 
plicht en bewerkt (mede) de verlossing. Hierin komt het verschil naar voren met 
protestanten. Protestanten belijden het ‘sola fide’, wat betekent ‘door het geloof 
alleen’. Dat betekent dat een mens alleen gered zal worden door zijn geloof te 
stellen op Jezus Christus die voor Hem gestorven is en zich door Zijn dood en 
opstanding met God heeft verzoend. Dat betekent niet dat protestanten geen 
goede werken kennen of zouden willen doen, zeker wel. De drijf tot goede 
werken hebben zij echter omdat zij kind van God geworden zijn, door de 
genade. Hun werken komen voort uit hun toewijding aan Christus. 

Goede werken doen is vaak een algemene zaak geworden. Er zijn naast 
christenen nogal wat clubs en stichtingen die zich bezig houden met een 
bepaalde vorm van goedheid voor de medemens. Soms is dat idealistisch, 
humanistisch en dus ook christelijk gemotiveerd. Ik zelf heb wat aarzeling bij 
dat laatste, natuurlijk is er niets op tegen om goed te doen aan onze medemens 
in algemene zin. Toch geloof ik dat Gods Woord ons leert om vooral goed te 
doen aan onze geloofsgenoten. 

Er liep een scheidslijn tussen Gods volk Israël en de andere volken. 
Zogenaamde proselieten, bekeerlingen uit die heidenvolken konden in Gods 
volk worden opgenomen, de regelgeving, dus ook de onderlinge zorg was voor 
hen goed geregeld, mits zij geen afgoden dienaars zouden zijn. Wanneer de 
Heere Jezus de komst van het koninkrijk aankondigt en Zijn discipelen erop uit 
stuurt gebied Hij hen niet naar andere volken te gaan (Mattheüs 10:5). Die 
terughoudendheid zien we ook bij de ontmoeting met de vrouw uit Samaria. 

Wanneer de nieuwe tijd van de gemeente aanbreekt lezen we in Handelingen 
5:32 dat de broeders en zusters alles wat ze hadden gemeenschappelijk deelden. 
Die totale toewijding aan elkaar was positief opvallend. Zoals het volk Israël 



onderscheiden was van de andere volken, zo moet de gemeente dat ook zijn in 
onderlingen zorg en verantwoordelijkheid. Later schrijft Paulus “Laten we dus, 
in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze 
geloofsgenoten” (Galaten 6:10).

Het onderscheidende van christenen is niet dat zij goed doen aan anderen, zulke 
mensen en organisaties zijn er veel, maar het wezenlijk onderscheidende is hun 
onderlinge verhouding en zorg voor elkaar, dat viel op. “zij loofden God en 
vonden genade bij heel het volk” (Hand. 2:47).


