
Witte troon

Niemand wordt blij wanneer hij over de komende oordelen moet nadenken. Oordelen immers zijn 
straffen die door God aan mensen worden opgelegd vanwege hun zondig gedrag en hun zondige 
aard. We zijn ->zondaren en we doen zonden. Weinig besef is er dat er verschillende oordelen zijn 
voor verschillende categorieën en op verschillende tijden met uiteraard ook een verschillend doel.

a) Golgotha, Gods oordeel voor zondaren werd plaatsvervangend door Christus gedragen. 
Iedereen die in Hem geloofd en Jezus als Heer en Heiland heeft aangenomen is vrij van oordeel.

b) Dan is er een oordeel over de werken die gelovigen mensen doen ->Rechterstoel van 
Christus. Daarbij gaat het niet om het eeuwig behoud, maar om het ontvangen van loon, dan 
wel het lijden van schade (1Corinthiërs 3:11-15). Dit betreft dus de gemeente nadat zij is 
opgenomen van de aarde ->Opname

c) Bij het begin van het 1000 jarig rijk, wanneer Jezus terugkomt, vindt er een oordeel plaats over 
de volken (Mattheüs 25:31, 32). Dit oordeel vindt plaats in het dal van ->Josafat (Joël 3:12)

d) Wanneer Jezus terugkomt zal ook Israël geoordeeld worden (Ezechiël 20:33-35). Een deel van 
het volk zal het beloofde land mogen bevolken, een ander deel zal in de landen van de 
buurvolken mogen verblijven (Ezechiël 20:38)

e) Als laatste is daar het oordeel voor de witte troon. In Handelingen 17:31 lezen we: ‘omdat Hij 
een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die 
Hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de 
doden te doen opstaan’. In Openbaring 20:11 wordt deze dag van oordeel beschreven. Alle 
mensen  [met uitzondering van hen die opgenomen zijn, dat is de -> eerste opstanding 
(Openbaring 20:5)] zullen voor die troon geplaatst worden en het vreselijke oordeel ondergaan.  
Er blijkt een hemelse boekhouding te zijn want de boeken zullen worden geopend, ook het 
->boek des levens.  Op grond van hetgeen blijkt uit die boeken zullen de mensen geoordeeld 
worden en geworpen worden in de ->poel van vuur. Dat is de tweede dood (Openbaring 21:8; 
20:6 ,14)
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