
Dal van Josafat


Geografisch vinden we het Dal van Josafat of ook wel Kidron-vallei genoemd aan de oostkant van 
Jeruzalem, tussen de Olijfberg en de Tempelberg, ter hoogte van de gouden poort. Op dit moment 
ligt daar een beroemde begraafplaats. De meeste bezoekers van het tegenwoordige Israël kennen die 
plaats waar vooral rijke joden vanuit de hele wereld worden begraven.


De naam Dal van Josafat is ontleend aan Joël 3:2, daar lezen we: ‘zal Ik alle heidenvolken 
bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak 
voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid 
hebben. Mijn land hebben zij verdeeld’. 


en Joël 3:12: ‘Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want 
daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!’


Josafat betekent: Jahweh richt; Jahweh is rechter;


In 2 Kronieken 20:16-26 wordt een gebeurtenis beschreven waaraan het dal mogelijk zijn naam te 
danken heeft. Josafat was een koning van Juda. We lezen van de nederlaag van verzamelde volken  
die tegen Juda strijd voerden, maar door tussenkomst van God zelf vernietigd werden. Een 
voorafschaduwing van de toekomstige eindstrijd wanneer de volkeren van de aarde zullen trekken, 
maar hetzelfde lot zullen ondergaan.


Zinnebeeldig?

De naam ‘dal van Josafat’ kan ook een zinnebeeldige dus niet letterlijk te nemen benaming zijn, 
vers 14 zou daarop wijzen.  Daar wordt gesproken van ‘het dal van de dorsslede’.

Joel 3:14 ‘Menigten, menigten in het dal des dorsslede; want de dag van de  HEERE is nabij, in 
het dal des dorsslede’.


Armageddon?

In Openbaring 16:14-16 lezen we eveneens van die eindstrijd: 

‘Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen 
van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de 
almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, 
zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de 
plaats die in het Hebreeuws ->Armageddon wordt genoemd.

Dit wijst naar de stad Megiddo, soms wordt naar deze plek verwezen wanneer het gaat om de strijd 
in het ‘dal van Josafat’. Het is lastig om hier het laatste woord over te spreken. Een verklaring zou 
kunnen zijn dat Armageddon verwijst naar de plaats waar de verzamelde legers bijeenkomen, 
terwijl het ‘dal van Josafat’ de locatie is waar de feitelijke strijd zal plaatsvinden.



