31 maart

“uit alle volk en stammen en natién en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met
palmtakken in hun handen”

Openbaring 7:9

Wat een schare zal dat zijn, uit alle delen van de wereld, alle talen, alle culturen zullen er zijn die voor de troon van God
en van het Lam zullen staan. We moeten deze enorme massa mensen duidelijk onderscheiden van de
honderdvierenveertigduizend en wel om duidelijke redenen. Allereerst geeft het woord ‘daarna’ een duidelijke overgang
aan naar een nieuw gezicht. Ook lezen we dat niemand deze schare kon tellen, dat is heel anders dan het specifieke
aantal verzegelden uit de stammen van Israél. De honderdvierenveertigduizend zijn onbereikbaar voor de macht van de
antichrist, ze zijn verzegeld en daarmee door God zelf beschermd. Deze groep, die niemand tellen kan, is ook buiten het
bereik van de antichrist. In dit geval omdat ze al in de hemel zijn, voor de troon van God en voor het Lam.

Deze mensen dragen witte gewaden. Het Griekse woord duidt op een lang gewaad en is hetzelfde als het gewaad dat
gedragen wordt door de martelaren die we in Openbaring 6:9-11 zagen. De martelaren daar moesten nog even wachten
totdat het getal vol zou zijn (Opb. 6:11). Gedurende de periode van zeven jaar, of misschien zelfs (maar?) de helft
daarvan, drieéneenhalf jaar, zullen nog velen door de hondervierenveertigduizend evangelisten uit Israél overtuigd
worden en kiezen voor geloof en gehoorzaamheid aan de Here Jezus. Dat zal wel het martelaarschap met zich mee
brengen.

De groep martelaren uit hoofdstuk zes groeit tijdens de Grote Verdrukking door, tot de schare die niemand kan tellen.
Wat een genade en een heil voor al die mensen. Op de valreep, maar toch, gered!

Witte gewaden wijzen ook op heiligheid en zijn gereserveerd voor de Here Jezus, de engelen en de verheerlijkte
gemeente (Matthetis 28:3; Marcus 16:5; Openbaring 19:8,14). Daarom maken christenen vandaag al zoveel ernst met hun
toewijding aan de Here Jezus. Zonder heiliging zal niemand de Here zien.



