
31 januari
“Zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking”
Openbaring 3:10

We moeten bij het lezen van dit dagboekje niet vergeten dat we hier ook inzicht willen ontvangen in de betekenis van het 
hele boek Openbaring. Hier lopen we tegen een belangrijke sleuteltekst aan, waaruit enorme bemoediging geput mag 
worden. De Bijbel leert ons dat er een periode gaat komen, waarin de antichrist een schrikbewind zal voeren. De Here 
Jezus zelf spreekt over de ‘Grote Verdrukking’. Er worden in de Bijbel nog andere termen gebruikt, zoals de ‘dag des 
Heren’, of ‘Jacobs benauwdheid’ en hier dus ‘ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal’. Feitelijk is het 
overgrote gedeelte van het boek Openbaring besteed aan de beschrijving wat er allemaal in die (relatief zeer korte) 
periode zal gebeuren en dat is verschrikkelijk. 

Op deze plaats willen we daar niet op vooruit lopen. Wel sluiten we alvast dat geweldige in ons hart, dat we voor die 
vreselijke tijd met al haar verschrikkingen bewaard zullen worden. Dat betekent niet dat we in het hier en nu geen lijden 
of moeite zouden kennen. We weten maar al te zeer hoe lijden ons kan aangrijpen en naast fysiek lijden door ziekte en 
moeite zullen gelovigen dikwijls ook om Christus’ wil lijden. De Here Jezus heeft ons dat op verschillende plaatsen 
verteld. Het moet ons dan ook niet overvallen. 

Kruisdragen hoort bij een leven van navolging van de Heer. Soms wordt anders geleerd en wil men ons doen geloven, 
dat navolging succes en voorspoed brengt, niets is minder waar. Wat we wel hebben is de belofte van de Heer, Hij is met 
ons, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hier lezen we nader van die voleinding en hoe dat gaan zal. Dan 
komt de geweldige troost dat zij die de Heer verwachten, bewaard blijven voor de ure der verzoeking die komen zal. 
Hoe is dat eigenlijk met ons? Verwachten wij de Heer?


