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“De genade van de Here Jezus zij met allen”
Openbaring 22:21

De laatste zin van het boek Openbaring, tegelijk de laatste zin van de Bijbel. Het boek Genesis schetste ons het begin van 
Gods plan en liet ons het faillissement van de mens zien. Vanaf dat ogenblik heeft de Here God zich ingezet om de 
verloren mens te zoeken en te redden. Dat was een strijd zo heftig dat de Here God zelfs Zijn eigen Zoon in het strijdperk 
heeft gezonden. Lijden en verdriet heeft de  mens duizenden jaren lang gevangen gehouden.

Het laatste Bijbelboek leerde ons wat weldra geschieden moet. Het is de ontknoping, de Openbaring van de droeve 
wereldgeschiedenis. Satan heeft zich tot het uiterste ingespannen om Gods plan te hinderen. Satan creëerde zijn 
koninkrijk met zijn koning en zijn godsdienst als tegenhanger van onze God. We hebben het allemaal gelezen en gezien. 
De demonische en onreine macht leek niet te stuiten. Er werden zegels verbroken, bazuinen geblazen en schalen 
leeggegoten. 

Vervolgens werd openbaar dat, ondanks de helse macht van satan, de macht van onze God en Heiland Jezus Christus  
groter is. De oordelen kwamen over alles en ieder die tegen God rebelleerde. Ze zijn uitvoerig als ernstige 
waarschuwingen beschreven in dit laatste Bijbelboek. Nu bij deze laatste zin blijkt alles tot rust te zijn gekomen, alles is 
hersteld en alles mooi en gaaf. De eerste dingen, zoals we ook gelezen hebben, zijn voorbij, wat blijft is de genade.

Maar wat is genade? Ten diepste heeft het woord de betekenis dat het hart, ons wezenlijk zelf, wordt opgetild, verheugd 
en volkomen vrede vindt. De genade die hier wordt aangeboden is diepe innerlijke allesomvattende vrede. De 
hunkering in alle mensen aanwezig krijgt zijn vervulling.

Het is de genade van de Here Jezus! De Here Jezus geeft ons vergeving van zonde, verzoening van schuld en het 
eeuwige leven. Er is niets dat ons hart meer en blijvender vreugde geeft dan die genade. Deze genade wordt aan alle 
mensen aangeboden, waarbij we moeten beseffen dat het vrije genade is. Er hoeft niets door ons gedaan te worden, wij 
hoeven geen prijs te betalen of werk te verzetten. De genade ankert in het door de Here Jezus volbrachte werk en is er 
voor ieder die gelooft.

Moge de genade van de Here Jezus zijn met ieder die dit leest, nu al, totdat Hij gekomen zal zijn. Hij komt spoedig, 
Maranatha, halleluja!
Amen.


