
31 augustus
“En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn  dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden 
klein en groot!”.
Openbaring 19:5

Een stem kwam uit de troon. We zullen het straks allemaal meemaken, ergens tussen die enorme verzameling van 
mensen zullen we ons plekje innemen. Dat is om stil van te worden. Toch is dat niet de bedoeling. De bedoeling is dat we 
onze God zullen loven. Een stem van uit de troon roept ons daartoe op. We horen dezelfde bevelen in de Psalmen, 
bijvoorbeeld in Psalm 103:20, 21,22. In Psalm 134:1 en in nog vele anderen. Wiens stem horen we daar? De tekst maakt 
dat niet direct duidelijk. Sommige verklaarders denken aan de stem van de Here God, wat toch niet echt waarschijnlijk 
is. Hij is gezeten op de troon, dan had er ook iets moeten staan als “Looft Mij”. Het is echter een opdracht die door een 
andere persoon gegeven wordt en die ons oproept God te eren. Mogelijk moeten we denken aan de Here Jezus. Hij is het 
die ons tot de Vader brengt, zou dat niet zijn om de Vader te eren en verheerlijken? 

Een andere mogelijkheid wijst in de richting van een engel, die zijn ruim aanwezig. We kunnen hier niet afdoende over 
besluiten, maar is dat erg? We willen zo dikwijls dingen weten die ons niet gegeven zijn. Onze nieuwsgierigheid 
prikkelt, maar waarom nemen we geen genoegen met het geweldige vooruitzicht dat we straks daar ons plekje mogen 
innemen. Dan zullen we ongetwijfeld opstaan om niet langer op de grond te liggen maar staande en uit volle borst, 
wellicht huppelend en juichend, lof en eer te brengen aan Hem die op de troon is gezeten. 

Laten we hierbij letten op de verschillende groepen die genoemd worden: Allereerst Zijn dienstknechten vervolgens, ‘en 
gij, die Hem vreest’. Wij zijn Zijn dienstknechten, wij verkondigen het evangelie van onze Heer en werken mee aan de 
uitbouw en opbouw van Zijn gemeente. Daarnaast zijn er die Hem vrezen, kleinen en groten. Dit gedeelte wijst op Psalm 
115:13. Daar lezen we over de zegen van de Here God voor wie Hem vrezen, de kleinen en de groten. Het zal een 
fantastisch gebeuren zijn en de Here God zal zich, met respect gezegd verheugen in de lof en eer die we Hem zullen 
brengen. Ziet u daar, net als ik, met verlangen naar uit?


