
30 september
“om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van 
paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten”
Openbaring 19:18

De engel voor de zon richt zich met zijn oproep niet tot de volken maar tot de vogels. De grote maaltijd is aanstaande, 
hoe vreselijk zal het worden? De maaltijd staat symbool voor een vreselijk oordeel. Het is natuurlijk niet zoals in de 
bekende thriller ‘The Birds’ van Alfred Hitchcock. Daar komen de vogels dreigend, om aanvallen op mensen uit te 
voeren. Hier komen de vogels om zich te goed te doen aan de lijken en kadavers van de slachtoffers die vallen in de 
laatste en grote strijd. In Openbaring 14 lazen we al van het vertreden van de persbak, waarbij het bloed tot 1600 stadiën 
ver reikte, dat is ongeveer 300 kilometer. Het bloed zal staan tot aan de tomen der paarden. Heel Israël zal tot een 
afschuwelijke bloedplas worden. 

In Ezechiël 39:12 lezen we dat het zeven maanden zal duren voordat de lijken begraven zijn en het land gereinigd is.Het 
is niet voor te stellen hoe verschrikkelijk het zal zijn, wat we wel zien is de gelijkheid in het oordeel voor alle mensen. 
Koningen, oversten over duizend, ruiters, vrijen en slaven, kleinen en groten. Niemand ontkomt in die tijd aan de 
verschrikking van dat grote oordeel, het treden van de persbak van de wijn der gramschap van de Here God. Ook de 
profeet Jeremia had al over deze komende verschrikking geprofeteerd. In Jeremia 12:9 bijvoorbeeld lezen we: “De 
roofvogels komen er van alle kanten op af. Gaat heen, verzamelt al het gedierte des velds, doet het komen om te eten!” 
Soortgelijke woorden lezen we ook in Ezechiël 39:17. De Bijbelse voorzeggingen beloven niet enkel heil, maar het oordeel 
is een zeker zo vaak voorkomend element.

De lichamen zullen blijven liggen waar ze vallen. De troepen zullen geen gelegenheid hebben hun gesneuvelden mee te 
nemen. Er zullen geen troepen overblijven, allen zullen vallen in de brutale oorlog tegen de Here God en Zijn Messias. 
Hoe vreselijk ook, deze oorlog is inleiding tot vrede en het Messiaanse rijk dat komen gaat.


