30 oktober

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de
zee was niet meer.”

Openbaring 21:1

Johannes ziet een nieuwe hemel. De Bijbel verwijst meer dan vijthonderd keer naar de hemel. Het is wel zo dat er dan
onderscheiden wordt tussen drie hemelen (2 Corinthe 12:2).

De eerste hemel is de atmosfeer die we om de aarde kennen, zeg maar waar de vogels vliegen.

De tweede hemel is de ruimte of het heelal, daar vliegen de satellieten. Daar zijn 0ok, veel verder weg, de anderen
hemellichamen opgehangen. Dat is de interplanetaire ruimte.

De derde hemel is de woonplaats van God. Het is heel voor de hand liggend, zeker wanneer je deze dingen zo
overdenkt, te stellen dat de hemel een plek is. Die plek of plaats kan dan wel heel uitgestrekt zijn, zoals de tweede hemel,
het heelal is, het blijft echter een plek, plaats of vaste begrensde ruimte.

De hemel is dus niet een spiritueel gedacht iets. Soms stellen mensen dat de hemel alleen iets in onze gedachten is. Het is
een reéle werkelijkheid. Zelfs de hemel waar de Here God troont moet als een werkelijke plek worden voorgesteld. Voor
ons misschien onbereikbaar, maar anderzijds voor de engelen en voor de Here Jezus is het een eenvoudig te passeren
barriere. De gelovigen zullen daar, door wat we de opname van de gemeente noemen, in een oogwenk naar toegebracht
worden.

Nu ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wellicht moeten we denken in de termen, zoals zojuist
omschreven. De aarde en daarom heen drie hemelen. Het is echter wel allemaal nieuw. Niet gerenoveerd,
schoongemaakt of op een andere manier opgeknapt. Het is nieuw! De oude hemel en aarde waren immers voorbij
gegaan. Er is wel iets verbazingwekkends, Johannes noemt het direct, de zee was niet meer. Soms wordt gesteld dat met
de zee de woelige volken bedoeld worden. Dat zou kunnen. Maar gezien het geheel van de beschrijving lijkt het mij
meer voor de hand liggend gewoon te bedenken dat de nieuwe hemel en aarde geen zee kent. Er zal wel water zijn, dat
lezen we verderop. De rivier met het water des levens.






