
30 november
“En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen 
Hem vereren”
Openbaring 22:3

Er wordt veel gevloekt in onze wereld. Het taalgebruik is verruwd. Zelfs wanneer je naar gewone tv programma’s kijkt 
kun je onaangenaam gekwetst worden door grof taalgebruik. De geest van de antichrist gaat rond, de antichrist zelf 
wordt ook gekenmerkt door zijn lasterlijk taalgebruik (Openbaring 13:6). Wat is dat eigenlijk? Wie zich vervloekt vraagt 
eigenlijk of hij er niet meer hoeft te zijn en God hem wegrukt en de dood inwerpt. Veel minder mensen realiseren zich de 
draagwijdte van hun grof taalgebruik. 

We zeggen ook wel eens, bij het passen van nieuwe kleding, dat iets vloekt. Twee kleuren passen bijvoorbeeld helemaal 
niet bij elkaar. Eén van beide wordt weer teruggehangen. Het één past niet bij het ander. In onze wereld zien we veel 
dingen die eigenlijk niet samen kunnen. Dingen die vloeken, elkaar uitsluiten, niet bij elkaar horen, maar toch beide op 
aarde bestaan. De zonde met alle onheilige zaken die daarbij horen heeft ingebroken in Gods schepping die eens zo 
mooi, rein en heilig was. Straks komt het moment dat de onreine en onheilige zaken verdwenen zullen zijn. Dingen die 
niet passen in de wereld van God zullen we in die nieuwe wereld en die nieuwe stad niet meer aantreffen.

Dat is die andere toekomstige wereld. Maar hoe zit het in onze wereld? Ons eigen wereldje bedoel ik. Laten wij dingen 
toe die eigenlijk niet passen bij een gelovige? Brengen onze voeten ons waar we niet kunnen gaan? Tasten onze handen 
wat ze niet zouden moeten aanraken. Laten we onze ogen gaan langs zaken die we niet zouden moeten bekijken? Passen 
de dingen waar wij soms mee bezig zijn wel bij de sfeer en de heiligheid van God en die Hij ook van ons vraagt?

Er is veel dat onrein is maar daar zal straks, daar waar de troon van God is opgesteld, geen plaats meer voor zijn. Het is 
opmerkelijk dat de mededeling dat er niets vervloekts meer zal zijn geschreven staat naast de mededeling dat Zijn 
dienstknechten Hem zullen vereren. Betekent dat niet dat we ook nu al met een heilige en reine levenswandel God 
moeten verheerlijken? 


