30 mei

“En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw.
En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht”

Openbaring 13:2

We luisterden al eerder naar profetieén van de profeet Daniél. We krijgen het gevoel dat Johannes dat ook gedaan heeft,
zo nauwkeurig komt zijn beschrijving overeen met de dingen die ook Daniél heeft gezien en beschreven. We zien een
luipaard, een beer en een leeuw. Dieren die in het land van de Bijbel zeer bekend waren. Deze dieren hebben een
karakter. Een leeuw is een heel ander dier dan een luipaard, zo is een luipaard weer een heel ander dier dan een beer. Die
verschillende karakters laten als het ware iets zien van de karakters van bepaalde koninkrijken. De leeuw is koninklijk en
buitengewoon sterk. Daarmee wordt het karakter van het koninkrijk van Nebukadnezar beschreven, Babylon. Het
daarop volgende koninkrijk, dat van de Meden en de Perzen was zogezegd veel lomper en wreder. Dat zien we
uitgebeeld in de beer. Een luipaard is razendsnel, dat is de zeer passende beschrijving van het rijk van Alexander de
Grote. In heel korte tijd wist deze machthebber bijna heel de wereld te veroveren. Johannes somt de dieren in
omgekeerde volgorde op, tegengesteld aan de volgorde zoals we die in Daniél lezen. Dat laat zich eenvoudig verklaren,
hij staat historisch gezien aan de andere kant. Daniél stond ervoor, Johannes stond na al die gebeurtenissen. Ook hier
weer een opmerkelijke situatie die pleit voor de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de Schrift.

Wanneer we nu goed lezen blijken aan het beest deze drie karakters toegeschreven te worden. Sterk, lomp en wreed en
snel. Hier zien we waar de mogelijkheden van de mens uiteindelijk toe leiden. Al de kennis, al de ervaring van het
verleden bundelen zich samen in één groot machtscentrum. Langzaam komen de contouren van Babel en de belangen
van de torenbouwers weer in beeld. Eén van zin en één van streven, maar godslasterlijk tot op het bot. Helaas, ik kan de
samenleving om mij heen niet anders waarderen, dan als een samenleving die hard op weg is de hier in Openbaring 13
beschreven vorm aan te nemen. We leven in ernstige tijden. Maar en dat is goed te beseffen, al de pogingen van satan tot
totale machtsovername zijn mislukt.



