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“En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam” 
Openbaring 15:3

Wat een koor en wat een gejubel zal dat zijn. We moeten goed onderscheiden, de gemeente was al veel eerder 
opgenomen naar het Vaderhuis. We schreven daarover toen we de dingen in Openbaring 4 overdachten. Vanaf dat 
moment gaat het in het laatste Bijbelboek om Israël. We zagen de 144.000, uit iedere stam 12.000. We hoorden de twee 
getuigen die als de oudtestamentische profeten optraden. Heel de sfeer is die van het oude testament. Er werd om wraak 
geroepen tot God voor de vervolgers, in plaats van voorbede voor hen te doen, zoals dat van ons verwacht wordt. Deze 
laatste fase is de periode die Daniël in de zeventigste week aankondigde (Daniël 9:27). We schreven over de dag van 
Jacobs benauwdheid. Nu zien we de overwinnaars voor de glazen zee en zij zingen het lied van Mozes. Ook dat sluit 
weer aan bij onze uitleg. 

Mozes kennen we als de man van de uittocht uit Egypte, na de doortocht door de Schelfzee stond hij aan het strand en 
zong het lied van overwinning. De farao en het leger van Egypte was in de zee ten onder gegaan, die gebeurtenis staat 
symbool voor wat we hier in de Openbaring van Johannes lezen. Zij die het teken weigerden en niet konden kopen of 
verkopen aan wie alle bestaansvoorwaarden onthouden waren, zij zijn het die blijven bestaan. Zij die doodgemarteld 
werden staan daar als levend en juichen. 

Wanneer we de woorden van de Here Jezus in gedachten nemen, begrijpen we ineens de betekenis veel beter: Veler 
eersten zullen de laatste wezen. Het volk was de eerste, maar toch sluiten ze hier pas als laatste aan bij de kring die 
behouden wordt. Niettemin een machtig gejubel net als Mozes en uiteindelijk gaat het allemaal om het Lam. Het is het 
Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Om die dingen is het uiteindelijk allemaal te doen. De zonde wordt 
weggenomen, glorie aan God.


