
30 januari
“Ik weet uw werken”
Openbaring 3:8

De werken van de gemeente Sardes spraken niet tot de verbeelding. Wat zo hoopvol begonnen was, werd niet 
afgemaakt, het was vooral ‘leven’ dat ontbrak. Nu kijkt de Heer der gemeente naar de broeders en zusters te Filadelfia, 
daarbij stelt Hij zich aan hen voor als degene die de sleutel Davids heeft. Het is voor deze broeders en zusters dat de 
Here Jezus de deur opent. Is de gemeente Filadelfia dan zo indrukwekkend? We lezen dat ze kleine kracht heeft. Niet 
imponerend, niet een ‘naam’ zoals Sardes die had. Wat was dan hun sterkte, waarin vielen ze dan zo positief op? “Gij 
hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend”. Terugdenkend aan de reformatie, aan de Sardes periode, dat 
begon geweldig, het sola scriptura klonk helder. Helaas weten we dat veel van die kerken deze spreuk hebben 
losgelaten. Aan theologische faculteiten en seminaria wordt soms zeer verregaande Bijbelkritiek onderwezen. We horen 
zelfs dat er dominees op de kansel staan die persé ontkennen dat God er is. Atheïsme krijgt alle ruimte. Zo niet in 
Filadelfia, daar heeft men het woord bewaard. Niet star of dogmatisch, het woord leeft en dat uit zich daardoor dat ook 
de naam van de Here Jezus niet werd verloochend. 

We schreven gisteren, dat het hebben van een naam te maken heeft met het hebben van een reputatie. Wanneer we het 
woord van de Heer onderwerpen aan onze inzichten, zoals dat in de Bijbelkritiek heel gewoon is en als dan onze 
inzichten het winnen van wat er geschreven staat, dan knagen we aan de reputatie van de Heer. Zijn Woord is dan niet 
Zijn woord, maar een woord van mensen. Maar daarmee verliest de gemeente haar kracht. Filadelfia heeft kracht, naar 
de mens lijkt dat niet zo veel en invloedrijk, maar de Heer geeft hen een geopende deur. Misschien moeten we denken 
aan de grote zendingsbewegingen, die dikwijls buiten de kerken om geweldige zegen brachten. Laten ook wij het woord 
vasthouden, niet bekritiseren, dan zal het tot zegen worden.


