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“En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij 
zeiden: Amen, halleluja!”.
Openbaring 19:4

Het is lange tijd stil geweest rond de vierentwintig oudsten en de vier dieren. Over de oudsten werd in Openbaring 11:16 
voor het laatst geschreven. Daar zagen we dat zij zich voor God neerwierpen en Hem aanbaden. De aanbidding betrof 
daar het koningschap, dat God op Zich genomen had. We legden al eerder uit, dat met deze vierentwintig oudsten de 
gelovigen van het Oude- en het Nieuwe Testament bedoeld zijn.

De vier dieren kwamen we op meerdere plaatsen in het laatste Bijbelboek tegen, zij zijn zeer actief betrokken bij de 
oordelen die over de aarde zullen komen. Zij gaven aan de engelen de gouden schalen vol van de gramschap van God 
(Openbaring 15:7). De oudsten en de dieren, wierpen zich neder. Feitelijk lieten ze zich plat op de grond vallen. Dat is 
teken van absolute onderwerping, daarin komt het oneindige verschil tussen God en schepsel tot uitdrukking. God is de 
grote en heilige, de totaal Andere. Vandaag ervaar ik nog wel eens iets anders, niet het besef van dat enorme verschil 
tussen ons en onze Heilige God. Tijdens onze bidstonden hangen we onderuit gezakt in een stoel, geeuwen uitvoerig. 
Ook een nonchalante houding komt steeds meer in zwang. Natuurlijk weet ik wel dat de gebeden met de pet op of de 
theedoek in de hand vaak heel intens en oprecht waren. Toch zouden we in ons gebedsleven absoluut moeten rekenen 
met de heiligheid van de Here onze God. Hij op de troon, het is al heel eervol dat we plat op de grond voor Hem mogen 
neervallen.

De engelen en de dieren roepen: Amen, halleluja. Over de betekenis van het woord halleluja schreven we al. Wat 
betekent nu eigenlijk dat woordje ‘amen’, dat het einde van onze gebeden markeert? Eigenlijk is het gewoon een 
instemming met. Amen, ja, zo is het! Zo zie ik het ook, daar ben ik helemaal mee eens. Dus niet de luidop sprekende 
bidder moet amen zeggen, maar zij die in stilte meebaden. En niet de dominee op de preekstoel moet amen zeggen, maar 
de hoorder van het woord van God. Zo is het, daar stem ik helemaal mee in. Dit amen, bij de rook van de oordelen over 
Babylon laat de instemming zien met Gods oordelen. Die zijn inderdaad ook goed en waarachtig. Amen.


