30 april
“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalthonderd zestig dagen lang”
Openbaring 11:3

We ontmoeten twee bijzondere personen, die in de al aangegeven periode van tweeénveertig maanden of drieénhalf jaar
een opmerkelijke carriere hebben. Wie zijn deze mannen, wat is hun taak? We zullen proberen daar zicht op te krijgen.
De Here God bemoeit zich in deze tijd op bijzondere wijze met Zijn volk, in het bijzonder met hen die in geloof en
gehoorzaamheid tot Hem komen. Maar op wat voor manier gebeurt dat? We zullen hen verderop in het boek
Openbaring nog tegenkomen, op wondere wijze beschermd door God.

De andere Joden of beter Israélieten, die niet tot oprecht geloof in de Here God zijn gekomen, omdat zij het getuigenis
van deze twee giganten in de wind slaan, staat een vreselijke tijd te wachten. Hier zien we twee mannen uit dit verkozen
volk. Zij vervullen in de bekering van de Joden, die door de Here God dus bewaard zullen worden, een opmerkelijke rol.
Twee machtige getuigen verschijnen in die laatste dagen in Jeruzalem. Zij zullen Gods opdracht vervullen maar vreselijk
gehaat worden door de mensen in die tijd en in het bijzonder door de dan als god regerende antimacht, de antichrist.
Hun getuigenis brengt een scheiding tussen de Israéliet die uiteindelijk behouden zal worden en de Israéliet die verloren
zal gaan. In die zin sluit hun getuigenis perfect aan bij het ‘meten’ dat Johannes werd opgedragen. De maat moest
genomen worden, wie voldoet aan de norm van God en wie niet.

Deze reuzen uit de eindtijd zullen een blijde boodschap brengen, waarin velen van Gods volk zich zullen verheugen. Wij
mogen nu al met vreugde vaststellen dat straks Gods volk, dat door de eeuwen heen zo ontzettend geplaagd en
gedecimeerd is, in gaskamers en op andere manieren vervolgd en gekleineerd werd, in die laatste dagen door God
gezocht zal worden. Er zal een rest overblijven, ook de apostel Paulus wist daarvan, hij profeteerde in Romeinen 11:25
“aldus zal gans Israél behouden worden”. Met gans Israél wordt uiteraard ‘gelovig’ Israél bedoeld. Deze twee getuigen
zullen het volk in een uiterste krachtsinspanning tot het behoudend geloof oproepen. Hebben wij nu al ons geloof op de
Here Jezus gevestigd?



