29 september

“En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels
vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods”

Openbaring 19:17

Vandaag de dag spelen TV en PC een heel belangrijke rol in het doorgeven van nieuws. Wat waar ter wereld ook
gebeurd is binnen heel korte tijd overal op aarde te zien en te volgen. De satellieten houden de verbindingen actief en
seinen in heel korte tijd hun informatie de wereld rond.

Engelen spelen in het boek Openbaring steeds een opmerkelijke en belangrijke rol. Hier lezen we van een engel die op de
zon staat. Beter is het te vertalen zoals de SV en de NBV dat doen, niet op de zon, maar in de zon. Bedoeld is dat de engel
als een groot schaduwbeeld voor de zon gaat staan. De duisternis die in Openbaring 16:10 werd genoemd, zal weer
opgetrokken zijn. Ook rook bij de val van Babylon werd op grote afstand gezien. Deze engel kan niet gemist worden,
ieder op de hele aarde zal hem zien, zo prominent voor het licht van de zon. Dat is ook precies de bedoeling. De
boodschap welke de engel zal laten horen is bedoeld voor heel de wereld, voor alles wat is en leeft. Daar is geen TV of
PC voor nodig, het zal beter werken dan welke satelliet ook.

Dat de engel in de zon gaat staan is op zich al een boodschap. In heel veel culturen en godsdiensten speelt de zon een
belangrijke rol. De zon wordt niet enkel als lichtdrager gezien en als instrument dat de tijdwaarneming aangeeft. Juist in
onze moderne tijd neemt het weer toe dat veel mensen in de zon iets goddelijks zien. Een kracht tot zegen en heil. Die
oude afgodische betekenis zien we nog altijd in onze weekverdeling met de zon-dag als eerste dag van de week.

De wereldwijde boodschap is een heftige, een uitnodiging tot de maaltijd Gods. Daar gaat het niet om het bruiloftsmaal,
maar om een maaltijd die op een oordeel wijst. Het zijn ook niet de genodigden die aan tafel gaan. Het zijn de vogels die
geroepen worden en ze komen als aasgieren op hun prooi. Een luguber beeld wordt geschetst. De Koning der koningen
laat niet met zich spotten. Vol verdriet beseffen we dat dit allemaal zo heel anders had gekund. Hoe zal het met u gaan?



