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“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de 
zee was niet meer.”
Openbaring 21:1

Alle dingen worden nieuw. Dat is de hoop die al tweeduizend jaar vanaf kansels in kerken gepredikt wordt. Niet alleen 
in de Christelijke wereld, ook andere religies hebben op één of andere manier een toekomstverwachting waarin een 
hemels paradijs verwacht wordt. 

Wat moet het voor Johannes zijn geweest. De inkt van de beschrijving van de rampen en oordelen is nog niet 
opgedroogd en nu ziet hij iets heel anders. Ik denk dat door deze dingen ook zijn tranen zullen opdrogen. Hij weet als 
iedere gelovige dat we op de huidige aarde vreemdelingen en bijwoners zijn. In Hebreeën 1:13 lezen we het zo: ”slechts 
uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde” 
en dan staat er in vers 16: “maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland.” Dat is het verlangen dat 
gelovigen eeuwenlang de kracht gaf om niet te versagen of op te geven maar in geloof en verwachting vol te houden. 
Eenmaal, zo wisten ze, zou alles anders worden. 

Helaas leven steeds meer christenen aan deze geweldige belofte voorbij. Het houdt hen niet of nauwelijks nog bezig, 
terwijl juist die hemelse toekomst onze zalige hoop is (Titus 2:13). En leert Paulus ons in Filippenzen 3:20 niet: “Want wij 
zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten”.

Aan Johannes op Patmos is het vergund van die schitterende toekomst te zien. Zouden we niet graag naast hem gaan 
staan en delen in het blijde en verrassende vergezicht?

Er wordt nog één keer achterom gekeken “want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was 
niet meer”. Het wordt hier nog één keer zo gesteld, definitief is er achter het verleden een punt gezet. Soms moeten ook 
wij in het leven een punt achter iets zetten en niet vasthouden aan het oude. Alleen dan kan het nieuwe komen. We 
mogen ons richten op de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God.


