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“Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, 
iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”
Openbaring 22:2

We zagen de rivier dwars door de stad stromen, de rivier blijkt aan beide zijden een straat te hebben. We zien dat in onze 
wereld ook wel een rivier of een kanaal, daarlangs rijen bomen en daar weer langs beweegt het verkeer zich op het asfalt. 
Een dergelijk plaatje zien we hier ook, maar alles is helemaal anders. Alles is volmaakt en heilig. Opvallend is dat 
Johannes ons niet nader verteld wat er langs de rivier gebeurd. Lopen er mensen, rijden er voertuigen allemaal dingen 
die ons wel interessant lijken, maar blijkbaar nog verborgen blijven. We zullen straks nog een boel dingen ontdekken.

De bomen langs de rivier zijn van een bepaald soort, geen eiken, wilgen of kastanjebomen, maar bomen des levens. We 
kwamen een dergelijke boom al veel eerder tegen in de Bijbel. In de hof van Eden, in Genesis 2:9 lezen we: “Ook deed de 
HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des 
levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad”. Blijkbaar hadden Adam en Eva 
vrije toegang tot die boom en zal het eten van de vrucht daarvan hen het leven hebben gegeven. Na de zondeval wordt 
hen die toegang ontzegd: “En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en 
kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid 
zou leven”(Genesis 3:22). De hof en de levensboom worden voortaan voor mensen afgeschermd, daar kunnen we niet 
komen. 

Het is door de Here Jezus, die zichzelf aan het hout van een boom gegeven heeft. Door Hem hebben we het waarachtige 
leven ontvangen. In de praktijk zal dat betekenen dat we in het nieuwe Jeruzalem langs de rivier met het water des 
levens mogen eten van de vrucht van het geboomte des levens. Het is wel van belang om in dit leven te gaan tot Hem 
die dat leven vrijuit schenkt, Jezus Christus, Gods eigen Zoon.


