
29 mei
“en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering”
Openbaring 13:1

Deze beschrijving laat ons iets zien van de achtergrond van de antichrist, want over die persoon gaat het hier. Horens, 
kronen en godslastering zijn kenmerkend. Omdat de horens als eerste worden genoemd moeten die ook wel het 
voornaamste van zijn persoonlijkheid aanduiden. Een hoorn staat in de Bijbel altijd symbool voor sterkte en kracht. Ook 
buiten het bijbelse zien we niet zelden dat een hoorn belangrijk is. Meestal staat het voor aanvallende kracht, het stoot 
naar voren. Hier wijzen de tien horens op machthebbers die hun macht overdragen op deze ene en laatste wereldleider 
die zich als dictator zal manifesteren. Natuurlijk gaan onze gedachten naar de profeet Daniël en de droom van 
Nebukadnezar? Profeteerde hij niet van opeenvolgende koninkrijken van Babel tot Rome en dan het zogenaamde 
hersteld Romeinse rijk dat we mogelijk in de EU als herboren terugzien? Tien tenen van het beeld, tien koningen in de 
eindtijd. In Daniël 7:7 en 24 zien we deze dingen ook weer. Een verschrikkelijk dier/beest met tien horens. 

We staan versteld van de eenheid in de Schrift. Tussen Daniël en Johannes lag een periode van ruim 2500 jaar, maar Gods 
Geest laat dezelfde dingen zien. Uiteindelijk zal de macht en invloed van deze antichrist niet alleen het machtsgebied 
van het voormalige Romeinse rijk omvatten, maar zijn macht zal welhaast wereldomvattend zijn. Wij leven in een 
wereld die door de communicatietechniek erg klein is geworden. We spreken wel van een Global Village. De wereld is 
haast een dorp. In een dorp weten de mensen alles van elkaar, zo ook in onze wereld.

Behalve tien kronen heeft het beest zeven koppen. Hier herkennen we de opeenvolging van zeven wereldrijken die in 
relatie tot Israël een rol spelen. Egypte, Assyrië, Babylonië, het Medo-Perzische rijk, Griekenland, Rome en ten slotte het 
rijk van de antichrist. Hier is het goed te bedenken wat God zegt in Jesaja 46:10  “Ik, die van den beginne de afloop 
verkondig en vanouds wat nog niet geschied is”. 

Tenslotte lezen we van godslastering. De machthebbers van bovengenoemde rijken lieten zich niet zelden als God 
aanbidden. De opperste vorm van godslastering. Ook deze laatste in deze rij van rebellen zal zich als God laten 
aanbidden. De vraag is altijd, wie aanbidden wij? Is Jezus onze Heer?


