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“Uit de stam Juda twaalfduizend,…..uit de stam Jozef twaalfduizend”
Openbaring 7:5-8

Wanneer we naar de lijst van namen van de twaalf stammen kijken dan vallen een paar dingen op die weer een paar 
interessante vragen oproepen. Waarom wordt Juda als eerste genoemd en niet Ruben, terwijl Ruben toch de 
eerstgeborene is? Waarom horen we niet van de stam van Dan? En als derde vraag, waarom is de naam van de stam van 
Jozef toegevoegd en de naam van de stam van Jozefs zoon Efraïm, verdwenen? 

Wat Ruben betreft, deze zoon verloor het eerstgeboorte recht vanwege zijn seksuele relatie met de bijvrouw van zijn 
vader. Door deze daad anticipeerde Ruben feitelijk op het eerstgeboorterecht. Hij sneed verdere ontwikkeling van de 
clan van Jacob af. Jacob kon nu geen nageslacht meer verwekken. Ook probeerde Ruben hiermee de leider van de clan te 
worden. In plaats daarvan verloor hij juist zijn specifieke leidersrol. 

De stam van Levi wordt meegeteld ten koste van de stam van Dan. Mogelijke oorzaak daarvan zal wellicht gevonden 
worden in de afgoderij. In Deuteronomium 29:18-21 staat beschreven, dat afgoderij een persoon uitsluit. Er zijn 
uitleggers die op grond van de afwezigheid van Dan stellen dat de antichrist uit de stam van Dan komt. Hiervoor zijn 
denk ik geen harde bewijzen. Volgens Ezechiël 48:1,2 en 32 zal de stam wel delen in de zegeningen van het vrederijk dat 
komt. Ze worden blijkbaar alleen uitgesloten van bescherming en de speciale taak die hier beschreven is. Voor Efraïm 
geldt hetzelfde, zoals we in Jesaja 7:17 en Hosea 4:17 kunnen lezen.

Dit alles bevestigt de betrouwbaarheid en de kracht van Gods woord. Israël was geroepen om een koninkrijk van 
priesters te vormen. Israël had als taak Gods naam hoog te houden en Zijn liefde te verkondigen. Het volk echter werd 
niet gedreven door deze missie. In plaats daarvan verhieven zij zich boven andere volken. Zij immers waren het 
verkoren volk. De Here God heeft echter Zijn plan met Israël nooit opgegeven. In de (nabije?!) toekomst zal Gods plan, 
door deze honderdvierenveertig verzegelden op grootse wijze als nog uitgevoerd worden. De grootste zendingsijver ooit 
moet nog komen en het komt door dit volk.


