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“En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het 
getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods” 
Openbaring 15:2

We moeten ons realiseren dat Johannes dingen ziet die in de hemel hun plaats hebben, vers 1 zegt duidelijk “ik zag een 
ander teken in de hemel”. Johannes probeert dus met aardse woorden en begrippen hemelse zaken te omschrijven. De 
omschrijving die Johannes geeft wordt door de gelovige Jood snel herkent en wij hadden de omschrijving al gezien in 
Openbaring 4:6. We denken aan de tabernakel en aan het wasvat daarin, gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Je 
spiegelt jezelf daarin. Wanneer we in deze spiegel in de hemel kijken dan zien we glas met vuur vermengd. 

Het wasvat had te maken met reiniging en loutering. Al de mensen die het getuigenis van de 144.000 en van de 2 
getuigen aangenomen hebben en zich niet gebogen hebben voor de dictatuur van de antichrist en het merkteken niet 
aangenomen hebben, zij zijn gelouterd. De vele beproevingen, vaak tot de marteldood toe, hebben ze weerstaan. 
Daarvan spreekt de zee van glas vermengd met vuur. We zien hier hen als overwinnaars staan. 

We weten uit de kerkgeschiedenis van vreselijk lijden en van martelingen tot de dood toe. We weten van leeuwen en 
brandstapels. Ook onze wereld brengt veel broeders en zusters in groot lijden. Steeds meer dictaturen lijken het vooral 
gemunt te hebben op bijbelgetrouwe gelovigen. Straks, in de Grote Verdrukking, zal die boosheid exploderen en over 
Gods volk Israël en degenen die het beest niet willen volgen, ongekend lijden brengen. Maar ze zullen er zijn, de 
overwinnaars, met citers zullen ze spelen en zingen tot Gods eer. Zoals we eerder zagen, zij hebben overwonnen door 
het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot het einde 
(Openbaring 12:11).


