
29 juli
“En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen 
het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben . 
Openbaring 17:1,2

Hier lezen we nog een opmerkelijk aspect van de hoer, de valse kerk. De hoer zit aan vele wateren. In de oudheid 
werden steden dikwijls gebouwd op plaatsen waar veel water was. Dat kon een rivier zijn, een meer, een zee of een 
oceaan. Water was nodig om te drinken, dus te overleven, maar ook voor handel en visserij is open water belangrijk. 
Opvallend is dat Jeruzalem feitelijk volledig verstoken is van dergelijke zaken, des te opmerkelijker is het dat het zo’n 
grote, internationaal belangrijke, stad is. Babylon lag aan de Eufraat en in Jeremia 51:13 lezen we over deze stad: “gij, die 
aan grote wateren woont, die groot zijt van schatten, uw einde is gekomen”. De overeenkomst tussen het ‘oude’ en het 
‘nieuwe’ Babylon is groot. 

Hier gaat het om nog een ander aspect. De invloed van Babylon op de wereld is groot, het ligt en woont aan vele 
wateren. Dat betekent dat het contacten heeft met de andere grote steden, het is machtscentrum, handelscentrum en 
godsdienstig centrum in de wereld van de eindtijd. Hier gaat het echter om de eerder vastgestelde valse religieuze 
activiteit. De valse kerk is een kerk met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben. De valse kerk heeft niet de 
Here God gediend maar de wereld en heeft niet de weg van de Here God gezocht, maar zocht de dingen van deze aarde. 

Niet zelden werd gedacht aan de rooms-katholieke kerk, de verbindingen tussen die kerk en koningen en keizers waren 
vele. We moeten echter eerlijk zijn, dat is niet het ‘voorrecht’ van de kerk van Rome alleen. Naarmate de tijd voortschrijdt 
zal de valse kerk steeds meer zichtbaar worden, soms lopen de scheidslijnen dwars door bestaande kerken. 

Wij moeten niet doen wat de Here ons verboden heeft. Hij heeft gezegd in Mattheüs 13:49 “De engelen zullen uitgaan 
om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen en zij zullen hen in de vurige oven werpen”. Wij moeten 
niet doen wat de taak van de engelen is, wij zijn geroepen te getuigen van Hem die leeft.


