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“zie de leeuw uit de stam Juda”
Openbaring 5:5

Eén van de belangrijkste dingen, zo niet het allerbelangrijkste is dit waar de oudste ons nu op wijst. “Zie de leeuw uit de 
stam Juda.” Natuurlijk is de leeuw een koninklijk dier, de koning der dieren zeggen we terecht. Dat betekent dat hij de 
eerste, de voornaamste is. De leeuw uit de stam van Juda, wijst natuurlijk niet naar het rijk der dieren of naar 
fabeltjesland. Het wijst ons op iemand die voortkomt uit de stam van Juda. 

Lang geleden heeft Jacob, de vader van twaalf zonen, uit wie het volk Israël werd geboren een grootse profetie mogen 
uitspreken: “Een leeuwenwelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder 
als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen?”  Uit Juda zal dus iemand komen die de eerste, de voornaamste 
is, koninklijk. Uit de stam van Juda zijn koningen voortgekomen. De belangrijkste en de bekendste koningen waren 
David en Salomo. Beide koningen stralen samen iets uit van een andere koning die gekomen is en komen zal. 

David is de koning van het bloed. Hij had zoveel bloed aan de handen dat hij niet de bouwer van de tempel kon worden. 
Salomo is de koning van de vrede. Hij bouwde de tempel, de plek waar God woonde te midden van Zijn volk. Zo zijn 
beide koningen beeld, of type van nog weer een andere koning, ook uit het geslacht van Juda. Dan denken we aan de 
Here Jezus. Die geboren en gestorven is, beide met de verwijzing naar het grote koningschap. In de fase ‘David’, is de 
Here Jezus, de strijder, de grondvester van het rijk. De tempel kon nog niet gebouwd worden. In de fase ‘Salomo’ zullen 
we zien dat de Here Jezus, de vredevorst is. Zijn rijk zal komen en dat zal duizend jaar vrede betekenen. Vrede voor Zijn 
volk Israël met een uitstraling naar de landen rondom, tot het uiterste der aarde. Hij is waardig, Hij zal de zegels mogen 
verbreken en de boekrol openen.


