29 december

“en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte
des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn”

Openbaring 22:19

We moeten niet toevoegen aan het woord. Opmerkelijk is het dat mensen altijd de neiging hebben om in hun grote ijver
toe te voegen aan wat God heeft geopenbaard. De pendel slaat altijd uit. Er wordt afgehaald van de woorden van God.
Dat kunnen we vrijzinnigheid noemen, met allerlei drogredenen knippen we in de Bijbel tot we een dun boekje
overhouden met zo weinig inhoud dat zelfs dat dunne boekje niet meer opengaat. Anderzijds zijn er mensen, laten we
hen de orthodoxen noemen, die zijn zo beducht iets af te doen van het woord, dat ze er voor de zekerheid nog een paar
hekjes omheen zetten. Dan hebben we het over de overlevering van mensen, de farizeeén waren daar sterk in. Zij
maakten de kwasten aan hun gebedsmantels heel groot, wat leek dat vroom en godsdienstig. Zij deden dat echter niet
voor God maar om zelf meer op te vallen bij mensen. Ook vandaag komen we zulke mensen tegen, voortdurend meten
zij de maat en niemand voldoet aan de norm die zij aanleggen. Zij verheffen zichzelf boven anderen. Ik vrees dat de kerk
der eeuwen hier evenzeer aan geleden heeft als aan vrijzinnigheid.

In de hof van Eden zagen we dit patroon al. De duivel stelde Gods woord ter discussie. Je moet Gods woord niet te
letterlijk nemen, vrijzinnigheid. Eva maakte het zwaarder, je mag de boom zelfs niet aanraken, strenge orthodoxie. Dat
dit fout ging weten we maar al te goed. Het gevolg was dat de mens verdreven werd uit de hof en dat er engelen
kwamen die de toegang tot het geboomte des levens bewaakten.

Hier op het eind van het boek Openbaring lezen we de geweldige belofte dat wanneer je niet toevoegt of afneemt, maar
je houdt aan het woord van God, je weer ontvangt van het geboomte des levens. Wat een toezegging; we mogen onze
plaats innemen in de heilige stad, dat is het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, ze staat beschreven in dit boek.



