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“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die 
daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen 
gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.”
Openbaring 11:1,2

Het woord voor tempel omvat niet het hele complex zoals wij dat zouden zien, het gaat om het meest heilige deel 
daarvan. Het heilige en het heilige der heiligen. Het altaar is daar net buiten gesitueerd. Daar kwamen en komen de 
gelovigen samen voor hun gebed. De gewone gelovigen mochten nooit het heilige binnen, dat was alleen aan de 
priesters toegestaan. Zij die daar aanbidden zijn joden, een rest die gedurende de Grote Verdrukking de Here God 
dienen. De tempel zal waarschijnlijk vlak voor of in de eerste helft van de Grote Verdrukking worden gebouwd. Veel 
orthodoxe joden dromen ervan. 

Johannes moet nu de tempel opmeten. We moeten hierbij niet aan een letterlijk opmeten denken. De resultaten, wat 
lengte of breedte betreft worden ook niet genoemd. In overdrachtelijke zin spreken wij ook van ‘de maat nemen’. Er 
blijkt een afgebakend gedeelte te zijn voor de gelovigen en de ruimte daarbuiten is aan de heidenen gegeven. Ten tijde 
van de Romeinse bezetting, in de dagen van de Here Jezus, van Petrus en Paulus was het aan ‘niet Joden’ verboden in 
het hier bedoelde gedeelte te komen. De Joden hadden zelfs het recht de doodstraf toe te passen op overtreders. In 
Handelingen 21:28-29 lezen we dat zo’n overtreding ontwijding van de tempel betekend. Vanuit Joods gezichtspunt, 
maar ook vanuit Gods standpunt is dit een zeer ernstige overtreding. 

Het buitenste deel was aan de heidenen gegeven. Zij zullen dit gebied tweeënveertig maanden lang vertreden. Dit is een 
periode van drieënhalf jaar, een tijd in overeenstemming met de tijd die aan de antichrist gegeven zal worden 
(Openbaring 15:5). Met deze afschuwelijke tijd komt er een einde aan de tijden der heidenen (Lukas 21:24), begonnen 
met de verovering door Nebukadnezar van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel van Salomo. Gods 
geheimenissen komen allemaal tot vervulling. Een blij uitzicht voor ieder die gelooft.


