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“En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens , werd hij geworpen in de poel des 
vuur”
Openbaring 20:15

Met dit vers wordt de hele tragiek van de wereldgeschiedenis, zoals wij die kennen, afgesloten. Het zijn eenvoudige 
woorden, sober zelfs. Toch wordt hier een bittere werkelijkheid zichtbaar. Wanneer je naam niet staat in het boek des 
levens, dan word je geworpen in de poel des vuurs. 

Er zijn veel mensen die zich de woorden van de Bijbel niet aantrekken en er laatdunkend of nonchalant aan voorbijgaan. 
Anderen hebben zich heel bewust tegen het bijbelwoord verzet. Voor al deze mensen zal die poel de vuurs voor eeuwig 
branden. We kennen getuigenissen van mensen die goddeloos leefden en stierven. Het is haast huiveringwekkend te 
lezen wat zij op hun sterfbed uitspraken of wat er door omstanders werd opgetekend. Friedrich Nietsche liep verdwaasd 
door het huis en riep: “Mutti, ich bin dumm”. Een andere filosoof, David Hume, riep in zijn sterven: “Ik ben in de 
vlammen”.  Satre riep: “Ik heb gefaald”. Churchill sprak uit “Ik ben dwaas geweest”. Dat zijn heel andere woorden, dan 
de woorden die ons van de Here Jezus bekend zijn. Hij riep: “Het is volbracht”. 

De verpleegster van Voltaire schreef later, “voor geen geld van Europa, wil ik een ongelovige zien sterven”. Zo is de 
wereldgeschiedenis geschreven door ontelbare bekende of onbekende mensen die in verstoktheid, de genade van God 
ons in Christus geschonken, afwezen. Dan is er geen weg terug.

Met de woorden van dit vers worden alle dingen van die oude wereld afgesloten. Dat boek gaat dicht. Voor ons die 
geloven is dat een geweldige hoop. Wij weten dat er een nieuwe wereld komt. De kenmerken van de voorbijgaande 
wereld zullen daar niet meer op worden gevonden. Geen dood, geen rouw, geen traan. De laatste hoofdstukken van de 
Bijbel ontvouwen ons die prachtige toekomst. We nemen echter met verdriet en pijn afscheid van het oude. Toen God 
alles schiep was het zeer goed geweest, de zonde maakte het kapot. 

We kunnen heel veel vragen stellen, maar niet alle antwoorden zijn ons gegeven. Wat ons wel gegeven is mogen we in 
geloof aannemen. De Here Jezus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij opent de deur naar die nieuwe hemel en 
die nieuwe aarde. Die deur staat altijd nog wagenwijd open. Ook voor u en voor jou. 


