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“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het 
Lam”
Openbaring 22:1

Alles is perfect, alles is hetzelfde, maar toch totaal anders dan de dingen die we vandaag horen, zien en voelen. Ons 
voorstellingsvermogen  wordt zeer beproefd. De engel heeft Johannes en daarmee ons inmiddels mee de stad in 
genomen en we hebben al veel gezien, maar nog is er geen einde aan onze verbazing en bewondering.

Hij toonde mij een rivier van het water des levens. Het gaat niet om gewoon water, we zagen al eerder dat er geen zee 
meer zijn zal op de nieuwe aarde. Jesaja zegt ons dat we in die geweldige toekomst water des levens zullen scheppen uit 
de bronnen des heils. Meer dan Johannes is onze Here Jezus en Hij zegt tot de samaritaanse vrouw: “Een ieder, die van 
dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst 
krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt 
ten eeuwigen leven” (Johannes 4:13,14). 

Dwars door het nieuwe Jeruzalem stroomt dat bijzondere water. Het reflecteert de heerlijkheid van God. Het vloeit van 
de troon van God neerwaarts als een nooit eindigende stroom. Het staat hier natuurlijk ook symbool voor het eeuwige 
leven dat van God en het Lam uitgaat. Ook nu al weten we dat alle zegen die we als mensen ontvangen komt van de 
Vader van alle zegen, onze God.

In Ezechiël lezen we van de tempelbeek, de profeet moet er in afdalen. Uiteindelijk bleek de beek niet te doorwaden, je 
moest zwemmen. Het is beeld van het werk dat God doen wil door zijn Geest. Zo hoorden we de Here Jezus in Johannes 
7:38 zeggen: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit 
zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden”. Die Geest werd uitgestort op de 
Pinksterdag maar is een onderpand van de hemelse erfenis (Efeze 1:14). Hebt u die Geest ontvangen en drinkt u nu al 
van dat levende water?


