
28 mei
“en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen”
Openbaring 12:18-13:1a

Het hoofdstuk dat nu voor ons ligt heeft een inhoud die wellicht tot de meest bekende gedeelte van het boek Openbaring 
hoort. “De draak bleef staan op het zand der zee”. Meestal wordt de zee beschouwd als de volkerenmassa. Zoals de zee 
golft en woelig kan zijn, zo golven ook de volkeren van de aarde. Uit die tumultueuze volkerenbeweging komt een 
persoon naar voren, die in Openbaring 13:1 het beest wordt genoemd. 

Er is echter ook een andere uitleg mogelijk, dan denken we terug aan Openbaring 11:7 of bladeren vooruit naar 
Openbaring 17:8. Daar lezen we dat het beest opkomt uit de afgrond, dat sluit weer aan op de beelden die vanuit het 
Oude Testament bekend zijn. In bijvoorbeeld Jesaja 27:1 lezen we over de Leviathan en zijn gebied de zee, zie ook Job 
26:12. Het verband tussen de Boze en deze wereldleider is hoe dan ook helder. Laat duidelijk zijn dat we hier niet met 
een beest in letterlijke zin hebben te maken. Het is zoals God tegen deze persoon aankijkt, het is beestachtig. Naar de 
mens gerekend kan het een gerespecteerde persoon zijn, goed opgeleid, modern gekleed en gekapt, inspirerend en 
charismatisch. 

Verderop zal blijken dat deze persoon zich met al zijn vermogen verzet tegen onze God en Schepper. We leven in de 
democratische wereld. Dat betekent dat onze politici en wereldleiders door ons mensen worden verkozen. Deze persoon 
is dus een exponent, een product van wat ons mensen als ideaal voorkomt. Hij wordt op het schild geheven, zo iemand 
willen wij, daar kiezen we voor en daar stemmen we dus op. In deze antichristelijke persoon herkennen we dus feitelijk 
het antichristelijke karakter van de wereld van de laatste dagen. Herkennen we niet steeds meer van onze wereld?

We herkennen hier ook wat we al eerder in Openbaring 12:3 lazen, daar ging het om de draak met zeven koppen en tien 
horens. In Openbaring 17:3 weer hetzelfde beeld. In 2 Thessalonicenzen 2:3,4 wordt ook over deze persoon geprofeteerd. 
Hij wordt mens der wetteloosheid genoemd, zoon des verderfs, de tegenstander. De komende verzen zullen ons meer 
van deze man leren, daar worden we niet blij van. En toch zal blijken de Heer regeert.


