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“En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen 
der kinderen Israëls.”
Openbaring 7:4

Deze honderdvierenveertigduizend verzegelden worden gevormd door een unieke groep mensen. Het gaat niet om 
joodse gelovigen. Joden die in de Here Jezus geloven zijn samen met de gemeente opgenomen, zij maken gewoon deel 
uit van de gemeente. Het gaat om een selecte groep verzegelden. De Here God heeft deze personen voorbeschikt tot het 
uitvoeren van een bijzondere opdracht. Deze personen krijgen een heel specifieke taak. 

In de korte periode van zeven jaar, de zeventigste jaarweek waar Daniël over profeteert, zullen zij als gezanten van de 
Here Jezus Zijn naam en Gods koninkrijk verkondigen. Zij zullen ertoe bijdragen, dat op de vraag: “wie kan bestaan?” 
uit het slot van hoofdstuk zes, positief geantwoord wordt. Tijdens het schrikbewind van de antichrist zullen zij de naam 
van de Here Jezus en de Heilige God hooghouden. Onaantastbaar, wel verzegeld. De antichrist zal hen niet tot zwijgen 
kunnen brengen.

De groep wordt heel duidelijk omschreven. Twaalfduizend uit elk van de twaalf stammen van Israël. Er zijn altijd sekten 
geweest, zoals het wachttoren-genootschap, die zichzelf als de vervulling van deze groep zagen. Maar ook volharden 
velen in de kerk in het idee dat hiermee de kerk is bedoeld. De vervangingstheorie, dat wil zeggen, het idee dat de kerk 
in de plaats van Israël is gekomen, is hardnekkig.  

Het is allemaal niet zo moeilijk, er staat dat uit twaalf stammen van Israël elk twaalfduizend personen verzegeld zullen 
worden. Waarom niet gewoon lezen wat er staat. Het gaat om een openbaring, niet om een verhulling! Wij leven in 
bijzondere tijden. Het volk was in twee fases verstrooid. Eerst het tienstammenrijk en sinds de verwoesting van 
Jeruzalem in 70 n. Chr. ook het tweestammen rijk. De Bijbel profeteert dat alle stammen terug zullen keren. Sinds 1948 
heeft Israël het land voor een deel weer terug. Sinds 1968 is Jeruzalem weer de hoofdstad. Het blijkt dat ook van de 
verloren stammen terugkeren. Hoe prachtig en waarachtig is Gods woord?! 


