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“En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen 
het oordeel over de grote hoer”. 
Openbaring 17:1

Eén van de zeven engelen neemt hier het initiatief om aan Johannes, maar nu ook aan ons, duidelijk te maken waarom 
het gaat. Het gaat om het “oordeel over de grote hoer”. Natuurlijk gaat het hier niet letterlijk om een prostituee. Het 
woord hoer wordt overdrachtelijk gebruikt. Zoals een hoer tegen betaling even voor vrouw speelt maar niet werkelijk de 
echtgenote is, zo is deze hoer ook niet de vrouw die ze doet voorkomen te zijn. 

De Here God is vandaag bezig op aarde een bruid te verwerven voor Zijn Zoon, Jezus Christus. Over deze bruid lezen 
we mooie dingen. Ze zal straks rein en onberispelijk zijn, bekleedt met fijn linnen, stralend voor haar bruidegom. De 
gemeente is de bruid. Paulus schrijft in Efeze over het huwelijk van de man en de vrouw en stelt dan in Efeze 5:32 “dit 
geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente”. In Openbaring 19:6-10 wordt dit 
toekomstige huwelijk beschreven. Wanneer er in dit gedeelte over de hoer wordt geschreven gaat het dus om een valse 
vrouw. Een instituut dat zich als godsdienstig voordoet maar niet de Here God en de Here Jezus dient en liefheeft, maar 
vals en overspelig een relatie met een andere macht heeft. Die ander macht is natuurlijk satan. Satan is er altijd op uit 
geweest als God te zijn en heeft zo de eeuwen door zijn ‘kerk’. 

Laten we oppassen, die kerk van satan is niet een lelijk, duivels uitziend bruidje. Ze lijkt juist zo aantrekkelijk, zoals een 
hoer zich aantrekkelijk maakt, maar onrein is tot op het bot. De Here Jezus waarschuwt in Mattheüs nadrukkelijk voor 
verleiding en valse christussen. Paulus is in zijn brief aan de Galaten (1:6-10) zeer kritisch en spreekt van een ander 
evangelie, dat geen evangelie is. Wij weten dat niet zelden kerken of kansels gebruikt zijn om onheilige dingen te 
promoten. We zien steeds meer de contouren van de valse kerk. Wellicht zal er een samensmelting komen tussen de 
wereldreligies, we zien daar steeds meer voorbeelden van. De hoer wordt steeds brutaler, maar zij zal geoordeeld 
worden.


