28 januari
“Wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen zal zijn”
Openbaring 2:25

In tegenstelling tot de voorgaande drie gemeenten, waaraan Johannes een brief moet sturen, lezen we hier van het
voortbestaan van deze gemeente, totdat de Heer gekomen zal zijn. Wanneer we in aansluiting op de dingen die we
gisteren lazen, inderdaad in Tyatira de ontwikkeling van de Rooms-katholieke kerk mogen zien, wordt ons hierbij ook
duidelijk dat die kerk tot de wederkomst van onze Here Jezus zal blijven bestaan. Die conclusie is buitengewoon
bemoedigend.

De Here Jezus houdt hen en ons voor, “vast te houden wat gij hebt”! We leven in een tijd waarin voortdurend alles in
beweging is. We worden opgejaagd door de laatste modes en de nieuwste trends. Soms lijkt het ook zelfs in de kerken zo
te gaan. Een nieuw cursusboek, een nieuwe aanpak, de zoveelste Bijbelvertaling. Al weer een commissie, evalueren en
weer opnieuw beginnen. Natuurlijk kan er veel bij zijn dat goed is, waar de gemeente door gebouwd mag worden en
ook persoonlijke groei door wordt bewerkt. Toch moeten we ervoor oppassen dat al dat nieuwe en die steeds
voortduwende verandering ons niet losweekt van wat echt belangrijk is. Tegen de achtergrond van de dingen die tot
deze gemeente geschreven worden moeten we denken aan werken en liefde, maar zeker ook aan volharding. Volharding
wil zeggen dat we in de alsmaar wisselende samenleving, waar ook occulte invloeden (Izebel) steeds meer toenemen, we
dicht bij de Here God en Zijn Woord moeten blijven.

Daarboven mogen we, in de spanning en de geestelijke strijd van alle dag, beseffen dat de tijd van dat alles beperkt is.
Het moment nadert dat de Heer terugkomen zal. En totdat Hij gekomen is, moeten we onze pelgrimsreis, dicht bij Hem,
voortzetten. Wie volhardt zal de morgenster ontvangen, dat betekent niets minder dan deelhebben aan de Here Jezus en
met Hem regeren.



