
28 februari
“zie de leeuw uit de stam Juda”
Openbaring 5:5

Zie! Wat een opdracht. Open je ogen, kijk, let op! Onze wereld heeft een enorme hoeveelheid informatie door te geven. 
Al op zeer jonge leeftijd worden peuters en kleuters voorbereid op de lange periode van leren en studeren. En wie meent 
na de laatste examens uitgeleerd te zijn zit er mijlenver naast. Zij die weigeren te leren en informatie te verwerken 
beginnen steeds meer achterop te lopen. Er is zoveel informatie op elk gebied van het leven, dat je moet kiezen. 
Specialiseren, dat geldt niet alleen voor studierichtingen, maar ook daarna. Wat media ons aanreiken kan onmogelijk 
bijgehouden worden. Je moet kiezen, selecteren, dat is jezelf beperken. Informatie verwerken bestaat vooral uit 
wegstrepen, zodat je de voor jou belangrijke overhoudt. 

Helaas wordt vaak teveel weggestreept. Dan denk ik aan de informatie die we uit Gods woord mogen putten. Het woord 
van God is dikwijls sluitpost van onze leergierigheid, ze komt achteraan, meestal komt ze helemaal niet meer. Hosea 
wist het al te schrijven: “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis”. Ook binnen kerkelijke kring, daar waar 
kennis van de Bijbel verwacht zou mogen worden is een hiaat in de kennis. Dat hiaat betreft vooral het leerstuk over de 
laatste dingen. We spreken over de eschatologie. Dit leerstuk vertelt ons wat Gods plan met de wereld is en waarop het 
zal uitlopen. Vreemd genoeg sluit men dikwijls ook de ogen voor de geprofeteerde toekomst, omdat die mensen zo 
somber toeschijnt. Men hoort van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden. Tenslotte hoort men van een God die 
levenden en doden zal oordelen. Hopeloos. Dan lijkt het of het huilen van Johannes gerechtvaardigd is. Maar dat is niet 
zo. Johannes hoefde niet te huilen. Hij moet de goede informatie opnemen, zie! Zie op hetgeen de Here God gedaan 
heeft, doet en doen zal. Wat een uitnodiging, we mogen gaan zien in geloof en hoop, God is een God van redding en 
bevrijding.


