28 december

“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem
toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn”

Openbaring 22:18

We leven in moderne tijden. Ik bedoel dat we leven in tijden van zogenaamde moderne Schriftkritiek. Allerlei menselijke
regels en gevoelens worden losgelaten op het woord van God. De dingen die in het verleden geschreven zijn, kun je niet
zomaar één op één overzetten in onze tijd, is de veelgehoorde boodschap. Een ander uitgangspunt is dat de Bijbel
onderworpen wordt aan onze wetenschap. Zo is de wereld volgens velen geévolueerd en niet door de Here God
geschapen. We kennen de grote vertwijfeling die dat veroorzaakt. De zondvloed met de ark, Jona en de vis, de zon die
een paar treden teruggaat. Ik geloof niet dat de Here God beperkt is door datgene wat wij wel of niet kunnen begrijpen.
Is het ook niet zo dat de wetenschap van nu, dikwijls de kennis van vroeger heeft moeten bijstellen. Wie garandeert dat
over honderd jaar er niet opnieuw een bijstelling moet zijn omdat we weer andere dingen hebben ontdekt.
Daartegenover blijkt de Bijbel steeds vast en betrouwbaar.

Ja, de Bijbel is een boek vol ongelooflijke dingen. Ik heb het er niet zo moeilijk mee om dit te geloven, mijn God kan al
deze dingen en nog veel meer. Mijn God kan in de gestalte van een mens worden geboren. Mijn Heiland kan over water
lopen en zieken genezen. Mijn God kan in Zijn Zoon de banden van de dood verbreken en opstaan uit het graf. Mijn God
kan Israél over de aarde verstrooien en na twee duizend jaar weer terugbrengen naar het beloofde land. Mijn God kan en
heeft mij al mijn zonde en schuld vergeven en heeft straks voor mij een plaats in het Vaderhuis.

Ik geloof dat alles onvoorwaardelijk, als een kind. Ja, ik ben Zijn kind.

Ik geloof ook de oordelen die beschreven staan. Neem de woorden over oordeel en eeuwige straf serieus. Dus ook de
waarschuwing in dit vers. Laten we beseffen dat het de levende Heer is die heel ernstig Zijn waarschuwing laat horen.
Voeg niet toe, neem niets af. Schrijf niet je eigen Bijbel. We hebben al een Bijbel van God zelf ontvangen, meer is niet
nodig.



