28 april

“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die
daarin aanbidden”

Openbaring 11:1

Er wordt natuurlijk weer verschillend gekeken tegen de dingen die hier staan. Om wat voor of welke tempel gaat het
hier? Een tempel in de hemel of een tempel op aarde? Wanneer we het gehele Bijbelgedeelte erbij betrekken, dan is dat
laatste voor de hand liggend. Er worden allerlei zaken beschreven die op aarde en in Jeruzalem zullen plaatsvinden. We
mogen daarom veilig aannemen dat dit een tempel op aarde betreft. Het zal een tempel zijn die tijdens de Grote
Verdrukking op aarde staat.

Velen in het huidige Israél willen heel graag weer een tempel bouwen. Politiek gezien is dat haast ondenkbaar. Het
terrein waarop de tempel gebouwd zou moeten worden wordt nu ingenomen door Islamitische heiligdommen. De
wereld explodeert wanneer daar verandering in wordt gebracht. En toch zal dat gebeuren. In Daniél 9:27 wordt over de
antichrist gesproken. “in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.” Dat kan alleen wanneer
de offerdienst in de tempel weer hersteld is.

Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2:4 over de antichrist. Deze zal zich in de tempel zetten en zich als god laten
aanbidden. Men zal op één of andere manier een oplossing vinden, acceptabel voor Joden en Islamieten, wellicht ook
voor (cultuur)christenen, boeddhisten en voor mensen van wat voor religie ook. Dan zal de tempel herbouwd worden,
maar deze zal door de antichrist, wanneer hij zich daarin neerzet, verontreinigd worden. Het teken voor de getrouwe
joden om zich van deze machthebber af te keren. Vandaag de dag is al veel materiaal voor de te herstellen offerdienst
gereed, zoals vaten en pannen voor de offerdienst en kleding voor de priesters en levieten.

We staan aan de directe vooravond van de vervulling van de geheimenissen van God. De engel sprak het uit, wij zien
het. Meer dan ooit moeten we in deze tijd klaar zijn, want dit alles betekent ook dat het moment van de opname van de
gemeente zeer nabij is. Zijn we klaar om onze Here Jezus te ontmoeten?



